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Genç kadın kalçalarına kadar inen duman rengi bir şey giymişti. Üstelik bir hayli ince kumaştan yapılmıştı bu nesne. O korkuyla koşarken, elbisesi daha da yukarılara çıkıyor, açık yakasından şahane göğüsleri gözüküyordu. Kadının peşinden de dev istiridyeler gelmekteydi. Bir türlü bu rakipten vazgeçmiyorlardı onlar. 

Kadının adı Cherry Dayne'di. Bir altmış üç boyundaki bu harikulâde güzel vücutlu, menekşe gözlü sarı saçlı dilber tam erkeklerin rüyalarına girecek cinstendi. O koştu, koştu ve nihayet uçurumun kenarında durdu. Aşağıda Alev Denizi uzanıyordu. Sarışının kaçabileceği bir yer kalmamıştı. Dev istridyeler de yaklaşıyorlardı. O sırada rejisör Walter Payre'ın bağırdığını duydum. "Kesin.." 

Walter Payre, korkunç filmlerle ün yapmış bir rejisördü. Şimdi de Venüslülerle ilgili bir film çeviriyordu. Yanımda duran Ed Howell, "Nasıl buldun Shell?" diye sordu. "Fena değil sanırım." 

Uzun boylu, atletik yapılı yakışıklı aktöre baktım. "Eğer kaçan dilberi söylüyorsan haklısın. Ama dev istridyelerden bahsediyorsan o başka." 

Beyaz dişlerini göstere göstere güldü. "Koşan istridyelerden bahseden kim?" 

Ed Howell'le büyük bir tezat teşkil ediyorduk. 
Aktör zenciydi ama ben de güneşten iyice yandıgım için rengim onunkinden bir ton açıktı. Fakat onun simsiyah saç ve kaşlarına karşılık benim kısacık saçlarım beyaz gibi duruyordu. Kavisli 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kaşlarım da öyle. Benim boyum bir seksen beştir. Ed benden üç santim daha uzundu. Ben doksan sekiz kilo varım. O da aşağı yukarı aynı ağırlıktaydı sanırım. Fakat Ed'in burnu benimki gibi kırılıp tekrar düzeltilmemişti. Kulağının üst kısmı da bir serserinin kurşunuyla uçmamıştı tabii.. 

Aramızdaki tezat bundan ibaret de değildi. Rejisör filmin baş aktörüne sarı lame pul işlemeli acaip bir şey giydirmişti. Bu genç adamın sadece kalçalarını sarıyor ve adeleli vücudünü iyice belli ediyordu. Halbuki ben mavi bir elbise giymiştim. Işıkta, şanjanlı elbise yeşil, mor hattâ pembemsi renklere bürünüyordu. 

Bu elbiseyi son giydiğimde beni sevmeyen bir gangster canlı bir yılan balığına benzediğimi söylemişti alına böyle serseriler kılıktan ne anlarlar? Bu renk renk ışıklar çıkartan elbisemi pek beğeniyordum doğrusu. 

Ed'e dönerek, "Kızı canavar istridyelerin elinden ne zaman kurtaracaksın?" diye sordum. 

-"Rejisör emir verir vermez... Kadın alevli şualara atlıyacak ve ben de adelelerimi gerip onu kurtaracağım. Fakat bu arada yanmaktan korktugumu da söylemeliyim. Bu sahneyi bir kerede filme alacaklarını umarım." Omuzuma dokundu. "Ben artık yerime gitsem iyi olacak Shell." 

-"Cesur olmalısın," diye mırıldandım. 

Sırıttı. "Şaka mı ediyorsun?" 

O ayrılınca etrafıma bakındım. Aslında benim filmle ilgim yoktu. Buraya filmin yıldızı Natasha Antoinette'le konuşmaya gelmiştim. Ben hususi hafiyeyim. Kadının bana ihtiyacı olduğunu sanıyordum. Fakat prodüktör dans sahnesi çekilmedikçe kadınla konuşamıyacağımı söylemişti. Natasha çok sinirli bir tipti. Ayrıca zenci yıldızın ilk baş rolüydü bu. Onun için daha da telaşlıydı tabii.. 
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Rejisör 'Ölüm Dansı' sahnesinin hazırlıklarını tamamlatıyordu. Bu sahnede şahane vücutlu Natasha Venüs'ü ele geçiren beyaz haydut Gruzakk'ın karşısında kalça kıvıracaktı. Gruzzak dansı beğenmezse Venüs Kraliçesi Natasha idam edilecekti. Haydut dansı beğenirse kadını haremine alacaktı. Bana sorarsanız her iki bakımdan da kadının istikbali kötüydü. Ama onun harem sahnesi ilgi çekici olurdu herhalde. . Filmde böyle bir şey varsa kaçırmak istemiyordum. 

Prodüktör Slayde film için Hollywood'un biraz ızağında taşlık bir yer seçmişti. Şimdiye kadar Venüsü gören kimse olmadığı için burasını seyircilere yutturmak kolaydı tabii. Bir tepenin altında kalan çukura su doldurup sonra da mazot sıkmışlardı. Bir kibrit çakınca oradanduman ve alevler yükselmeye başlamıştı. Venüslü olduğu iddia edilen yarı çıplak kızlar da orada burada koşuşuyorlardı. 
Film de renkli çekiliyordu tabii. 

Ben böyle bakınırken rejisörün bağırdığını duydum. Filme kalınan yerden devam ettiler. Cherry bir daha haykırdı ve uçurumdan atladı. O çiğ çiğ yenmektense yanarak ölmeyi tercih ediyordu. Mazotlu suda yüzmeğe başladı. O sırada Ed Howell ortaya çıktı. Onun nereden geldiği de belli değildi. 
İri yarı genç adam elindeki kocaman aliminyum kılıcı salladı. Üç darbede üç dev istridyeyi öldürdü. Sonra balıklama suya daldı. Krovl yüzerek Cherry'e yaklaştı. 

Aslında alevli bir suda yüzmek zevkli değildir ama iyi bir yüzücü saçını başını yakmadan kurtulur. Ed de işini biliyordu. Cherry'i kucaklayıp karşı sahile çıkardı. Çimenlere yatırdı. Rejisör bu sahneyi pek beğendiği için ikinci defa çekmeye lüzum görmedi. 

Sıra Natasha'nın dansına gelmişti. Plastikten yapılmış bir kaya bulup üstüne oturdum. Bir kaç 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dakika sonra da ıslak ve biraz islenmiş olan Ed'le Cherry geldiler. Zenci elini sallayıp rejisörün yanına gitti, Ama Cherry yanımda durdu. 

Hemen ayağa kalktım. Genç kadınla sabah tanış mıştım. O, "Demek halâ buradasın Shell," dedi. 

-"Senın şahane sahneni görmeden gitmiyeceği- mi söylemiştim." 

-"Nasılsın?" 

-""Zaman zaman fevkalâdeydin." 

Yalan söylemiyordum. O Oscar alacak bir yıldız değildi. Fakat rahat rahat Shell Scott mükafatını kendisine verebilirdim. Menekşe gözleri inanılmıyacak kadar güzeldi. Mısır püskülü rengindeki saçları ıslanmıştı. Giydiği nesne de öyle. Anladıgıma göre Venüslüler iç çamaşırı da giymiyorlardı. O incecik elbise ıslanınca ikinci bir deri gibi genç kadının vücudunu sarmıştı. O çıplak olsa bu kadar göz almazdı. Kendimi zorlayıp vucudüne bakmaktan vazgeçtim.. Fakat yüzüne bakmanın faydası da yoktu. Dolgun kırmızı dudakları öpülmek için yaratılmıştı. 

Cherry, "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. ; 

Gülümsediğine göre kafamdan geçenleri anlamamıştı. Ben de bunları açıklıyacak değildim tabii. 
Aptal aptal mırıldandım. 'Düşünceleri düşünüyordum.." 

-"Düşünceleri mi düşünüyordun?" 

J'Evet düşündüğüm zaman böyle yaparım." 

-"Çok zekisin." 

-"Çok naziksin," diye cevap verdim. "Çok cazibeli çok.."' 

Cherry, hafifçe pembeleşti. Buna ya sözlerim ya bakışlarım sebep olmuştu. Sonra elleriyle vücudunu örtmeye çalıştı. Fakat bunu yapabilmesi için sekiz, on el lâzımdı. Nihayet mırıldandı. "Gidip üstümü değişeyim." 

-"Değişecek misin?" 
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-"Şu ıslak elbiseyi çıkarayım." 

-"Ah , evet." 

-"Kuru bir şey giyeyim." 

-"Tabii. Yine ıslak elbise giyemezsin değil mi? 
Yapabileceğim bir şey varsa.." 

-"Hayır, beni gözetlersin," dedi. 

-"Haklısın galiba. Nereden anladın?" 

-"Şimdiye kadar hep gözetledin de ondan. Daha sonra konuşuruz." Genç kadın kalçalarını kıvıra kıvıra araba parkına doğru gitti. Evet o arabasında giyinecekti. Zira prodüktör Jeremy Slade'in öyle giyinme odalarına filan harcıyacak parası yoktu. Bundan evvelki filmde yıldız işi yarıda bırakıp gitmiş ve adam çok ziyan etmişti. Hattâ onun iflâs edeceğini de söylemişlerdi. Fakat Slade kendisini kurtarmaya muvaffak olmuştu. Son filmiyle de epey kâr edeceğe benziyordu. 

O sırada rejisörün bağırdığını duyarak Cherry'e bakmaktan vazgeçtim. Başımı çevirince figüranları gördüm. Yıldız Natasha Antoinette diğerlerinden biraz uzakta durmuş gazete okuyordu. Aramızda ancak beş metre kadar bir mesafe vardı. Birdenbire genç kadının ayakları üzerinde sallandığını gördüm. 

Rejisör Payre, "Yerlerinizi alın!" diye bağırdı. 
"Natasha nerede? Allah kahretsin, Natasha nerede?" 

Natasha elindeki gazetenin sağ sütunundaki bir şeyi okuyordu. Parmağını ıslattı. Sahifeyi çevirecekti sanırım. Fakat bunu yapamadı. Birdenbire yere yıkıldı. 

Bayılmıştı galiba. Genç kadın başını yere çarparak hareketsiz kaldı. Herkes ona doğru koştu. 
Kadının yanına ilk giden prodüktör Jeremy Slade oldu. Onu Ed Howell ve Walter Payre takip etti. 
Ben Cherry'i düşündüğüm için öyle koşacak halde değildim. Ben yaklaştığım sırada Natasha'nın gözə leri aralandı. Onu dört, beş dakikada ayılttılar. Genç 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kadın, hafif bir sesle, "Bir şeyim yok," diye mırıldandı. "Sabah kahvaltı etmedim. Karnım aç. Bir şeyim yok." Ama ben onun halini hiç de beğenmedim. 

Slade'in hali daha da beterdi. Yıldızına filmin ortasında bir şey olduğu takdirde adamın iflâs etmesi işten bile değildi. Kuru dudaklarını yaladı. 
Natasha'nın kahverengi kolunu okşadı. "Bir şeyin yok ya yavrum?" 

Kadının tiksinir gibi kolunu çektiğini sezdim. 
"Bir şeyim yok Jerry. Bir dakika dinlenirsem kendime gelirim." 

-"Nasıl istersen güzelim. Dans edebileceksin değil mi?" 

-"Evet, Jerry. Evet." 

Kadının okuduğu gazete Los Angeles Standard'dı. 
Fakat biri bunu alıp götürdü. Gazeteye bakamadım. 
Kalabalık dağıldı. Bir kaç dakika sonra Natasha dahil herkes yerlerini aldı. 

Kameralar çalışırken, ben de düşünmeye başladım. Natasha hakikaten kahvaltı etmemiş miydi? 

Natasha'yı iyi tanıyordum. Hattâ bir kaç hafta evvel Ed Howell ve kızıl saçlı bir dilberle bana misafir gelmişlerdi. Epey içmiştik. Evet, Natasha sinirli bir tipti. Fakat o yemeğe düşkündü. Meselâ o gece üç hamburgeri birden yiyivermişti. 

Sonra dün geceki telefon konuşması kafamı kur calıyordu. Telefondaki ağlayan kadın Natasha Antoinette olduğunu söylemişti. Ama konuşanın o oldugundan emin değildim. 

Ayrıca müşterim Gordon Wawerly kimseyi öldürmediğini iddia etmişti. Belki de o yalan söylüyordu. O vakit başım dertte demekti. 

Walter Payre, "Başlayın!" diye bağırdığı sırada ben Natasha'yı, dün geceyi Gordon Waverly'i „Cinayetleri ve tabii haydutları düşündüm.. 
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Fevkalâde bir geceydi doğrusu. Bütün günümü büromda geçirmiştim. Bir kere bile telefon çalmamıştı. Şimdi apartmanımdaydım. Yeni aldığım Japon mangalını oturma odasındaki sarı halımın üstüne yerleştirmiştim. Mangal kömürü doluydu bu. Kömürlerin üzerine de ateşi hemen yakabilmek için benzin dökmüştüm. Bu arada pencereyi de açmıştım. Zira bu işi ilk defa yapacaktım. Biftekleri pişireyim derken apartmanı ve hattâ bloktaki bütün binaları yakmam da kâbildi. İlk Martiniler de: hazırdı. Genç kadın da tatlı tatlı gülümsüyordu. Yani her şey yolundaydı. 

Genç kadın, "Shell," diye mırıldandı. "Acaba mangal yanacak mı?" 

-"Kim bilir. Burası epey rüzgârlı. Bol kömürümüz de var. İçki ve biftek de bol. Onlar olmasa bile sen ve ben varız. Onun için üzülme." 

-"İyi ama fazla duman olmaz mı?" 

Esrarlı bir tavırla, "Belki," diye cevap verdim. 
"Belki de olmaz." Esrarlı konuşuyordum. Zira ne olacağını ben de bilemiyordum. Şimdiye kadar oturma odamda kömürde biftek kızartmamıştım. Fakat bizim semtte piknik yapacak yer yoktur. Karşıdaki Wilshire Kulübünde veya caddenin ortasında bunu deneyemezdim ya. "Her şeyde tehlike payı vardır güzelim. Hayata tat veren de budur. Öyle değil mi?" 

-"Pek değil. Ben açım." 

Bu kadın neşemi kaçırıyordu. Kendisi mankendi. 
İlk defa buluşuyorduk. Çok güzeldi ama neşemi kaçırıyordu. O sütyen giymemiş ve ince bir bluzu tercih etmişti. Fakat yine de neşemi kaçırıyordu. 

-"Yavrum," dedim. "Yemek yedikten sonra açlık hissetmiyeceksin. Bu çok basit bir şey.." 

-"Şu mangalı yaksana." 

Bu Allahın belâsı kadın yemek pişirmenin bütün zevkini kaçırıyordu. Zaten ben yemek pişirmesini de sevmezdim. Ona da şeffaf bluzunada içimden küfrü bastım. 

Yere oturup bir kibrit yaktım. O sırada telefon çaldı. "Kim 0?" demişim. 

Genç kadın, bana bakıp. "Telefona cevap ver." 

-"Korkuyorum." 

-"Saçmalama.." 

-"Şey.. Yani biri öldürülmüş olabilir. O vakit bu eğlenceli yeri bırakıp gitmem gerekecek." 

-"Saçmalama." Telefon tekrar çaldı. "Shell, cevap ver. Karnım aç." 

Ça:esiz telefona gittim. İlk duyduğum ses beni şaşırttı. Sanki bir balık havuzda ölüyordu. Kulağıma böyle ıslak sesler geldi. "Alo," dedim. 

-"Mr.Scott siz misiniz?" 

-"Evet.. Kim arıyor?" 

-"Shell. Sen misin?" 

-"Evet, benim. Ne oluyor?" Hiç neşem yoktu doğrusu. 

-"İyi, Ben Nat." 

-"Kim?" Hemen anlıyamadım. 

-"Nat.. Natasha Antoinette." 

O vakit tanıdım tabii.. "Ah, evet." 

Güzel film yıldızı ikinci derece rollere çıkar- ken 'Sürünen Guu'nun Hayâli filminde baş rolü almıştı. Çok cazip bir mahlüktu. "Ne var Nat? 
Bir şey mi istiyordun?" 

-"Benim bir derdim yok Shell. Sadece Mr. 
Waverly seninle konuşmak istiyor da.." 

-"Kim.. Kim?" 

O sırada bir erkek sesi duydum. "Ben Gordon Waverly Mr. Scott." 

-"Yaa." Yüzümü buruşturdum. Bu gece bütün güzel kadınlar benden uzaklaşıyorlardı. Belki de yıldızlarımın münasebetleri ahenkli değildi. "Natasha Antoinette'e ne oldu?" 
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-"Kendisi burada.. Yanımda Mr. Scott. Zaten onun için telefon ediyorum. Ah.." Adam durakladı. 
"Durumu telefonda anlatmamayı tercih ederim. Bu gece büroma gelebilir misiniz?" 

Saat dokuzdu. Yani yemek vaktiydi. Martini içip cazip mankenle divanda diz dize oturacaktım. 
"Şimdi mi?" diye sordum. 

-"Eğer sizin için uygunsa tabii. Benim için bir şeyi tahkik etmenizi istiyordum. Belki de bir şey yok.. Belki de boşuna şüpheleniyorum. Ama durum sandığım gibiyse iş çok önemli demektir." 
Durakladı. "Belki ismim sizin için bir şey ifade etmiyor. Ben İnside Mecmuasının sahibiyim." 

O vakit anladım. İnside iki yıldan beri her hafta çıkan bir film mecmuasıydı ve halk tarafından çok tutuluyordu. Hollywood'lular İnside'da okudukları dedikodu ve haberleri birbirlerine tekrarlıyorlardı. Gordon Waverly de mecmuanın sahibi olduğu için Hollywood'da çok sayılan ve korkulan bir insandı. Yıldızlar, rejisörler ve prodüktörlerle senli benliydi. Dedektif aradığına göre adamın başına ilgi çekici bir şey gelmişti demek. 

-"Probleminiz hakkında bana bir fikir verebilir misiniz, Mr. Waverly?" diye sordum. 

-"Bunu karşılıklı oturup konuşmayı tercih ederim. Eğer Miss Antoinette'in bana anlattıkları doğ ruysa Hollywood'da bir skandal çıkaracaktır..... 
Korkunç bir şey olur bu. Kâbilse buraya gelmenizi rica edeceğim." Sustu. "Size her zamanki ücretinizi vermeye hazırım. Ayrıca hikâyemi dinlemeniz ve şöyle bir tahkikat yapmanız için de asgari bin dolar vermeyi kabul ediyorum. Ama hemen büroma gelmelisiniz. Razı mısınız Mr. Scott?" 

Yanmamış kömürlere, içilmemiş Martinilere ve çikolata rengi divanımda oturan kadına baktım. 

O, "Çabuk 01," dedi. "Karnım aç." 

O vakit sabrım kalmadı. "Biraz daha aç kalacaksın güzelim. " Telefondaki adamla konuşmaya devam ettim. "Tabii Mr.Waverly. Yalnız önce.halletmem gereken bir şey var. Yarım saat sonra yanınızdayım." 

-"Mükemmel. Geldiğinizde size bir çek vereceğim." 

Divandaki genç kadın dudaklarını bükmüştü. Veya somurtuyordu. Her ne hal ise yüzünü çirkinleştirmek için elinden geleni yapıyordu. Ona bakarak homurdandım. "Allah kahretsin! Telefona cevap vermemi isteyen sensin." 


İnside mecmuasının büroları Hollywood Bulvarındaki Paramount Sinemasının bir blok ilerisindeydi. Karşı tarafta arabamı park edecek bir yer buldum. Üstü açık Gök mavisi Cadillac'ımdan indim. karşıya geçmek için trafiğin durmasını beklemeye başladım. 

Aslında trafik ışığı olmayan yerden geçmek yasaktı ama ben aradan süzülmek niyetindeydim. Öyle beklerken Hollywood bulvarındaki İnside binasına baktım. Pembemsi renkli binaya bir hayli para sarfedilmişti. Binanın alt katları pembemsi cam tuğladan yapışmıştı. Fakat bu camlar epey kalın olduğu için gelip geçenlerin içerisini görmelerine imkân yoktu. 

Saatime bir göz atıp arabaların arasından süzülüverdim. Dokuz buçuğa gelmişti. Yani geç kalmamıştım. Bir taraftanda kendi kendime, "Zevkten evvel iş gelir oğlum," diye tekrarlıyordum. Benim vazifem de yardım isteyenlerin yanına koşmaktı tabii. Fakat evimde bıraktığım güzel modelin yüzündeki ifadeyi de unutamamıştım. 

Neyse bunları bir yana bırakıp İnside binasının 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döner kapısından içeriye girdim. Sağ taraftaki incecik bacaklı pembe masanın arkasında bir sarışın oturuyordu. Giydiği elbisenin yakasına ancak bir sütyen ilanında rastlanabilirdi. Genç kadının göğüslerinden ve kendisinden pek emin olduğu anlaşılıyordu. Kadının tam karşısında boş bir masa duruyordu. 

Arka tarafta da halı döşeli bir koridor gördüm. 
Orada büroların kapıları vardı. 

Duvarlar sedefli gibi hafif hafif parlayan pastel renkte kâğıtla kaplanmıştı. Kâğıtlarda hayal geyikler ve kuşlar zıplayıp uçuşuyorlardı. Yerden tavana doğru vuran ışıklar buraya bambaşka bir hava vermişti. Burada harem kızları da olsaydı tam mânasıyla bir âlem yapmak kâbildi. 

Bütün bunlara bir göz atıp sarışına döndüm. 
Sekreterler ve müracaat memurları ya becerikli olurlar ya güzel . Onların hem güzel hem akıllı olanına pek az rastlanır. Bu kadının hangi tipten olduğunu anlamak için bir an düşündüm. Fakat bunun için kafa yormama lüzum kalmadı. 

Genç kadın son derece tatlı bir sesle, "Merhaba," dedi. "Siz Mr. Scott' musunuz?" 

-"Evet." 

-"Alın." Bana bir kâğıt uzattı. 

Bin dolarlık bir çekti bu. Waverly, her şeyden gayrı bana bin dolar vereceğini söylediği vakit şaka etmemişti demek. Pek istememekle beraber bunu cebime attın.. Bir işin esasını öğrenmeden ve müşteriyi temsil etmemeye karar vermeden avans almasını sevmem. Halbuki henüz bir şey bilmiyordum. Bunu hemen Gordon Waverly'le konuşmaya karar verdim. 

Sarışın oturduğu yerden gözlerini süzerek bana bakıyordu. "Mr.Waverly'le randevum vardı," diye mırıldandım. 

-"Kendisi burada yok. O.." Biraz durdu. "O 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acele gitti. Koşarcasına buradan çıktı." 

-"Ya.. Kendisini beklememi söylemedi mi?" 

-"Öyle bir şey söylemedi. Dokuzu bir kaç dakika geçe bana telefon etti. Yarım saat sonra Mr. Scott adında birinin geleceğini bildirdi. Çeki hazırlamamı istedi. Bir kaç dakika sonra da koşarak yanımdan geçti. Bir taraftan da bağırıyordu." 

-"Bağırıyor muydu?" 

Genç kadın gülümsedi. "Evet." 

-"Yaa! Peki ne diye bağırıyordu?" 

-"Finley Pike! Finley Pike'ın canına okuyacagım'" Yine gülümsedi. "Bu sözleri duyunca ne kadar şaşırdım bilemezsiniz." 

-"Haklısınız. Peki Finley Pike nedir?" 

-"Mr.Pike.. Mr. Finley Pike Genel Müdür yardımcılarından biridir. Kendisi İnside'da çalışır." 

-"Ya, demek Mr. Waverly onun canına okuyacagını söyledi?" 

-"Söylemedi. Haykırdı. Haykırarak dışarı fırladı." i 

Kadın beyinsizdi ama bir şeyler anlamaya başlamıştım. "Başka ilâve edeceğiniz bir şey yok mu? 
Mr.Waverly'nin elinde bir kılıç, İngiliz anahtarı veya buna benzer bir şey var mıydı? Mr.Pike'in neden veya nasıl canına okuyacağını söylemedi mi? 
O yalnız mıydı? Yanında birileri var mıydı?" 

-"Anlattığım gibi oldu. Kalabalık da yoktu." 

-"Bir kadın da yok muydu? Meselâ Natasha Antoinette." 

-"Hayır, yalnızdı. Yani dışarıya çıktığı zaman yanında kimse yoktu. Neden Natasha Antoinette'i sordunuz?" 

-"Mr.Waverly telefon ettiği zaman o kadın yanındaydı sanırım." 

-"Orasını bilemem. Mr.Waverly geç saatlere ka dar çalıştığı zaman burada kalmamı ister. Bana ihtiyacı oluyor.. Yani.. Şey.. Mektup dikte ettiriyor.. 
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Dosyadan bir kâğıt istiyor.. Veya.. Yani böyle şeyler. Belki yanında biri vardı. Ziyaretçiler arka kapıdan da girebilirler." 

-"Mr.Waverly bana haber bırakmadığına göre," dedim. "Bildiğim gibi hareket edeyim bari. Bana Mr.Pike'in adresini verir misiniz?" 

Genç kadın, küçük bir kutunun bir düğmesine bastı. Kutudan bir kart fırladı. "İki bin iki yüz onyedi Gable Bulvarı. Yani Hollywood'un Kuzeyindeki tepelere giden yol." 

-"Teşekkür ederim. Yolu bulurum." 

Konuşacak bir şey kalmadığı için oradan ayrıldım. 


+ * 


Finley Pike'in evi bir mil kadar ötedeydi.. 
Hollywood Bulvarından geçerek Gable'a çıktım. Numaralara bakarak, ağır ağır ilerledim. Fakat anladığıma göre Finley Pike'ı Waverly Gordon'dan başkaları da arıyordu. Zira tam o evin önünde bir polis arabası duruyordu. Daha numarayı görememiştim ama bunun 2217 olduğunu hemen tahmin ettim. İki taraftaki evlerin ışıkları yanıyordu. 
Herkes bahçelere doluşmuştu. 

Bu iş hoşuma gitmedi. Bu semtte oturanlar öyle önemli bir şey olmadıkça evlerinden bahçeye çıkmazlardı. Ancak yangın, sel, deprem ve cinayet gibi şeyler onları harekete geçirebilirdi. Birdenbire etraf kan kokuyormuş gibi geldi bana. 

Böyle kötü şeyler düşündüğüm için olacak diğer araba da az kalsın bana çarpıyordu. Büyük siyah bir İmperial'di bu. Sol taraftan son sürat geliyordu. Tam köşeyi döneceğim sırada arabanın farları gözümü aldı. Olanca gücümle direksiyonu kırdım. 
Frene bastım. Kaldırıma çıkarak durdum. Siyah oto 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mobil de korkunç bir hızla yanımdan geçti ve durdu. Fakat aynı anda önde oturan iki kişiyi gördüm. 

Onlar da beni görmüşlerdi. İkisi de hayretle gözlerini ve ağızlarını açmıştı. Hoş benim ağzım da açıktı sanırım. Onların yüzleri allak bullaktı. 
Fakat yine de serserileri tanıdım. İmperial'in arkasında başkaları vardı. Lâkin beni öndeki serseriler ilgilendirdi. Onlardan biri vaktiyle yankesiciyken, 45'lik oyuncak kullanmaya merak salan bir hayduttu. Diğeri , yani direksiyondaki ise kuş kadar beyni olmayan bir ahmaktı. Fakat araba kullanmakta üstüne kimse bulunamazdı. O en kalabalık şehirler arası yolda bile manevra yapıp geri dönebilir ve bir çamurluğunu bile çizdirmezdi. 

Serseri benim Cadillac'ın çamurluğunu da çizmedi. Bu da bir mucize sayılırdı doğrusu. İmperial yolun ortasındaydı. Ben de kaldırıma çıkmış vaziyetteydim. Düşünmeden harekete geçtiğimi biliyorum. 

Belâlı bir vaziyet olduğunu sezmiştim. O iki serserinin patronunu da tanıyordum. Al Gant adındaki gansterin sertliğini bilmeyen yoktu. O barsaklarımı deşer ve bu barsakları boynuma dolayarak beni boğabilirdi. Sadece o güne kadar kendisine böyle bir fırsat vermemiştim. 

Geri geri gidip kaldırımdan indim. İmperial'in önünde durdum. Bir bakıma arabanın yolunu da kesmiştim. İnip ön tarafa yaklaştım. Yankesiciyken kiralık katil olan J.B.Kester'e veya kısa adıyla J.B.'ye baktım. Sakin sakin, "Merhaba J.B." dedim. "Seni Al mı gönderdi?" 

-"Hangi A1?" 

-"Al Capone değil tabii. Al Gant." 

-"Al mı? Sen çıldırmışsın Scott. Biz.. Biz buralarda dolaşıp gezecek kız arıyoruz." 

Güldüm. "Doğru sen bira içip, kızlarla gezmeye bayılırsın. Burada ne oluyor? Yoksa Al birini temizlemeniz için size Pike'a mı yolladı?" 

Dizlerimi biraz bükerek J.B.'nin yanında oturan Joe Filcangöz Garella'nın etli suratına baktım. 
Aslında böyle bir vatandaşa sadece Joe Garella denilirdi. Fakat böyle aptal aptal bakan bir adama bundan daha uygun bir isim bulunamazdı. Yüzü kır mızıydı. Yassı burnu, seyrek kızıl saçları ona sevimsiz bir hal veriyordu. Fakat asıl dikkati çeken gözleriydi. Yüzünün adetâ yarısını kaplıyordu bu gözler. Kirpiksiz, bulanık gözleriyle o daha ziyade bir baykuşa benziyordu. 

-"Merhaba Filcangöz. Yangın nerede? Kimi yakmanız lâzım?" 

J.B. hiç de tatlı olmayan bir sesle, "Allah belânı versin Scott," diye homurdandı. "Bas bakalım. 
Söyledim ya.." 

-"Evet, kızlar." 

Fakat onun dinlediği yoktu. Arabadakilerin hepsi ilerideki kalabalıkla ilgileniyordu. İnsanlar, arabalar, dönen kırmızı ışıklar. Yani polisler. 

J.B. fısıldar gibi konuştu. "Aynasızlar'" Dirseğiyle Filcangöze vurdu. Daha ben kımıldıyamadan araba hareket etti.Ok gibi benim Cadillac'ın yanından geçip köşeyi döndü. 

Onlar acele gelmişler ve yine acele gitmişlerdi. Hepsi de All Gant'ın gorilleriydi. Bunu düşünmem lâzımdı. Ama daha sonra yapacaktım bunu. 
Cadillac'a atladım. Bir kaç metre gidip döndüm 
ve arabayı karşı tarafa park ettim. Polislerin 2217 
numarada olduklarını da iyice anlamış oldum. 

Arabadan indiğim sırada sağ çamurluğun önünde duran beyaz bir şey dikkatimi çekti. Hafif bir rüzgâr esiyordu. Kâğıt karşı taraftan uçmuş olabilirdi. Ben bakarken kâğıt havalandı. Bunun önemli bir şey olabileceğini düşünerek koşup kâğıdı aldım. 

Bir mektubun sahifesine benziyordu bu. Fakat 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bunun bir kaç satırını okuyunca İtiraflar mecmuasındaki hikâyelerden birinin müsveddesini bulduğu- mu sandım. Bunu ancak bir aptal yazmış olabilirdi. Belki de o budala bu eserini kalabalığa okutmak için getirip buraya atmıştı. 

Gözümün iliştiği yer sahifenin sonlarındaydı ve bir hayli ilgi çekiciydi.. 

eses sese hem onun divanının üstünde hamile 

kaldım. Böylece çocuğum oldu. Onun daha haberi bile yok. Acaba ona söylesem mi? Bu beni bir hayli üzüyor. Belki ona söylemek lâzım. 

Ama ona ilgi göstermek de boş. Fakat kürtaj 

parasını sakladım tabii. Yalnız yardım istemeye 

gittigim zaman başıma geleceklerden haberim yoktu. Yardım! Hah ha! Doktor Willim'e güleyim bari.." 

Sahife böyle bitiyordu. Önce Al Gant'ın gorillerine rastlamış ve sonra da bu kâğıdı bulmuştum. 
Bir an düşündükten sonra karşı tarafa geçmeye karar verdim. 

Kapıda çok geniş omuzlu çelik gibi adeleli bir komiser duruyordu. Ken Carver adındaki Komiser iyi niyetli, sakin, işini bilir ve güvenilir bir insandı. 
Yani iyi bir polisti. Zaten Los Angeles'in polisleri hep böyleydi. 

O beni görünce kalın kaşını kaldırarak, "Karınca yiyen gibi burnun var oğlum," dedi. "Bunun kokusunu nasıl aldın Scott?" 

-"Koku almadım Ken. Ben.. Şey.. Mr.Gordon Waverly daha evvel beni tuttu.." 

-"'Ne için tuttu?" 

Dudak büktüm. 'Orasını ben de bilmiyordum. 
Daha doğrusu henüz tutmadı. Sadece kendisiyle bürosunda buluşacaktım. Buraya geldiğini öğrendim. 
Onu bulmak için geldim. Belki durumu sen anlatabilirsin bana." 

-"Belki.. Gordon Waverly ha? Onun tarafından 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tutuldun. Yalnız kararını ver Scott. Kendisi içeride. Anladığıma göre o Finley Pike adında birini öldürmüş." 


oà * 
* * 


Ken 'i yıllardır tanırdım. Tahkikatı idare eden Müfettiş Rawlins'se eski dostumdu ve içerideydi. 
Onun için eve girmeme müsaade ettiler. 

İçeriye girince yerde yatan adamı gördüm. Finley Pike'dı o. Sahiden ölmüştü. Ufak tefek adam yüzü koyun halının üstünde yatıyordu. Ölmeden evvel gür saçları olduğunu tahmin ettim. Ama şimdi kafası kan kemik ve püre gibi pembemsi gri bir şeyden ibaretti. Beyni akmıştı onun. 

Henüz bir şeyin yerini değiştirmemişlerdi. Polis Laboratuvarından memurlar gelmişti. Biri parmak izlerini alıyordu. Rawlins ise sağ taraftaki büyük mor koltukta oturan biriyle konuşuyordu. Yak laşıp baktım. Koltuktaki adamın kır saçları, yanık yüzü kemikli çenesi dikkati çekiyordu. Bu uzun boylu ince erkeği tanımıştım. Şimdiye kadar onun la karşılaşmamıştım ama bütün Hollywood bu çehreyi tanıyordu. Gordon Waverly'i bulmuştum. O müşterimdi. Yoksa müşterim değil miydi? Daha orasını bilemiyordum. 

Bir flaş parladı. Bir polis fotoğrafçısı cesedin resmini çekiyordu. O ışıkta Waverly'nin yanağını gördüm. Şakağından akan kan yanağından boynuna doğru süzülmüştü. 

Ken, beni içeriye aldıktan sonra Rawlins'le konuştu. Müfettiş etrafına bakındı. Waverly'e bir şey söyledikten sonra yanıma geldi. 

-"Merhaba Shell. Ken'in söylediği doğru mu? 
Sen Waverly'nin hesabına mı çalışıyorsun? Yoksa henüz karar vermedin mi?" 
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Sırıttım. "Bu hususta ben de bir şey bilmiyorum Bill. "Ona Waverly'le telefonda konuştukları- mı anlattım. Sonra ilâve ettim. "Bürosuna uğradım. Buraya gelmemi söylediler. Onun için geldim. Hepsi bu kadar." 

-"Garip. Peki adamın senden ne istediğini bilmiyor musun?" 

-"Hayır, sadece büyük bir skandaldan bahsetti. Hepsi o kadar. Bu telefonda anlatılmıyacak kadar mühimdi sanırım." 

Hafifçe güldü. "İşte bu da esaslı bir rezalet olacak. Bu adamı öldürmeğe kalktığı sırada seni tutmaya kalkması garip." 

-"Öyle. Pike'i o mu öldürmüş?" 

-"Ondan pek şüphemiz yok. Biz buraya geldigimiz vakit kurban böyle yatıyordu. Ona dokunmadık. Waverly ise ayıktı. Durmuş cesede bakıyordu." 

-"Elinde de suç aleti vardı tabii ver.." 

Rawlins , gülerek sözümü kesti. "Şu tanrı heykeli Pike'in kafatasını tuzla buz etmiş. Bundan şüphemiz yok. Bak heykel cesedin bir metre kadar ilerisinde duruyor. Waverly birinin kendisini bayılttığını iddia ediyor. Kendisine geldiği zaman bu heykel yanında duruyormuş. Başına onunla vurduklarını söylüyor." i 

-" Başka ne anlatıyor?" 

-"Hepsi bu kadar. Buraya Pike'ı görmeğe gelmiş. Kapıya vurmuş. Cevap çıkmamış. Kapı kilitli değilmiş. O içeriye girmiş. Pike'i yerde görmüş. 
Cesedin yanında açık bir evrak çantası varmış. 
İçi bir cins kâğıt doluymuş." 

-"Bir cins mi? Yoksa belirli bir cins mi?" 

-"Cinsini bilmiyor. Kâğıt doluymuş işte. Pike'a bakmak için yaklaşıp eğilmiş ve kafasına bir darbe yemiş. Bildiği bu kadar.. Sadece cinayeti işlemediğinden emin. Daha doğrusu böyle söylüyor." 

-"Peki neden Pike'ı görmek istediğini anlattı mı?" 

-"Hayır." 

-"Çabucak buraya nasıl geldiniz? İsmini vermeyen biri telefon mu etti?" 

Rawlins, konuşmadan uzun uzun yüzüme baktı. 
Sonra ağır ağır, "Sen bu adamın hesabına çalışmaya başladın galiba," diye mırıldandı. 

-"Belki öyle, belki değil. Fakat kendisiyle konuşmak isterim. Müsaade var mı?" 

Dudağını dişledi. "Peki . Yalnız çabuk ol." 

-'"Waverly'le yalnız konuşabilir miyim?" 

-"İmkânsız. Sana bile izin veremeyiz Shell. 
Biraz sonra onu merkeze götürüp içeriye tıkacagız. Katil o. Eğer onunla konuşmak istiyorsan mesele yok. Fakat ben yanında olacağım." 

-"Pek alâ. Buraya nasıl geldiniz Bill?" 

-"İyi tahmin ettin. İsmini vermeyen ve komşu olduğunu söyleyen biri telefon etmiş. Fakat şunu 
ilâve edeyim. Telefon bu evden edilmiş. Yani 2217 
numaralı evden." 

-"Nasıl olur? Telefonu bulmanıza imkân yok." 

-"Haklısın. Yalnız talihimiz yardım etti. Ne olur ne olmaz diye santrale sorduk. Meğer bu telefon bir kaç dakika açık kalmış. Santral memuru numarayı çevirip telefonu kapatmalarını söyliyece kmiş. O sırada biri telefonu kapatmış. Waverly olacak o. Sonra hemen bizi aramış." 

-"Neden Waverly olsun?" 

-" Başka kim olabilir ki?" 

-"Yani onun Pike'ı öldürdükten sonra kendisini yakalamanız için size telefon ettiğini mi sanıyorsun?" 

-"Münakaşayı bırak Shell. Neden bize telefon etmesin sanki? Bana kalırsa o Pike'ı öldürmek niyetinde değildi. Fakat hiddetlenip Pike'ın kafasına o heykelle vurdu. Ondan sonra da kendisinin buraya geldiğinin anlaşılacağını düşündü. Bize bu uydurma hikâyeyi anlatmaya karar verdi. Bu yüzden de bize telefon etti tabii. Bu bilinen hikâyelerden." 

-"Doğru. Peki onun kafasına kim vurdu?" 

Rawlins, "Kafasında kocaman bir şiş var," diye cevap verdi. "Fakat bunu kendisi de yapabilir. 
Hikâyeye inanmamız için kendi kafasına da vurmuş olacak." 

-"Cinayet işlemesi için ne sebep var?" 

Müfettiş, "Henüz bunu öğrenemedik," diye mırıldandı. "Ama anlarız." Waverly'e baktı. "Bir müd dettir orada bekliyor. Önce ben konuşayım. Bir dakika sonra yanıma gel." 

-"Pek alâ." 

Ben etrafıma hakınmaya devam ettim. Polisler çalışıyorlardı. Fakat dikkatimi çeken bir şey olmadı. Onun için odayı incelemeye koyuldum. Duvarlar ve tavan krem rengiydi. Fakat eşyalar kırmızı ve mordu. Öldürülen adam mor ve kırmızı delisiydi galiba. Mor divanın yanında alçak bir kırmızı masa vardı. Dibi çatlamış olan morlu kırmızılı lâmba bir sehpanın yanında duruyordu. Waverly'nin oturduğu mor koltuğun eşi duvara doğru çevrilmişti. Ya biri koltuğa çarpmış ve bunun dönmesine sebep olmuştu ya Pike duvarlara bakmaktan hoşlanan bir tipti. 

İki duvara yaldız çerçeveli ne olduğu belli olmayan resimler asılmıştı. Suç silâhı olarak kullanılan heykelden başka odada türlü türlü biblolar vardı. On beş santim yüksekliğinde dilini çıkarmış bir kızıl derili biblosu ve seramik bir otrağa benzeyen nesne dikkatimi çekti. 

İnside binasını görmüştüm. O lüks pembe yeri bırakıp bu kâbusu andıran yere gelen insan nasıl bir mahlüktu acaba? 
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Daha da mühimi Gordon Waverly nasıl bir insandı? . ý 

Şimdiye kadar onun aleyhinde bir şey duymamıştım. İnside mecmuasının hemen tutulup sevilmesine de bu adam sebep olmuştu. Zira o dürüst bir insan olarak tanınıyordu. Bütün ömrünü mecmua ve kitap neşrine hasretmişti. Önceleri bir hikâye mecmuası çıkarmış, sonraları kitap basmıştı. On beş yirmi sene evvel kurduğu Waverly Kitapçılık Şirketinin büyük hissedarı da halâ oydu. 

Adam ellisini geçmişti. Ömrü boyunca da hiç bir rezalete adı karışmamıştı. Bir çok hayır kurumunda azaydı. Siyasetle ilgileniyordu. Kendisine Belediye Reisliği seçimlerine girmesi teklif edilmişti. Fakat o bunu kabul etmemişti. Ayrıca , Hollywood'un bütün ileri gelenlerini de tanıyordu. 
Fakat bütün bunlar adamın Finley Pike'ın kafatasını parçalamadığı mânasına gelmiyordu tabii... 

Rawlins dönüp parmağıyla bana işaret etti. Yak laştım. Koltuğun yanında durunca Gordon Waverly, hafifçe sendeleyerek ayağa kalktı. Elini uzattı. Elini sıktım tabii. O, "Nasılsınız Mr. Scott?" dedi. 
Sesi, kalın, derin ve tatlıydı. "Benimle buluşmanızı teklif ettiğim zaman böyle tatsız bir durumla karşılaşacağımı bilmiyordum." 

-"Öyle olduğunu umarım." Pike'ın cesedine baktım. "Onu sen mi temizledin?" 

-"Hayır." 

Başka bir şey söylemedi. Ağzından sadece bu kelime çıktı. Bekledim. O vakit, "Size başka bir mesele yüzünden telefon etmiştim," diye mırıldandı. "Artık bunu unutalım. Fakat.. Müracaat me murum size çeki verdi mi?" 

-"Evet verdi." 

Başını salladı. "O halde bunu kabul edin. Bir avans bu. Mr. Pike'ı öldürmediğimi ispata çalışın. 
Bu arada asıl katili de bulun. Bunu yapacak mısınız?" 
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Ne yalvardı, ne parasına güvenerek beni satın almaya kalktı. Bu hoşuma gitti. Bir an için Pike'ın kafasına onun vurmadığını ve beni kandırmadığını kabul ederek ondan hoşlandım. Fakat şüphem geç memişti. "Henüz bu hususta söz veremem Mr. 
Waverly." 

-"Cevabınızı bana hemen vermelisiniz. Buradan çıkmadan evvel bunu bilmeliyim. Çünkü beni cinayet suçuyla tevkif edecekler." 

-"Biliyorum. Burada ne oldu? Hikâyen nedir?" 

Rawlins'in bana anlattıklarını tekrarladı. "Pike'ın cesedinin yanında durduğunu söylüyorsun," dedim. 
"O sırada kafana vurmuşlar. Nasıl oldu da sonra kendini bir kaç metre ötede buldun?" 

-"Ayakta durmuyordum. Çömelmiştim. Kendime geldiğim zaman buradaydım. Fakat darbeyi yedikten sonra bir şey hatırlamıyorum.. Hattâ darbeyi bile hatırlamıyorum. Belki sendeleyerek belki sürünerek buraya kadar geldim." 

-"Yerde bir evrak çantası olduğunu söylüyorsun. Kâğıtları da görmüşsün. Bunların ne olduğunu merak etmedin mi?" 

-"Neden merak edecek mişim?" diye cevap ver di. "Çanta yere atılmıştı sanırım. Zira içindeki kâğıtların bir kaçı halının üstüne düşmüştüm. Mr. 
Pike da yerde yatıyordu. Onun bayıldığını, hastalandığını hattâ kalp krizi geçirmiş olduğunu düşündüm. 
Düştüğü sırada elindeki çantanın da açıldığına kanaat getirdim. Ben onu baygın sanıyordum. Du- 


rumdan haberim yoktu....' Waverly bir an durdu. 
Dudakları hafif hafif titriyordu. "Sonra onun başını gördüm." 


Vaziyet fena değildi. "Ya Natasha Antoinette için ne diyeceksin?" 

-"Natasha Antoinette hakkında söyliyecek bir şe yim yok." 

Adam darbenin tesiriyle biraz sersemdi tabii. 
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Fakat bana diktiği gözleri dürüst bakışlıydı. 

Rawlins lâfa karıştı . "Natasha Antoinette'e ne olmuş?" 

-"Orasını ben de bilemiyorum," diye söylendim. 

Müfettiş kaşlarını çattıysa da ses çıkarmadı. 
Sözlerimde samimiydim. Bu işlerle Natasha'nın alâkasını bilemiyordum. Fakat Mr. Waverly'i korumaya karar vermişülm. Çünkü o bana yalan söylememişti. Sadece benden bazı şeyleri saklamak taydı. O kolaylıkla yalan söyliyebileceği bir yerde hakikati anlatmıştı. Bu da hoşuma gitmişti. 

O, Natasha Antoinette'i tanımadığını iddia edebilirdi. Veya başka bir şey uydurabilirdi. Ama bunları yapacak yerde söyleyecek bir şeyi olmadığını belirtmişti. _ 

-"Pek ala Mr.Waverly," dedim. "Senin hesabına çalışmayı kabul ediyorum. Elimden geleni yapacağım." Yüzüne baktım. "Ama bu adamı öldürdünse Allah yardımcın olsun." 

Gülümsedi. Birdenbire ondan hoşlandığımı anladım. Bu odaya girdiğimden beri ondan hoşlanmamak için elimden geleni yapmış fakat muvaffak olamamıştım. Tekrar elini sıktım. "Ben dolaşıp bir şeyler öğrenmeye çalışayım bari." 

Tekrar tebessüm etti. "Evet elinizden geleni yapmalısınız." 

Birbirimizden pek hazetmiştik. Neredeyse kucaklaşıp öpüşecektik. Ama Rawlins bu havayı bozdu. "Shell, bu şakacının hesabına çalışmayı kabul ediyor musun? Yani.. Afedersiniz.. Mr.Waverly hesabına..Sen.." 

-"Onun hesabına çalışıyorum," diye sözünü kestim. "Bunun için bana avans da verdi. Şimdi polisleri yenmek için elimden geleni yapacağım. Bu kanunlara aykırı mı Bill?" 

-"Yoo..." Rahatsız olmuşa benziyordu. 
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Dediğim gibi eski arkadaştık. Onun için Rawlins, benim böyle bir hâta yapmamı istemiyordu tabii. Yüzüme bakarak mırıldandı. "Bahsetmedičim bir, iki şey var. Bu şakacı.. Yani Pike'ı öldüren adam önce maktulü iyice dövmüş. Cesetteki izlerden bunu kolaylıkla tespit ettik. Odadaki bazı eşyalar da kavga olduğunu gösteriyor." Pis pis sırıt tı. "Ama sen bunu görememişsindir tabii." 

-“"Vaktiyle bir polis ortada dolaşıp delilleri ezmememi tenbih etmişti," dedim. "Onun için kenarda durdum. Henüz Mr.Pike'a da bakmadım. Fakat bu kırmızı ve mor san'at eserindeki bazı gariplikleri sezdim. Ne olacak yani?" 

O sırada Waverly'le göz göze geldik. Adam gülümsüyordu. 

Bu adam ya korkunç soğukkanlıydı veya içi iyice katılmış bir katildi. O çok müşkül durumda olmasına rağmen Rawlins ve benim gibi iki budalanın konuşmasını takip edip eğlenebiliyordu.. 
Evet bu adamda anlıyamadığım, mâna veremediğim bir cesaret vardı. 

Yine Rawlins'e baktım. "Ne olacak yani?" 

Omuzunu silkti. "Mr.Waverly?" 

Müşterim ona baktı. Sonra ağır ağır ellerini kal dırıp müfettişe doğru uzattı. Bu eller ona iyice şişmiş ve kızarmıştı. Bir parmağın derisi soyulmuş ve kanlar pıhtılaşmıştı. Waverly bu ellerle birinin pestilini çıkarmıştı galiba. 

Hafif bir sesle mırıldandım. "Ellerine ne oldu?" 


3 
» * 


Bu manâsız bir sualdi. Fakat Waverly cevap verdi. "Biraz evvel müfettişe de anlattım. Ellerimin bu hale nasıl geldiğini bilmiyorum. Yalnız 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Mr.Pike'a vurmadığımı söylemeliyim. Başıma vırulduğu sırada ellerimde bir şey yoktu. Kendime gel diğim zaman ellerimin halini fark ettim. "Adam lâfı burada kesti. 

Dayanamadım. "Yani birinin Pike'ı öldürdüğünü ve ondan sonrada seni bayılttığını ve ellerinin üstünde tepindiğini mi söylüyorsun? Bu polisleri ilgilendiren bir husus. Polis laboratuvarındaki me. 
murlar ellerini inceleyip bunların üstünde tepinen adamın ayakkabı numarasını ve hatta cinsini bile by labilirler. Onlar bir sineğin kanadını bile kırka bölecek kadar ustadırlar. Yani bir sineğin kanadından bir böceğe peruk bile yaparlar..." 

-"Mr. Scott, şaka etmiyorum. Size sadece olan ları anlatıyorum. Durumumun çok nazik olduğunu biliyorum..." 

-"Berbat bir haldesin." 

-"Fakat yalan söyleyip israra lüzum yok. Mr. 
Pike'ı öldürmediğimi ispat edecek durumda deği. 
lim. Onun için katili bulmak size düşüyor. Ben sadece hakikati söylüyorum." 

-"Pek alâ." 

Bir memur gelip elindeki kâğıttaki şeyi Raw. 
lins'e gösterdi. Waverly de tekrar koltuğa oturdu, Ben biraz dolaştım. Tanıdığım polislerle konuş. 
tum. Evin diğer taraflarına göz attım. Banyoya gir dim. Oradaki tuvalet de mordu. Sadece bu tuvalet insanın sindirim sisteminin çalışmasını durdurma. 
ya kâfiydi. Nihayet Finley Pike'a bir göz attım, 

Bir altmışbeş boyundaydı o. Her halde altmış kilo kadar vardı. Dar yüzlü mavi gözlü bir adamdı, Burnunun yanındaki et beni dikkati çekiyordu. Biri biftek döğer gibi onun yüzüne vurmuştu. Hele kafa tası korkunç haydeydi. Onun sağlığında kendi halin. 
de nazik bir insan olduğunu düşündüm. Fakat bi. 
rinin tipine bakıp karar vermek hiç de doğru değil. 
di. 
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Sağ elinin küçük parmağında en az sekiz kıratlık bir zirkon veya pırlanta yüzük vardı. Böyle bir pırlanta ancak bir kadına yakışırdı. Lacivert elbisesini iyi bir terzi dikmişti. Açık mavi gömleginin cebinin üstünde markası vardı. O zirkon veya pırlanta yüzük hafiç adam şık sayılabilirdi. 
Her halde İnside'dan çok dolgun bir aylık almıştı o. Bunu Ravwlins'e sordum. 

Arkadaşım ölen adamın durumunu anlattı. Pike dört genel müdür yardımcısından biriydi. Dedikodu sütunları, dertlilerle baş başa köşesi, Televizyon ve sinemalarda gösterilen filmlerin tenkitleriyle ilgili yazılarla o meşgül olmuştu. Dertiler köşesini Amanda Rubonnett adında biri hazırlıyordu. Bunu bir kaç defa okumuştum. Ömrümde bu kadar mânasız ve tatsız bir şey daha görmemiştim. 
Fakat okuyucular bu sütuna bayılıyorlardı. Pike'da 'Gulaş' adında bir yazı serisi hazırlamıştı. Hollywood'la ilgili şirin olaylara yer veriyordu bu yazılar. 

Bir ara Waverly'le yalnız kaldık. Hemen, "Bana söylemek istediğin bir şey yok mu?" diye sordum. 

-"Hayır." 

-"Ya Natasha?" 

-"İlave edecek bir şeyim yok. Daha doğrusu şim dilik yok." Durakladı. "Sizinle yarın konuşacağım. 
Biraz düşünmek istiyorum." 

Rawlins yaklaştığı sırada, "İstersen seninle mer keze gelebilirim." 

-"Hayır, buna lüzum yok." 

Önce Rawlins'e sonra Waverly'e baktım. "Sana yardım etmemi istiyorsan bildiklerini saklaman budalalık olur. Zira en küçük malümat bile işime yarayabilir." 

Hafifçe gülümsedi. "Ben aptal değilim, Mr. 
Scott." 

-"Bunu tahmin etmiştim zaten. Neyse ben gidiyorum. " Rawlins'e döndüm. "Bir dakika seninle dışarıda konuşabilir miyim Bill?" 

Birlikte çıktık. Yüzüme baktı. "Ne istiyorsun Shell?" 

-"Waverly'le Pike'ın Al Gant'la bir ilgileri olup olmadığını anlayıver Bill." 

-"Gant mı?" Hayretle kaşlarını kaldırdı. "Nereden aklına geldi bu?" 

Bill'e All Gant'ın gorilleriyle karşılaşmamı anlattım. "Direksiyonda Filcangöz olmasaydı çoktan hepimiz morgu veya hastahaneyi boşlamıştık." 

Rawlins, "Allah kahretsin!" diye homurdandı. 
"Ken, siyah bir arabanın az kalsın sana çarpacağını söyledi. Fakat o arabadakileri görememiş." 

-"Filcangöz, J.B.Kester ve arka tarafta tanıyamadığım iki goril. Ama onları bir arada görünce.." 

-"Anlıyorum. Arkadakilerin polis müdür ve belediye reisi olmadıkları anlaşılıyor." 

- "Öyle." 

-"Onlar buraya mı geliyorlardı acaba?" 

-"Kim bilir? Nereye gidiyorlarsa pek aceleleleri vardı." Bir an düşündüm. "Waverly çok tanınmış biri. Fakat Pike hakkında ne biliyorsun?" 

-"Hiç," diye cevap verdi. "Bu geceye kadar onun adını bile duymadım. Parmak izlerini alacagız tabii. Eğer sabıkası varsa bu işimize yarar." 

-"Waverly'nin yanında çalışan birinin sabıkası olacağını sanmıyorum. Fakat pek de belli olmaz ya. 
Yarın uğrarım Bill, Ama Waverly'le ilgili bir şey öğrenirsen bana telefon ediver. Olur mu?" 

-"Yani Waverly'nin aleyhinde başka deliller mi istiyorsun? Bu kadarı sana yetmiyor mu oğlum." 

Ben de sırıttım. "Allah kahretsin! Cinayeti onun işlemediğinden eminim. Neticede kendisi müşterim." 

-"Çok komik. Ya o katilse?" 
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-"O vakit canına okurum. Zaten böyle bir şey ol duğu takdirde yardım etmiyeceğimi de kendisine söyledim." 

-"Anlaşıldı. Gant'ın adamları hakkında söylediklerine teşekkür ederim Shell." 

Ona Waverly'e iyi bakmasını tembih edip ayrıldım. 

Filcangözle arkadaşlarının cinayet işlenen bir yerin civarında bulunmaları manâlıydı. Onların baş ka bir eve geldiklerini hiç sanmıyordum. Onlar ekseri cinayet işlenen yerlerde bulunurlardı. Zira cinayetleri kendileri işlerlerdi. Fakat patronları Al Gant'ın Pike veya Waverly'le ilgili olabileceğini zannetmiyordum. 

Evet, gangsterin kanuni ve kanun dışı bir çok yatırımlar yaptığını biliyordum. Fakat doğrudan doğruya hiç bir şirketin sahibi değildi o. Daima ön plânda kukla gibi kullandığı adamları bulunurdu. Çok dikkatliydi namussuz. Ömründe sadece bir kere deliğe girmişti. Bu işe sebep olan adama da büyük kin besliyordu. Doğru tahmin ettiniz. Onun içeriye girmesine sebep olan da bendim. 

Al Gant'ın asıl adı Aldo Ginetti'ydi. Kemikli, iri yarı serseri daha çok bir tank veya kamyona benzerdi. Düşük omuzlu, kalın kollu, fıçı gibi gövdesi olan gangster bir hayli kuvvetliydi. İri sarı dişlerini gördüğüm zaman mezar taşlarını hatırlardım. O şeytanın ta kendisiydi. Belki de o kuyruğunu gizlemek için pantalon giyiyordu. Can almasını seven, insafsız bir mahlüktu. 

Al'ı yıllardan beri tanıyordum. Karşılaştığımız gün ben onun gorillerinden birinin peşindeydim. O goril bir arkadaşımı temizlemişti. Al budalalık ederek bana saldırmaya kalktı. Ben de mezar taşını andıran ön dişlerini döktüm. Gangster de çaresiz takma diş yaptırdı. Fakat bunlarla yemeğini iyi çiğniyemiyordu galiba. Hem yeni dişler hakikileri gibi sarı değildi. Serseri o günden itibaren bana garez oldu. 

Ondan sonra bir kaç kere daha karşılaştık. Kar şılaşmalarımız hiç de zevkli olmadı. Sonuncusunda Al, Vince adında birini öldürdü. Vince de karanlık işlere karışmış bir tipti. Onun karısı katili bulmam için beni tuttu, Ben de AlGant'ı yakalayıp cinayeti işlediğini ispat ettim. Fakat gangster yüzyirmibin dolar harcadı. En iyi avukatları tuttu. 
Lüzumlu yerlere para verdi. En az yirmi yıl yiyecekken bir ilâ on sene hapise mahküm oldu. On ay içeride yatıp çıktı. 

İki buçuk aydan beri dışarıda o. Gangster yaşlanmaya başlamıştı galiba. Veya henüz aklı başına gelmemişti. Yahut sabırla bekliyordu. Yani henüz beni öldürtmeye kalkışmamıştı. 

Ama bunu deneyeceğini biliyordum. Al'ı tanısay dınız haklı olduğumu anlardınız. 

Al'ın sahip olduğu yerlerden biri de Hollywood Bulvarındaki Apaş lokantasıydı. Kayıtlarda mal sahibi başkasıydı tabii. Fakat orasının şişkoya ait olduğunu biliyordum. Lokantanın Apaş adıyla bir ilgisi yoktu. Belki de Al bunu zorla başkasının elin den aldığı vakit isim değiştirmeye lüzüm görmemişti. İtalyan asıllı haydut zamanının çoğunu orada geçiriyordu. Spagetti ve diğer hamur işlerini yiyordu. Ben İtalyan yemeklerini pek sevmediğim için lokantanın listesini de bilmiyordum. 

Gidip Apaş'da Al Gant'ı görmeyi düşünmüştüm. 
Belki Al'ın bu cinayetle bir ilgisi vardı. Gorillerin cinayetten hemen sonra orada dolaşmaları manâlıydı. Gant, Pike ve Waverly'i birbirine bağlayan bir delil yoktu elimde. Ama Gant'a uğradığım takdirde gangster bir şey bildiğimi sanabilirdi. 

Akıllılık ediyordum değil mi? Evet böylece kafama iki kurşun da yiyebilirdim. Ama nasıl olsa Gant'la karşılaşacaktık. Onun icin zamanı benim 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seçmem daha doğru olurdu. Bu yüzden Hollywood Bulvarını takip ederek Apaş'a gittim. 


Al Gant, her zamanki gibi arkadaki masasında oturuyordu. Filcangöz ve tanımadığım bir serseri de onun yanındaydı. Gangster kocaman bir tabaktaki yemeği yiyordu. Bol nişastalı ve sarmısaklı nesneyi yutuyor ve ağzı dolu olmasına rağmen yanındakilere lâf yetiştiriyordu. 

Ben barın öbür ucunda durup bir iki dakika gang steri seyrettim. Serserinin masasında bir telefon duruyordu. Yemek arasında iki defa telefon çaldı. 
Gangster kaşlarını çatarak, telefona cevap verdi. 
Bir şeye çok kızmışa benziyordu. Halbuki beni henüz görmemişti. İkinci defa telefonu kapattığı sırada masasına doğru yürüdüm. 

Tam çatalını ağzına götürdüğü sırada beni gördü. O anda taş kesildi sanki. Ağzı açık kaldı. Gözlerini bana dikmişti. Çatalındaki yemek sallandı. 
Sonra tabağa düştü bu. Sonra dudakları kımıldadı. 
Ya yemeği ağzına attığını sanıyor ve bunu çiğnemeye çalışıyordu ya da bana küfür etmekteydi. 
Bana kalırsa küfür ediyordu. 

Yaklaşınca her ikisini birden yaptığını anladım. 
Hem küfür ediyor hem hayâli yemeği çiğniyordu. 

-"AL," dedim. "Sinirlerin bozukken yemek yememelisin. Beslenme ilmine göre.." 

-"İlmin belâsını versin! Buraya ne cesaretli geldin ulan?" 

-"Senin iki gorili Finley'in evinin orada gördügüm zaman," diye mırıldandım. "Karırımı verdim. 
Başbaşa konuşmamız gerektiğini anladım. " Filcan göze baktım. "Oralarda J.B.yle güzel kızlar bulabildiniz mi bari?" 
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Filcangöz cevap veremedi. Zira bunu yapabilmesi için uzun uzun düşünmesi lâzımdı. Onun yerine Gant atıldı. "Finley'in evi mi?" 

-"Finley Pike'ın evi." 

-"O da kim?" 

-"Bu gece öldürülen bir adam," dedim. "Yoksa bundan haberin yok muydu ahbap?" 

-"Nereden haberim olacakmış?" 

-"İşte ben de bunu merak ediyordum." 

-"Ben o serserinin kim olduğunu bile bilmiyordum." 

-"Yaa... Demek ben yanılıyorum." 

-"Zaten sen ne zaman yanılmadın ki. Bir şeyin doğrusunu bildiğin gün kıyamet kopacak her halde." 

Sırıttım. "Bu laf sana hiç yaraşmıyor Al." 

Kaşlarını çattı. Zira doğruyu bildiğim bir günü hatırlamıştı. Masasındaki telefon çaldı. O kaşlarını daha da çatarak ahizeyi kaptı. "Evet, ben Gant," diye homurdandı. Dinlerken yüzündeki çizgiler kayboldu. Hiddeti geçmişti. Fazlasıyla sevinmiş olduğu anlaşılıyordu. Hatta gülümsiyerek mezar taşına ben zeyen dişlerini de gösterdi. "İyi... Çok iyi... Seni kollayacağımızı bil." 

Birdenbire sustu. Masadan kalktı. Telefonu da alarak uzaklaştı. Benim duyamıyacağım bir yere gelince konuşmasına devam etti. Sonra masaya döndü. 

Oturduğu zaman hayatından memnun olduğu belliydi. Artık neşesi yerine gelmişti. Hattâ orada olmam bile gangsteri üzmüyordu. Bütün bunlara rağmen Gant'ın bana anlatacağı bir şey yoktu. 

Onu biraz daha sıkıştırdım fakat, "Finley Pike'ı tanımıyorum," diye söylendi. f 

-" Peki Gordon Waverly'e ne dersin?" 

-"O da kim?" 

Bu sefer gorili J.B.Kester'in neler yaptığını 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sordum. 

-"Ne bileyim ben," dedi. "Adamlarım izinli oldukları zaman istedikleri yere giderler. Zaten onun nerede olduğunu bilsem de sana söyliyecek değilim." 

Bütün bunları bekliyordum zaten. 

Oradan ayrılmak için kalktım. Kendisine tekrar görüşeceğimizi söyledim. 

İri yarı gangster pis pis güldü. "Bundan emin olabilirsin Scott." 

Onun konuşma tarzından kendisine inanabilece - gimi anladım. 

Lokantadan çıktıktan sonra arabama atlayıp bir kaç blok gittim. Bir kahvenin önünde indim. Telefon kulübesine girdim. Fakat Natasha Antonitte'in numarası rehberde yoktu. Bir ahbaba telefon edip numarayı buldum. lâkin bu sefer kadının evi cevap vermedi. Natasha evinde yoktu. 

Gordon Waverly'nin genç kadın hakkında konuşmak istememesi dikkatimi çekmişti. Natasha'yla konuştuğum takdirde bazı şeyleri öğrenebileceğimi ve Waverly'nin de inattan vaz geçeceğini umuyordum. Hiç olmazsa bana neden telefon edildiğini anlıyacaktım. Hoş gece dokuzda evimi arayan kadının Natasha'mıydı bakalım? 

Onu daha sonra aramaya karar verdim. Bu arada yapılacak başka işlerim vardı. Listemdeki bazı erkek ve kadınlarla temasa geçmeliydim. Bazı üçüncü sınıf barları dolaştım. Bir kaç yere telefon ettim. 
Bana haber getiren çurçurların bazılarını buldum. 
, Onlar gangsterleri tanıyan ve her şeyi duyan serserilerdi. Bir kaç dolar karşılığında zaman zaman bana malümat satarlardı. Zaten hususi hafiyelerin böyle adamları olması şarttı. Yoksa kanunsuzlar hakkında bir şey öğrenmek kâbil olmazdı. 

Ben Al Gant'la Gordon Waverly veya Finley Pike arasında bir ilgi olup olmadığını anlamak istiyordum. Ayrıca Waverly'le Pike'ın münasebetini de merak etmiştim. Bu iki adam birbirine garez miydi? Hiç kavga etmişler miydi? Fakat konuştuklarımdan hiç biri Pike'i ve Waverly'i tanımıyordu. 
Al Gant'ı biliyorlardı tabii. Fakat bu yüzden başlarına bir belâ gelmesinden korkuyorlardı. 

Bununla beraber yakında Al Gant hakkında epey haber geleceğinden de emindim. Listemdeki serserilerin hepsi de para için pek çok şey yapabilirlerdi. Onlardan ikisine yıllardır aylık veriyordum. 
Eski bir hırsız olan Jim Gray, bir yıl evvel sarhoşların konuşmasını dinleyip bana nakletmişti. 
Bana garez olan bir gangster çifteyle öldürülmeme karar vermişti. Bunu duyunca 38'lik Colt'umu yanımdan ayırmaz oldum tabii. Hem daha dikkatli davranmaya başladım. Jim'in haberi doğru çıkınca ilk ve üçüncü kurşunları ben sıktım. Böylece ikinci kurşunu atan çifteli serseri beni yaralıyamadan , geberdi. Jim Gray sayesinde hayatımı kurtardığımı da unutmadım. Bunun neticesinde de onu bordroma kaydettim. Ölene kadar kendisine aylık vermeğe kararlıydım. Zira o daima benim hayatımı kurtarmak için uğraşıyordu. 

İşte bu arada ona da telefon ettim. Eski hırsız diğer kaynaklarımdan daha bilgili çıktı. 

-"Gordon Waverly mi?" dedi. 'O da kim?" 

-"Saygı değer bir vatandaş. İnside mecmuasının sahibi." 

-"Hımm. Evet.. Bundan bahsedildiğini duydum. 
Hollywood dedikodularını yazan bir mecmua değil mi?" 

-"Onun gibi bir şey," diye cevap verdim. ''Haftada bir çıkıyor. Finley Pike da Genel Müdür yardımcılarından biriydi. Bu gece kendisini temizlediler." 

-"Yok canım? Kim yapmış bu işi?" 

-"Aynasızlar onu Waverly'nin temizlediğini samyorlar," dedim. "Ama belki de o suçlu değil. 
Bu hususta emin olmam lâzım." 

-"Doğru. Hımmmm.. Gant... Galiba bizim ihtiyar Al hakkında bazı şeyler duymuştum..." Bir müddet düşündü. "Burada bazı işler dönüyor. Ama başka bir dümen bu. Ben biraz dolaşayım. Ondan sonra sana haber veririm artık. Belki yarına..." 

-"Ne kadar erken olursa o kadar iyi." 

-"O halde yarın," diye mırıldandı. "Bir haber alsam da almasam da seni ararım. Aklıma gelmişken söyliyeyim çok güzel küçük bir televizyon gördüm. Radyosu da var. Bunu alıp yanında istediğin yere götürebiliyorsun hem." 

-"Nerede gördün Jim?" 

Nerede gördüğünü hatırladı tabii. Bunun markasını, fiatını, rengini ve her şeyini hatırlıyordu. 
"Tam senin istediğin gibi bir şey Jim," dedim. 
"Bunu alalım bari." 

-"Ya iyi olur. Yarın görüşürüz Scott." 

Telefonu kapattım. Bu küçük ve şirin televizyonu Jim'e göndermem lâzımdı. Unutmamak için defterime kaydettim. 


» 
k x 


Yapacak başka bir şey kalmamıştı. Spartan Apartmanına dönüp daireme çıktım. Ayakkabılarımın bağlarını çözdüm. Bir bardağa viski ve buz doldurdum. Sonra divana yerleşerek Cinayet Şubesine telefon ettim. Rawlins halâ oradaydı. 

Müfettiş, "Merhaba," dedi. "Pike'ın evinde olan ları duymuşsundur her halde. Ni y 

-"Duymak mı? Orada olduğuínu unuttun galiba?" 
-"Yok canım. Onu söylemiyorum. Bir saat evvel olanlardan bahsediyorum." 
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-"Haberim yok," diye cevap verdim. "Anlat bakalım." 

-"Ken ve bir memuru orada bıraktık. Ken evin bitişiğindeki garajda birini görmüş." 

-"Eeee.Sonra.." 

Rawlins, "Adam kaçmaya kalkmış," diye anlattı. 
"Üstelik aptallığından silâhını kullanarak oradan çıkabileceğini düşünmüş." 

-"Ken'e bir şey olmamış ya?" 

-"Yarası hafif. Üzülecek bir şey değil. Fakat Kester ölmüş." 

-"Kester mi?" diye bağırdım. "J.B.Kester'i mi söylüyorsun?" 

-"Öyle. Seni ilgilendireceğini düşündüm." 

-"Çok ilgilendirdi. Demek gangsterin bu işle alâkası var.." 

-"Artık orasını bilemiyorum." 

-"Beni dinle Bill," dedim. "Filcangöz bana çarpacağı sırada yanında da Kester vardı. Bu hesaba göre onlar telaşlı telaşlı Finley'in evine gidiyorlardı." 

-"Olabilir. Fakat Kester yaşayıp bize bunun sebebini anlatamadı." 

-"Tuhaf. Yani polisler oradayken serserinin ga - raja girmesi acaip. O garajda ne yapıyormuş." 

-" Bilmiyorum. Ken, garajı baştan aşağı aradışını söyledi. Fakat bir şey bulamamış." 

Rawlins'e Al Gant'la konuşmamızı anlattım ve, "O sırada Filcangöz de gangsterin yanındaydı," diye ilâve ettim. "Fakat Kester yoktu tabii." Miru, düşündüm. "Bu iş ne zaman olmuş? Yani arudun no kadar zaman geçti Bill?" 

-"Tam bir saat." 

Demek ben Apaş lokantasında Gant'la komum ken Ken, serseriyi vurmuştu. O sirada pangpnloro biri telefon etmişti. Al Gant'ın bu yüzden biv hayli memnun olduğunu hatırladım. Her halde porlllarln 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den birinin vurulup öldürülmesine sevinmemişti o. 
Daha doğrusu böyle bir şeye ihtimal veremiyordum. 

Rawlins 'e telefon konuşmasını ve Gant'ın memnun kalmasını da anlattım. Fakat o da bundan bir mâna çıkaramadı. Sonra, "Bizde Waverly veya Pike'in kayıtları yok," dedi. "Sabıka fişlerine baktık. Ama onların parmak izlerini Sacramento ve FBI'a yolladık. Oralardan haber bekliyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Waverly hücresine girip yattı. Galiba uyudu. İşin garibi adam ne gürültü çıkardı, ne şikayet etti ne de bir şey söyledi. Ona şaştım doğrusu." 

Müşterimin haline ben de şaşıyordum. İçkimi bitirip yattım. Gece yarısı olmuştu. Sadece üç saat evvel Martinileri hazırlamış ve mangalı yakmak üzere hazırlamıştım. Fakat şimdi bile o mangalda et kızartmanın kâbil olamıyacağını düşünüyordum. 

Fakat genç kadınla hoşça vakit geçirebilirdim. 
Onun yerine birinin akmış beynine bakmış, hapishaneyi boylamış olan bir müşteri edinmiştim. Ayrıca Al Gant beni öldüreceğini söylemişti. 

Bir yerde bir hatâ yaptığımdan emindim. İşte bunu bulmaya çalışırken uyuya kalmışım. 


O4 

* k 
Sabah uyandığım zaman berbat haldeydim. Fakat sade kahveyi içince kendime gelir gibi oldum. 
Gözlerim de açıldı. Önce Natasha'ya telefon ettim. 
Ses çıkmadı. Ama güneş doğalı çok olmuştu. Natasha film yıldızıydı. Her halde çalışmaya gitmişti. 
Kahvaltı ederken Standard gazetesine göz attım. Waverly'nin adı yoktu ama yine de kendisi başlığa geçmişti:CİNAYETLE İLGİLİ OLARAK , 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NAŞİR TUTUKLANDI. Fena değildi doğrusu. Müşterimin ismini daha alttaki yazıda gördüm: İnside mecmuasının naşir'i Gordon Waverly, Finley Pike'ı öldürme suçuyla tevkif edildi. 

Gazete olanları tarafsız bir şekilde belirtmişti. Her şey sırasıyla izah edilmişti. Bunları okuyunca müşterimin durumunun hiç de iyi olmadığına bir kere daha kanaat getirdim. 

J.B.Kester'in vurulmasına da epey yer ayrılmıştı. Zira bu esrarlı bir olaydı. Serserinin sabıka listesi de bir hayli uzundu. Bu arada suçlu Waverly'nin işi tahkik etmek için beni tuttuğu da yazılıyordu. 

Yalnız Al Gant, Filcangöz ve sür'atli İmperial arabadaki diğer serserilerden bahis yoktu. 

Baş sahifenin alt kısmında Finley Pike'ın hayat hikâyesi vardı. Adam hiç de maceralı bir hayat sürmemişti. Kendisi gazetecilik etmiş ve sonra Televizyonla ilgili bir mecmuada çalışmıştı. Nihayat Waverly'nin yanına gelmişti. 

Fakat ondan sonraki satırlar beni şaşırttı: 'Mr. 
Pike, İnside mecmuasının dedikodu sütunundan başka dertliler köşesiyle de ilgiliydi. Kendisi Amanda Dubonnet adıyla okuyuculara cevap vermekteydi. 

Daha başka şeyler de yazılıydı ama okumadım. 
Fena halde şaşırmıştım. Demek dertlilerle meşgül olan o tatlı dilli, halden anlar mahlük Pike denilen serseriydi. Bu köşedeki yazıları iyi hatırlıyordum. . 
Zaten kilişeleşmiş cevaplar hep birbirini andırıyordu... '........ Onun için sevgili çocuğum, bir daha kendisini görme. O sana göre değil. Bu erkeği yaralanmış kalbinden çıkarıp at. Eğer teselliye ihtiyacın olursa, yine bana yaz. Beni bir teyze veya anne olarak kabul edebilirsin. Ben daima burada olacağım. Sevgilerle, Amanda..' 

Finley de tam muhabbetli bir anneydi doğrusu. 
Serseri çok yanılmıştı. Kendisi ne samimiydi ne 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de burada kalmıştı. O daima burada kalacağını sanırken büyük hatâ yapmıştı doğrusu. 

Şaşırmıştım. Zaten böyle dert ortağı sütunlarına mektup yazan insanları anlıyamam. Onlar şahsi, ruhi, hissi, pisikolojik ve patalojik dertlerine çare bulması için bilmedikleri birine sahifelerle mektup yazarlar. Onları haklı da bulmam. 
Fakat bu durumda kendilerine acıdığımı söylemeliyim. Zira onlara Finler Pike'dan daha yumuşak ve merhametli biri lâzımdı. 

Gazetedeki yazıyı sonuna kadar okudum. İlgimi çeken başka bir şey yoktu. Sadece ölen serserinin Amanda olması beni adetâ büyülemişti. Hem bu bir ip ucu da olabilirdi. Belki sinirlenen bir okuyucu Finley'i temizlemişti. Bu takdirde katile hak verirdim doğrusu. 

Bunları düşünerek, kalktım ve evden çıktım. 
Artık çalışmaya başlamam gerekiyordu. 

Önce Waverly'i görmeğe gitmedim. Bu şartlar altında müşterimle konuşmadan evvel biraz daha bilgi edinmem gerekiyordu. Daha doğrusu Waverly' - den emin olabilmek için malümat toplayacaktım. 

Natasha Antoinette, Jermy Slade'in son uydurma filmi olan Sürüren Guu'nun Hayali filminde oynuyordu. Filmin çevrildiği yeri de öğrendim. Bu Hollywood'un on mil kadar dışında bir yerdi. Cadillac'ıma atlayıp oraya doğru yola çıktım. 

. Şoseden çıkıp toprak bir yola saptım. Biraz daha gidince ilerideki faaliyeti fark ettim. Oraya bir çok araba park edilmişti. Vinçler ve kameralar çalışıyordu. Renk renk elbiseler giymiş olan insanlar orada burada dolaşıyorlardı. 

Oraya usulca yaklaşmaya kalkışsaydım bile Cadillac'ın kaldırdığı toz buna mani olurdu. Neyse benim böyle bir niyetim yoktu. Arabamı diğerleri- nin yanına park ederken, kısa boylu tıknaz bir adam karşıma dikildi. Yüzünden hiç de memnun olmadığı anlaşılıyordu. 

Hiddetli bir tavırla, "Biliyorsunuz burada film çeviriyoruz," dedi. 

Ben neşeli neşeli cevap verdim. "Biliyorum. 
Zaten bu yüzden buraya geldim. Konuşmak istediğim.." 

-"Kimseyle konuşamazsın ahbap. Önemli bir sahneyi filme alıyoruz. Herkes meşgül ve.." 

Bu sefer pek de neşeli olmayan bir tavırla, "Biliyorum," diye onun sözünü kestim. "Fakat her an film çevrilmiyor her halde. Ben işi olmadığı sırada Natasha Antoinette'le bir kaç kelime konuş-. 
mak 'niyetindeyim." Arabadan inip ona tepesinden baktım. "Bir itirazın var mı?" 

-"Bu iş beni ilgilendirmez ahbap. Fakat.." 

-"Kameraların karşısında dolaşmıyacağıma söz veriyorum." 

-"Bana bak ahbap.." 

-"Lütfen," dedim. "Bana 'Ahbap' deme. Yoksa sinirlenmeye başlıyacağım. Haberin olsun." 

Bunun üzerine kısa boylu tıknaz adam bir adım geriledi. "En iyisi .. en iyisi birine soralım... 
Slade veya başka birinden izin alman daha doğru olur sanırım." 

-"İyi fikir.." 

O dönüp kameralarla kalabalığın olduğu tarafa doğru yürüdü. Ben de peşinden gittim. O sırada bir sahne filan çekilmiyordu. Arkası bana dönük olan Jeremy Slade'i tanıdım. Adam, açılır kapanır koltuğa oturmuş olan rejisörle konuşuyordu. Bir kaç adım gerilerinde acaip kılıklara girmiş olan figüranlar ve artistler duruyordu. Bunların arasındaki canavarlara filan bakmadım bile. Sadece biçimli yıldız namzetlerine göz attım. Jeremy Slade'in film lerinde böyle güzel kızlar çoktu. Üstelik bu seferkiler yarı çıplaktılar. Benim uzaktan ten rengi elbise sandığım şeyler doğrudan doğruya genç kadınların çıplak kalan kısımlarıydı. 

Onların içinde en dikkati çeken bir Amazon gibi boylu olan yıldız Vivyan Virgin'di. Bu kadın nın vücudu görülecek gibiydi doğrusu. Avuç içi kadar kumaş göğüslerini ve kalçalarını güç belâ örtmüştü. Slade'in son filminin gecikmesine de Vivyan sebep olmuştu. Onun hastalanıp filmi yarıda bıraktığını duymuştum. Hollywood da hastalık tuhaf bir şeydir. İçki baş ağrısından larenjite kadar herşey hastalık sınıfına girer. 

Beni araba parkında karşılayan kısa boylu tıknaz adam Slade'in yanına gitmişti. Onun için başı boş kalmıştım. Vivyan Virgin'in bir kaç metre gerisinde oturan Natasha Antoinette'i görünce el salladım. Ona doğru yürüdüm. Film çevrilmiyordu. 
Biraz dolaşmamın kimseye zararı dokunmazdı. Natasha da bana elini sallayarak gülümsedi. 

O ve başka bir genç kadın bez arkalıklı iskemlelere oturmuşlardı. Büyük bir şemsiyenin altında oldukları için güneş onları rahatsız etmiyordu. Nat, uzun boylu, inanılmıyacak kadar güzel vücutlu, simsiyah saçlı bir zenciydi. Sırtına eski Yunanlılarınkini andıran beyaz bir tuvalet giymişti. Demek Venüstekiler de böyle giyiniyorlardı. 
Elbisenin yakası bir hayli açıktı ve genç kadın biraz öne doğru eğilirse bu film sansürden geçemezdi. Zira Natasha'nın meşhur göğüsleri olduğu ' gibi ortaya çıkacaktı. Genç kadın elbisenin eteğini yukarıya çekmişti. Biçimli bacakları ve güzel dizleri ortadaydı. 

Onun yanında durup, "Merhaba Nat," dedim. 

-"Merhaba, Shell." Sesi kadife gibi yumuşak tatlı ve hafifçe boğuktu. "Seni burada göreceğim aklıma gelmemişti." 

-"Ben de buraya geleceğimi aklımdan geçirmemiştim." 

-"Hoş geldin. Benim dansımı seyretmelisin." 
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Gülümsiyerek iri siyah gözlerini yüzüme dikti. 

Bu iri siyah gözler elmas gibi pırıl pırıl parlıyordu. Hafifçe çekik olan bu gözler insanın içini okuyor, ciğerini delip geçiyordu. O bana bakarken kanımın başıma çıktığını hissettim. Fakat Natasha birdenbire başını çevirdi. Şemsiyenin altında oturan diğer genç kadına döndü. "Bu iri yarı mahlük Shell Scott, Cherry. Shell, Cherry Dayne." 

-"Nasılsınız?" dedim. 

-"Teşekkür ederim, Mr. Scott." 

-"Bana Shell demenizi rica edeceğim. Sanki çok eski arkadaşımmışsınız gibi davranalım." 

-"Hiç fena olmaz." 

Doğrusu bu kadını da pek beğenmiştim. Natasha da olan her şey onda da vardı. Sonra o sarışındı. 
Anlaşılan filmde bu kadın aşağılık Venüslülerden biriydi. Zira bu filme göre Venüsün asıl halkı zenciydi. Onun elbisesi de Natasha'nınkine benziyordu. 
Fakat eteği uzun değildi. Bilâkis etek kalçaların biraz altında nihayetleniyordu. Yani ayağa kalktığı zaman öyleydi. Oturduğu zaman etek dahada yukarılara çıkıyordu. Bu manzara fevkalâdeydi doğrusu. 

Natasha'nın gözlerinin elmas gibi parladığını söylemiştim. Cherry'nin menekşe rengi gözlerinde ise elektrik gibi bir şey vardı. İnsan onun bakışları karşısında ne yapacağını şaşırıyordu. Şeytan kadın olsaydı ve dostça niyetler besleseydi muhakkak insana böyle bakardı. 

Fakat ben burada durup güzel kadınların tesirli gözlerine bakarak vakit geçiremezdim. Evet bu çok zevkliydi ama ben buraya iş için gelmiştim. 
Ama Natasha'nın dün gece olanları üçüncü birinin yanında konuşmak istemiyeceği aklıma geldi. Onun için, "Nat," dedim. "Bu ara işin olmadığına göre seninle bir dakika yalnız konuşmak.." 

Sözüm burada kesildi. 

Zira çelik ahtapot gibi bir el sol pazumu sıktı. 
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Sonra beni şiddetle çekti biri. Bu şekilde çekilmeyi de sevmediğimi ilâve etmeliyim. İyi niyetle de olsa iri yarı erkeklerin beni kolumdan tutup çekmelerine hiç tahammülüm yoktur. 

Onun için dengemi bulup durduğum zaman gülümsemiyordum. Karşımdaki adama dik dik baktım. 
Jeremy Slade'dı o. 

-"Bir daha yapma bunu," dedim. 

Ama o benim sözlerime kulak asmıyarak homurdandı. "Burada ne yaptığını sanıyorsun ulan?".. 

Bir kaç saniye dişlerimi sıktım. Derin bir nefes aldım. Sakinleşmek için elimden geleni yaptım. 
Neticede film çevirmek için burasını o kiralamıştı. 
Beni buradan kovabilir veya adamlarını çağırıp attırabilirdi. Şikayete de hakkım yoktu. 

Onun için sakin sakin konuşmaya gayret ettim. 
"Eski bir arkadaşıma 'Merhaba,' diyordum. "Cherry'e bakarak ilâve ettim. "Yenisiyle de konuşuyordum." Genç kadın inci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. 

Slade yine kolumu tutmak için elini kaldırdı. 
"Benimle gel bakalım şöyle." 

Elimi kaldırıp kolumu yakalamaya çalışan kıskaç gibi parmaklarına mani oldum. 'Vazxgeç dostum. 
Beni yakalamana lüzum yok." Gülümsemeye çalıştım. "Sadece yolu göster kâfi." 

Bir şeyler homurdanarak döndü, yürüdü. Kimsenin bulunmadığı bir düzlüğe gelince durdu. Ben de bekledim. Serseri yine karşıma dikildi. Slade Bir yetmiş beş boyunda vardı. Buna karşılık doksan beş kilo kadar olduğunu tahmin ettim. Omuzları çok geniş beli ve kalçaları dardı. Çok sıhhatliye benziyordu. Ayrıca vücudu iyice adeleliydi. Fakat yü zü hiç de hoş değildi. Kaşları çatıktı. Onda istemeye istemeye bir feza kapsülüne sokulan bir astronott hali vardı. Evet azap çekermiş gibi yüzü daima allak bullaktı. Belki de daima dar şortlar 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giydiği için canı yanıyordu. Neyse suratında böyle bir ifade vardı işte. 

Belki de tahminimde yanılmıyordum. Zira Slade' - in sesi de bir feryatla çığlık arası bir şeydi. Tiz ve kulağı tırmalayan bir sesti bu. Böyle adeleli vücutlu bir erkekten bu ses beklenmezdi. Hattâ bir mahalle kedisinin sesi bile daha erkeksi ve kalındı. Slade'in kalın dudakları arasından çıkan ses tuhaftı. Sanki o konuşmuyor kuş taklidi yapıyordu. 

Prodüktör, kaşını gözünü oynatarak, "Ne istiyorsun?" diye sordu. "Hem sen kimsin?" 

Sinirlenmenin mânası yoktu. "Adım Shell Scott. 
Hususi hafiyeyim. Buraya Natasha'yla konuşmaya geldim." 

Bir civciv gibi sesler çıkardı. "Natasha mı? 
Onunla ne konuşacaksın bakalım.?" 

-"Önemli bir şey değil, Mr.Slade," diye cevap verdim. "Müşterimin verdiği malümatı desteklemesini isteyecektim. Hepsi o kadar." 

Bu kadarı da ona yetmemiş olacak ki yine sordu. "Müşterin kim? Onun adı nedir?" 

-"Bunu söylememem daha doğru olur." 

-"Demek söylememen daha doğru olur ha." 
Kalın kaşları alnının ortasında birleşti. Slade ka-ı sıtla kaş çattığı zaman bunu herkesten daha iyi şekilde başarıyordu doğrusu. Onun bir kaşı kadınların başlarına taktıkları takma saçlardan daha gürdü. Bir pire güneş ışığı görmeden orada yaşayıp ölebilirdi. Ona bakarken kocaman burnunun bitişmiş kaşların arasından çıkıp büyümüş ve sertleşmiş olabileceğini düşündüm. Evet, belki de bu adam gergedan gibi bir yaratıktı. 

Nihayet onun kaşları ayrıldı. Dudakları da aralandı. "Demek söylemek istemiyorsun. Orası seni ilgilendirir tabii." 

-"Evet." 
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Bir sessizlik oldu. Jeremy Slade düşünüyordu sa nırım. Nihayet, "“Bekleyemez misin?" diye sordu. 

-"Fazla bekliyemem." 

-"Pek alâ. Natasha'yla konuşabilirsin. Fakat dans sahnesini çekmedikçe bir kelime söylemek yok." 

-"Ne zaman çekilecek bu?" 

-"Bu sabah dans sahnesini filme almamız låzım. Bu budalalar rollerini hatırlarlarsa mesele yok. Arada sırada hatırlıyorlar. O vakit fazla beklemezsin. Talihimiz varsa bir saat sürer." 

Onun pek de talihli bir insana benzemediğini düşündüm. Daima kötü talihi onu kovalıyordu. Daha önceki filminde olanları anlatmıştım. Filmdeki ikinci kadın bir kaç gün işe gelememişti. Daha sonra Slade bu filme başlamıştı. Bu sefer de kendisinin başına bir şey gelmişti. Filme bir Nisan'- da başlamışlardı. Nisan balığı da adama isabet etmişti. İlk gün Slade eve dönerken bir virajı hızlı almış ve aşağıdaki uçuruma uçmuştu. Daha doğrusu Slade'in yep yeni siyah Cadillac'ı uçmuş ve adam son anda kapıyı açıp atlamıştı. Yani okuduğum gazete olayı böyle yazıyordu. Yere atlayınca başını vurmuş ve muhtelif yerleri çürümüştü. Günlerce kolu askıda kalmıştı. Evet dediğim gibi o pek de talihliye benzemiyordu. 

-"Beklemem de bir mahzur var mı?" diye sordum. 

Omuzunu silkti. "İstersen burada kalabilirsin. 
Yalnız Natasha dansını yapana kadar kendisine yaklaşayım deme." Durup beni süzdü. "Bu kadın bir hayli sinirli bir tip. Senin yahut başka birinin gidip kadını rahatsız etmesini istemiyorum. Eğer böyle bir şey olursa benim sinirlerim de tutulabilir." 

Onu duyan Natasha'nın sinirlenmesinin dünyayı sarsacak bir deprem kadar önemli olduğunu 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sanırdı. Belki genç kâdın biraz aksiydi. Biraz kaprisliydi. Fakat dünyanın altını üstüne getirecek bir hadise sayılmazdı o. 

Bununla beraber başımı salladım. "Pek alâ. 
Teşekkürler, Mr. Slade." 

Bir şeyler homurdandı. Ben dönüp yürüdüm. 
Bir taraftan da figuranlara bakıyordum. Doğrusu ilgi çekici şeyler oluyordu. 

Bir saat sonra bir sahnenin iki defa çekilmesini seyrettim. Ed Howell adında eski bir ahbabımla konuştum. Cazip Cherry Dayne'le bir kaç dakika geçirdim. Genç kadın, canavar istridyelerin elinden kaçacağını ve onu Ed'in kurtaracağını söyledi. Böylece o günkü iş bitecekti. 

Sahnenin hazırlıkları yapılmıştı. Yarı çıplak Cherry koşmaya başladı. Takırdayan canavarlar onu takip ederlerken ben de dikkatle genç kadına bakıyordum. 


* * 
# 


Nihayet Natasha'nın dansına sıra gelmişti. Bu Cherry'nin koşmasından daha cazip olamazdı ama eğer öyleyse filmin en ilgi çekici sahnesi bu dans demekti, 

Natasha, tamamiyle kendisine gelmişti. Baygınlığı geçmiş veya yaptığı numarayı unutmuştu. 
Kadının nesi olduğunu bilmiyordum. Ama o ara bir, şey sormak imkânsızdı. Natasha, bir çok kıllı erkeğin arasında duruyordu. Onların en kıllısı da Gruzakk'dı. 

Diğer beyazlar Gruzzak'ın asi askerleriydi. Venüsün kraliçesini yakalayıp reislerine getirmişlerdi. 
Fakat hepsinin de suratı asıktı. Kadını getirmek hoşlarına gitmemişti galiba. Onlara hak verdim doğrusu. Güneş arkadan vurduğu için Natasha'nın 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incecik elbisesi şeffaf hal almıştı. Şahane vücudü nün her hattı belli oluyordu. 

Genç kadın başını arkaya atmış bekliyordu. 
Siyah saçları omuzuna dökülmüştü. 

Gruzakk, üstüne tüylü hayvan derisinden biçimsiz bir şey giymişti. Yani vücudundeki bütün "kıllar kendisinin değil bir hayvanındı. Yere de hayvan postları atılmıştı. Haydutların şefi bunların üstüne oturmuştu. Adam, kıllı kolunu kıllı bacağına dayamıştı. Elindeki kılıcın ucunu da toprağa saplamıştı. Üç kamera da çalışıyordu. Teknisyenler elektrikçiler projektörleri tutuyorlar, vinç kollarını ayarlıyorlardı. Sahnenin dışında kalanlar konuşuyorlardı. Sadece ortadakilere baktığım zaman bu sahne bana hakikiymiş gibi geliyordu. 

Gruzakk, kılıcını kaldırıp hafifçe salladı. İşaret vermişti. Natasha fevkalâde dans etmeliydi. 
Yoksa beyaz haydut onun başını kestirecekti. Ben senaryoyu okumamıştım. Fakat her şeyin aşağı yukarı tahmin ettiğim gibi olacağını biliyordum.. 

Genç kadın tahminimden daha da fevkalâde çıktı. O ağır ağır dansa başladı. Kıvrılıp bükülürken yuvarlak kalçaları, incecik beli ve dimdik göğüsleri görülecek gibiydi. Natasha'nın dansını size anlatmama imkân yok. Fakat bu kadın Los Angeles'de dans etse San Francisco'daki bütün buz dolapları arıza yapardı. Buz filan bulamazdınız. Fakat böyle bir dansa da müsaade edilmezdi sanırım. 

Dans bitince o arkasını uçuruma verip durdu. 
Aşağıda Ateş Gölü vardı. Güneş kadının şahane vücudünü aydınlatıyordu. Bir tülün kayıp yere düştügünü gördüm. Demek Natasha iki tülden ibaret bir elbise giymişti. Bir kamera kadının vücudünü yakından almak için yaklaştı. Fakat sansür buna izin vermezdi. Filmin bu kısmı ya kesme odasında ya da prodüktörün hususi albümünde kalacaktı. 

Natasha ellerini havaya kaldırmış Gruzakk'a 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bakıyordu. Haydut kılıcına dayanmış ne diyeceğini şaşırmış gibi durmaktaydı. Galiba o ezberlediği sözleri unutmuştu. Yahut senaryodaki sözleri bu dansa uygun bulmamıştı. Daha tesirli bir şeyler arıyordu. Belki de, "Bunun başı kesilir mi hiç?" 
diyecekti. "Hepiniz çıldırmışsınız!" 

Bir an gözlerim Gruzakk'a takıldı. 

Onun için de olanı göremedim. Yalnız çığlığı duydum. Aslında bu çığlık da sayılmazdı. Daha çok derin bir iç çekme veya hafif bir iniltiye benziyordu. Hattâ başlangıçta bağıranın Natasha olduğunu bile anlıyamadım. 

Lâkin başımı çevirince kadının düştüğünü gördüm. O uçurumun kenarından düştü. Üstelik iki büklüm olmuştu. Sonra gözden kayboldu. 

Etrafta 'Çıt' çıkmıyordu. Onun için diğerleri de ben de kadının oniki metre aşağıdaki alevli sulara çarparken çıkardığı sesi duyduk. 

Belki de senaryoda yazılıydı bu. Belki.. Fakat ben buna ihtimal veremedim. Natasha, arka üstü zarif bir şekilde düşmemişti. O iki büklüm olmuştu. Eğer bu senaryoda varsa sahneyi mahvedecektim. Kameralara aldırmadan koştum. Ceketimi çıkarttım. Tabancamı kılıfından çektim. Ceketle tabancayı yere attım. 

Fakat uçurumun kenarına gelince durakladım. 
Natasha'yı göremiyordum. Aşağıdan alevler ve dumanlar yükseliyordu. Dikkatle bakınca bir yerde suların döndüğünü fark ettim. Sonra alevler suyun yüzünü kapladı. 

Derin bir nefes alarak atladım. Aşağıya inerken alevler yüzümü yaladı. Ayakkabılarım suya çarpınca acaip bir ses çıktı. Suya daldım. Daha fazla batmamak için kollarımı oynatarak yüzmeğe çalıştım. 

Dibe kadar gitmedim. Suyun yüzündeki mazot ve alevlerden geçen güneş ışığı etrafı hafifçe aydınlatıyordu. Kendimi kırmızımsı suyun içinde bulunca bir an ıslak bir cehenneme geldiğimi sandım. 
Sular kızarıp kararıyordu. 

Aynı anda Natasha'yı gördüm. Genç kadın benden daha aşağıdaydı. O karanlık bir şekilden ibaretti. 
Henüz dibe çökmemişti. Bir kolu altındaydı. Digerini ise uzatmıştı. Suda ağır ağır bana doğru dönüyordu. Ağzı açıktı. 

Suyun içinde bir tekme atıp kollarımı oynattım. 
Genç kadına yaklaştım. Yüzünü güçlükle görebiliyordum. Gözleri aralıktı. Kalbim şiddetle çarpıyordu. Nefes alamadığım için ciğerlerim patlıyacak gibiydi. Kolumu onun vücudune doladım. Suyun yüzüne çıkmadan yüzmeğe devam ettim. 

Fakat nefes almam lâzımdı. Gölün yüzüne çıkınca boş elimi sallamaya başladım. Böylece yanan mazotları uzaklaştırmaya çalıştım. Fakat nefes alır- ken gaz kokusu içime doldu. Tek kolumla kulaç atarak, Natasha'yı gölün kıyısına götürdüm. Ayaklarım gölün dibine değince genç kadını kucakladım ve kıyıya çıkardım. O kollarımda çok ağırdı. Başı bir yana kalmıştı. 

Daha onu yere yatırmadan kanı gördüm. 


* * 
* 


Kan Natasha'nın sol göğsünün altından süzülüyordu. Elimi onun sırtından çekince avucumun yapış yapış ve kıpkırmızı olduğunu fark ettim. Onu usulca yüz üstü çevirdim. Aslında yumuşaklığa ihtiyaç yoktu. Sırtındaki delik göğsündekinden iki santim daha aşağıdaydı ve bir kaç defa daha büyüktü. Kurşunun çıktığı delik daima daha büyük olur zaten. 

Natasha'yı vurmuşlardı. O ölmüştü tabii. 

Neşeli, güzel Natasha.. Gözleri halâ aralıktı. 
Bu gözleri kapattım. Bir kaç dakika evvel siyah 


İKİ KERE ÖLDÜR 53 


elmas gibi parlayan gözler bir cesede aitti artık. 

Ben doğrulduğum sırada Slade, Ed Howell, Payre ve başka bir adam yan taraftaki bayırdan indiler. Figüranlar da uçurumun kenarına toplanmış aşağıya bakıyorlardı. Yanıma ilk gelen Ed oldu. 
Bana bir şey söylemeden geçip Natasha'nın yanında diz çöktü o. Sonra yokuş aşağı indiği için nefes nefese kalan Slade geldi. 

Prodüktör çığlık atar gibi, "Ne oldu ulan?" diye bağırdı. Sesi sinir krizi geçiren bir kadınınkinden farksızdı. 

Başımı kaldırdım. "Natasha öldü." 

-"Oldü mü? Öldü mü?" 

-"Evet, öyle. Biri onu vurmuş." 

-"Vurmuş mu? Allahın belası.. Bana yalan.." 
Sonra sustu. Natasha'ya bakıyordu. Fısıldar gibi bir ses çıkardı. "Aman Allahım!" 

Ed, Natasha'nın elini avuçlarına almıştı. Gözleri hiç bir şeyi görmez gibiydi. Yüz hatları sertleşmişti. 

Walter Payre de geldi o sırada. Adam heyecanlı heyecanlı bir şeyler söyledi bana. Fakat onu dinlediğim yoktu. 

Kalkıp koşa koşa tepeye tırmandım. Yukarıya çıkana kadar ciğerlerim biraz sıkıştı . Sonra Natasha' - nın son durduğu yere baktım. Orada erkek ve kadınlar bekleşiyorlardı şimdi. Hayvan postu giymiş erkekler, acaip kılıklı kadınlar, normal kıyafette insanlar ve hattâ Allahın belâsı istridyeler bile oradaydı. Sonra başımı sola çevirdim. Oradan ateş edilmiş olması lâzımdı. 

Kurşun silâhdan fırlayıp aşağıya doğru inerek yol almış ve Natasha'nın kaburgasını kırarak sırtında bel kemiğine yakın bir yerden çıkmıştı. Katilin durabileceği iki tepecik gördüm. Katil orada bekleyip tüfekle ateş etmişti. Başka silah kullanmış olmasına imkân yoktu. 
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Sol tarafta epey uzakta bir toz bulutu kalktı. 
Cadillac'ımla buraya gelirken ben de aynı şekilde toz kaldırmıştım. Arabanın cinsini veya rengini anlıyamadım. Bunun tek mi yoksa çift kapılı mı olduğunu da göremedim. 

Uçurumun kenarındaki kalabalık bana doğru geliyordu. Belki içlerinden biri yürüyünce diğerleri de onu takip etmişti. Koşarak onlara yaklaştım. O sırada solda bir hareket dikkatimi çekti. Biri araba parkından çıkmış koşa koşa geliyordu. Cherry'di o. Sokak kılığında olmasına rağmen kendisini tanıdım. Sonra genç kadının giyinmek için arabasına gitmiş olduğunu hatırladım. 

Her kafadan bir ses çıkıyordu. En yakınımda duran kameramen Dale Bannon'a döndüm. O bir zamanlar çok meşhurdu. Nedense Slade'in filmlerinde çalışacak kadar düşmüştü. Ona olanları anlattım. Diğerleri dinliyordu. Natasha'nın vuruldugunu ve öldüğünü söyledim. Bu olayla ilgili bir şey görüp görmediğini sordum. Diğerlerine de aynı suali tekrarladım. 

Onlar bir şey görmemişlerdi. Fakat ben de görmemiştim. Hattâ silâh sesini bile duymamıştım. 
Demek tüfeğe bir susturucu takmışlardı. Bu hesaba göre katil amatör değildi. 

Bir kadın.. hafif bir sesle mırıldandı. "Öldü mü Natasha'nın öldüğünü mü söylüyorsunuz?" başımı çevirince boylu boslu bir güzel olan Vivyan'ı gördüm. 

-"Evet. Hepiniz şunu kafanıza sokun. Natasha öldürüldü. Sadece ölmedi. Öldürüldü. Onun için bir şey hatırlıyabiliyorsanız.." 

Sözümü bitiremedim. Cherry, koşa koşa geldi. 
Nefes almaya çalışarak, "Nee?" dedi. "Cinayet mi? 
Kim?".. 

Kalabalıktan biri inler gibi cevap verdi. 'Natasha.. Biri Natasha'yı vurdu." 
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Cherry'nin gözleri irileşti. 'Natasha'yı o mu vurdu? Bunu mu yaptı o? Benonu.." 

-"Kes sesini." Geç kalmıştım. Yarım saniye geç kalmıştım. 

Genç kadın, her şeyi anlatıverdi. "Gördüm onu. 
Gördüm. Fakat birini vurduğundan haberim yoktu. 
Fakat araba parkına geldiğini gördüm. Bir arabaya binip.." 

-"Sus Cherry!" 

-"bir arabaya binip gitti.... Ne?" Sözlerimi anlamadığı için dönüp menekşe rengi iri gözlerini yüzüme dikti. 

Çok geç kalmıştım. Fakat yine de, "Şimdi bunu bırak Cherry," dedim. "İki kere anlatmaya lüzum yok. Cadillac'ımda radyo telefonum var. Ben polislere telefon ederken yanımda bulunursan fena olmaz." 

Genç kadın, diğerlerine baktı. Sonra gözleri uçurumun kenarına ve aşağıdaki dört adamla hareketsiz yatan kadına gitti. Şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırdı. Onun korkmaya başladığını hissettim. "Pek ala, Shell geleyim." Sesi hafiflemişti. 

Diğerlerini bırakıp araba parkına giderken, "Pek alâ Cherry," diye mırıldandım. "Adamı görmüşün. 
Veya bir adam görmüşün. Bana bütün gördüklerini anlatmalısın." 

Bana cevap verecek yerde yutkundu. "Herkesin önünde öyle bağırmam doğru olmadı değil mi? Sen böyle hareket etmemi istemedin sanırım." 

-"Bunun ziyanı olmaz belki." Fakat biraz düşününce ona hakikati olduğu gibi söylemeyi uygun buldum. "Yalnız ihtimalleri hesaplamalısın Cherry. 
Natasha'yı öldüren adamı gördüğünü söyledin. O kim olduğunu öğrenir ve kendisini tanıdığını da bilirse o vakit... Açıkçasını istersen o vakit adam seni de temizlemeye kalkacaktır." 

Rengi soldu. "Bunu ben de düşündüm, Shell. 
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Fakat biraz geç düşündüğümü söylemem lâzım." 

-"O adama iyice baktın mı? Sonra o seni gördü mü?" 

Genç kadın, "Evet, beni gördü," diye cevap verdi. "Biliyorsun diğerleriyle birlikte stüdyoya dönmemek için arabamda kılık değiştiriyordum. Tam arabadan çıktığım sırada o adamı gördüm. Kendisi araba parkına doğru koşuyordu." 

-"Ne tarafa geliyordu." 

Park edilmiş arabalara yaklaşmıştık. Genç kadın biraz evvel baktığım iki tepecikten birini işaret etti. "Şuradan geliyordu sanırım, Kendisi bu tepecikle benim aramdaydı. Ben de tam arabamın yanında duruyordum." Yandaki açık mavi Corvette Sting Ray arabayı işaret etti. "Önce beni fark etmedi o. 
Elinde.. Elinde küçük bavula benzer bir şey vardı." 

-"Hımm. Her halde tüfeği ayırıp onun içine koymuştu." 

-"Adam arabaya koştu. Fakat tam o sırada beni gördü." 

-"Onun arabası neredeydi?" diye sordum. "Hem ne marka ne tip bir şeydi bu?" 

-"Markasını fark etmedim Shell. Sadece koyu renk büyük bir otomobildi. Siyahtı sanırım. Şurada duruyordu." Bir Ford'la Chrysler'in arasındaki boş yeri işaret etti. 

Başımı salladım. "Otomobilini başka bir yere bıraktığı takdirde dikkati çekeceğini düşünmüş olacak. Bunu getirip parka bırakmak hiç de fena fikir değil doğrusu. Peki adam seni görünce ne yaptı?" 

Cherrv."Durup yüzüme baktı," diye cevap verdi. "Evet yüzüme baktı. Hepsi o kadar. Sonra arabasına atladı. Süratle oradan ayrıldı. O vakit biraz şaşırdım. Fakat adamın birini vurduğunu filan bilmiyordum." 

-"Bilmene imkân yoktu Cherry," diye cevap verdim. "Yalnız silâh sesini duyman kâbildi. Böyle bir şey duydun mu?" 

-"Hayır." 

-"Anlaşıldı. Bana adamı tarifet." 

Cadillac'ıma gelmiştik. Kapıyı açıp radyo telefona uzandım. Cherry konuşurken, polis merkezini aradım. 

-"Onu hatırlıyamıyorum pek. Hatırlamam lâzım geldiğini bilmiyordum zaten." 

-"Biraz düşün. Hatırlıyabildiğin kadarını anlat." 

Genç kadın, "Uzun boyluydu,"" diye başladı. 
“"Zayıftı.. Evet zayıftı sanırım. Yüzü de uzun ve sıskaydı. Tamam.. Hepsi.. Hepsi bu kadar." 

-"Kaç yaşlarındaydı.?" 

-"Senden yaşlıydı. Kırk veya kırkbeş." 

-"Saçları! koyu renk miydi? Açık mıydı? Yoksa adam kabak mıydı? Bıyığı var mıydı? Dikkatini çeken bir tarafı oldu mu?" 

-"Bilemiyorum." 

-"Elbisesi nasıldı?" 

-"Bilmem.. Yalnız şapkası yoktu. Kabak da degildi. Demek saçı vardı. Koyu renk miydi bilemiyorum. Çok üzgünüm ama hakikaten hatırlıyamıyorum, Shell." 

-"Üzülecek bir şey yok. Fakat aklına bir şey gelirse hemen söyle. " Onun bir şeyler hatırlıyacağını umuyordum. Sıska suratlı sıska uzun boylu bir adam bir işe yaramazdı. 

Merkezle temasa geçip santraldeki polise duru mu anlattım.. Bulunduğumuz yeri de bildirdim. Telefonu kapatınca Cherry'e döndüm. "Bana telefon etmen lâzım gelebilir. Şu kartı al. Bu numaraya ara." 

Kartı aldı. "Numaran rehberde yok mu?" 

-"Numaralardan biri var. Diğeri kayıtlı değil. 
Yatak odamdaki telefonun numarasını herkes bilmez." 

Hafifçe gülümsedi. "Yatak odan mı?" 
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-"0 bir bakıma hususi bir telefon.. Yanl Im numarayı bilenler beni gece gündüz her ulto arayabilirler. Hatta yatak odamdayken bile arayabilirler. Yani yatak odamda uyurken demek Intedim." Cherry, yatak odasının lafını ettiği için nedonme şaşırmıştım. Buna da mâna veremedim. 
"Işi olanlar o numaraya telefon ederler. Bazen diger telefona cevap vermem. Fakat yatak odamdaki telefonu hemen açarım. Anladın mı?" 

O halâ tebessüm ediyordu. "Maamafih şimdilik buradasın," dedim. "Polis gelene kadar buradan ayrılamazsın." 

Yüzündeki tebessüm silindi. "Şey.. Ed'le konuşmak istiyorum. O her halde çok üzüldü. Belki bilyorsun o Nat'a çok düşkündü." 

-"Evet, öyle. Onlara ne oldu kuzum. Bir müddet birbirlerine deli gibi aşıktılar. Sonra herşey biti- verdi." 

Genç kadın omuzunu silkti. "Böyle şeyler sık sık oluyor. Işin aslını ben de bilmiyorunı." 

Bir dakika sonra o figüranların yanına gitti. 
Ben de genç kadının işaret ettiği tepecipe dopru yürüdüm. Buna aksi taraftan yaklaştım. Belki katilin ayak izleri kalmıştı. Onlara ilişmek istomiyordum. Katilin durduğu yeri tayin etmek hiç do zor olmadı. Yumuşak toprakta izler kalmıştı. Ayrıca beş sigara izmariti gördüm. Sigaraların hopsi de filitrelerine kadar içilmişti. Yaklaşıp bunları elime alsam bile markalarını tayin edemezdim. 
Ama yaklaşmadım zaten. 

Hususi hafiye sadece bir vatandaştır. Dün geco Rawlins'e de söylediğim gibi polisler oraya buraya koşup delilleri ortadan kaldıran vatandaşlardan hiç hoşlanmazlar. 

Onun için durup uçurumun kenarındaki insanlara baktım. Katil iyi nişancıydı veya talihi yardım etmişti. Ama belki de katil daima kullandığı teleskoplu tüfek sayesinde hedefe rahat rahat nişan almıştı. Sonra rüzgâr da yoktu. Bu da katilin işine yaramıştı tabii. 

O .serseri kadını öldürmüştü. Natasha aramızda değildi artık. 

Onun için nihayet kendi kendime, "Onu kim öldürmek isteyebilir?" diye sordum. 

O vakit tatsız bir düşünce beni rahatsız etmeye başladı. Belki Natasha bana fazla bir şey söyliyemiyecekti. Ama hiç olmazsa dün gece Waverly'- nin yanında olup olmadığını anlatabilirdi. Onunla beraberse beni neden aradıklarını izah edebilirdi. 
Ben kadının müşterimin sözlerini destekleyeceğini ummuştum. 

Artık Natasha'nın bunu yapmasına imkân yoktu. 

Böylece Waverly'nin doğru söylediğini ispat edecek kimse de kalmamıştı. Acaba ben mi yanılıyor dum? Acaba müşterim yalan mı söylemişti? 
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Ancak kırkbeş dakika sonra oradan ayrılabildim. Polisler geldi. Onlara bildiklerimi anlattım. 
Cherry'nin elli kişinin önünde söylediklerini tekrarladım. Tahkikat yapan memurlara adımı adresi- mi verdim. Beni istedikleri zaman bulabileceklerini de ilave ettim. 

Sonra arabama atlayıp şehire döndüm. 

İlk iş apartmanıma uğrayıp yıkandım. Zira üstüm başım mazot kokuyordu. Suya atlamadan evvel çıkardığım tabancam toprak içinde kalmıştı. Bunu temizledim. Çamaşır ve elbise değiştirdim. Nihayet bir gece evvel aramış olduğum malümat kaynaklarıma telefon ettim. 

Jim Gray, odasında yoktu. Fakat kendisini nerede bulabileceğimi pansiyoncuya söylemişti. Beulimle konuşmak istiyordu. Diğerlerinden bir yey yrenoemodim. 

Gray, Sunset bulvarının bir kaç blok gerisindeki küçük barda oturmuş bira içiyordu. Ben içeriye plrineo göz göze geldik. Hiç bir şey söylenmeden çıktım. Peşimden gelip Cadillac'a bindi. 

Sunset bulvarından sapıp Brea yoluna çıktını. 
O sessiz sedasız oturuyordu. "Bana söyliyecek bir şeyin var mı Jim?" diye sordum. 

-"Biraz bir şey bulunur belki. Bana Pike ve Waverly ile Gant'la gorillerini sormuştun. Neyse.. Pike hakkında bir şey duymadım. Sadece onun olduğunu söylediler." Sırıttı. 'Demek onun temizlendiğini söylediğin zaman haklıymışsın." 

Jim Gray'in saçları kır yüzü de epey çizgiliy- di. Fakat gülümsediği zaman birdenbire gençleşiyordu. Ön iki dişi de bir tavşanınki gibi iriydi. 
Tebessümü ona yaramaz bir çocuk hali veriyordu. Halbuki Jim Gray aslında işini iyi bilen ciddi bir tipti. 

-"Waverliy hakkında ne duydun?" 

-"Gant'la o çok samimi olmalı," diye mırıldandı. "Sen adamın İnside mecmuasını çıkardığını söyledin. Gerisini bilmiyordun demek. Öyle değil mi?" 

-"Haydi anlat Jim. Gerisi nedir? O Allahın belâsı televizyonu ısmarladım bile. Bu akşam üzeri bunu sana teslim edecekler." 

-"Sahi mi? Fevkalâde! Bunu yapmana lüzum yoktu Scott. Neyse Waverly, Gant'ı iyi tanıyor olmalı. Zira o mecmuayı çıkarması için parayı sevgili Al vermiş." 

-"Gant mı? İnside onun sermayesiyle mi çıkıyor?" 

-"Evet, iyi anladın." 

-"Emin misin Jim?" diye sordum. "Zira bu çok mühim." 
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-"Eminim tabii. Hem şimdiye kadar sana uydurma haber vermeye kalktım mı ben?" 

Doğru söylüyordu. Şimdiye kadar verdiği haberlerin hepsi de işime yaramıştı. "Peki bu hususta başka bir şey biliyor musun?" 

-"Sen Gant'ı tanırsın Scott. O öyle anlaşma imzalamayı filan sevmez. Bana anlattıklarına göre Gant parayı vaktiyle filmlerde oynayan Madelyn Willow adında ihtiyar bir kadına vermiş. Kadın da İnside'ın çıkması için parayı Waverly'e teslim etmiş. Bütün öğrenebildiğim bu. Fakat bana kalırsa Waverly paranın nereden geldiğini biliyormuş." 

-"Öyle olmalı. Anlattıklarından bu netice çıkıyor." İhtiyar hırsızın bana anlattıkları ilgi çekiciydi. Madelyn Willow eskiden filmlerde oynamıştı... Üstelik ben şehirden ayrılmadan evvel Slade'- ın film çektiği yeri kimden kiraladığını da sormuştum. Bunu lâf olsun diye yapmıştım. Zira hafiye olduğum için böyle teferruatlara daima önem veririm. O vakit arazinin Madelyn Willow adında eski bir aktrise ait olduğunu öğrenmiştim. Belki bunun bir mânası yoktu. Hoş belki de Jim'in anlattıklarının da bir mânası yoktu. 

Jim, başka bir şey öğrenememişti. Onun için kendisini bulduğum barın iki blok ötesinde bıraktım. O Cadillac'dan inerken, "Vitrinlere bakarken gözünü çeken başka bir şey görmedin mi?" diye sordum. 

-"Gözümü çeken mi?" 

-"Yani beğendiğin bir şey yok mu?" 

-"Hımm. Şimdilik hayır. Fakat malümat alırsam sana o vakit beğendiklerimi söylerim." 

-"'Öyle yap Jim."'gh 

O dönüp ağır ağır uzaklaştı. Ben de kararımı verdim. Artık Gordon Waverly'i görmemin zamanı gelmişti. 
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Polis Merkezine telefon edince müşterimin hapiste olmadığını öğrendim. California kanunlarına göre, idamla cezalandırılacak bir suç işlemiş biri kefaletle tahliye edilemezdi. Buna rağmen müşterimi bırakmışlardı. 

Bunun bir sebebi Gordon Waverly'nin mühim biri olmasıydı tabii. Fakat daha da mühimi polis cinayet sebebi olacak bir şey bulamamıştı. Evet Waverly'nin Pike'ı öldürme imkân ve ihtimali vardı. Fakat sebep de bunlar kadar mühimdi. Ayrıca Sacramento ve FBI müşterimle Pike'in sabıkası olmadığını bildirmişti her halde. 

Bu yüzden de Waverly'i ikinci derece cinayet suçuyla yargılamaya karar vermişlerdi. Onun için de müşterim kefalet ödeyip hapisten çıkmaya muvaffak olmuştu. Daha doğrusu Waverly ve avukatı ben telefon etmeden bir kaç dakika evvel merkezden ayrılmışlardı. 

Telefonu kapatmadım. Pike'ın başına vurulan heykelle ilgili raporda neler olduğunu anlamak istiyordum. Heykelin üstünde Finley Pike'ın kanı bulunmuştu. Fakat başka tip kana da rastlanmıştı. 
Üstelik bu Waverly'nin kan gurubuna uyuyordu. 
Belki Waverly, Pike'i iyice dövmüş ve sonra kanayan eliyle heykeli tutup adamın kafasına vurmuştu. 
Heykele kanı böylece bulaşmıştı. Yahut o doğru söylüyordu. Katil Pike'i temizledikten sonra heykeli Waverly'nin başına indirmişti. Bu hususta ne polis "ne de ben kat'i bir şey biliyorduk. 

Onun için Gordon Waverly'le konuşmaya tekrar karar verdim. 


x * 
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Arabamı İnside binasının önüne park ederek döner kapıdan girdim. Müracaattaki güzel sarışın beni görünce hayretle baktı. Sonra kirpiklerini kır pıştırdı. 

-"Merhaba," dedim. "Mr. Waverly’ burada mı?" 

-"Şimdi geldi o. Yani tam bir dakika evvel içeriye girdi." 

-"İyi ," diye mırıldandım. "Kendisini görmek istiyorum." . 

Ama sarışın oralı olmadı. "Yanımdan geçiver- di. Tıpkı dün geceki gibi yanımdan geçti." 

-" Yine bağırıyor muydu?" 

Genç kadın kıkır kıkır güldü. "Ne münasebet! 
Bir kelime bile söylemedi. Halbuki benimle konuşacağını sanıyordum. Olanlardan sonra konuşması lâzımdı. Neticede.." 

O merakla kıvranıyordu. Sormak istediği binlerce sual vardı her halde. Henüz sormamıştı ama fırsat -verirsem ağzını açıp bunları arka arkaya sıralıyacaktı. 

-"Onu görmek istiyorum," diye tekrarladım. 

-" Peki. Kendisine haber vereyim. Her halde dün gece kendisini buldunuz." 

-"Evet. Eğer kâbilse yine de bulmak istiyorum. 
Onu görmem lâzım. Bugün.. Yani şimdi. Daha doğrusu kâbil olduğu kadar çabuk." 

Alınmış gibi dudaklarını büktü. Önce Waverly onunla konuşmamıştı. Şimdi de ben konuşmuyordum. Yani bu hesaba göre bütün erkekler onun aleyhine dönmüşlerdi. Halbuki hakikati bir bilsey- di. Ama galiba bunun farkındaydı. Yoksa o bir hayli açık yakalı ince bluzu giymezdi. 

Genç kadın bekledi. Fakat ben ağzımı açmadım. 
Nihayet çaresiz bir düğmeye basarak konuştu. "Mr. 
Waverly, Mr.Shell Scott sizi görmeğe geldi." İsmimi unutmamıştı. Fakat eskisi gibi tatlı tatlı bakmıyordu bana artık. 
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Waverly'in sesi cihazdan aksetti. "Mükemmel. 
Kendisini hemen buraya yollayın Miss Prinz." 

Konuşmamızın hiç de mükemmel olacağını sanmıyordum. Miss Prinz'in tarifine uyarak, koridordan geçtim. Dipteki kapıyı açtım. Gordon Waverly- nin bürosu buradaydı. 

Çok büyük bir odaya girmiştim. Neyse burası pembe değildi. Duvarlar açık bej renginde pahalı bir tahtayla kaplanmıştı. Turuncu halı yeri boydan boya kaplıyordu. Divan ve koltuklar da koyu bejdi. 
Büroyu pek beğenmiştim doğrusu. Waverly'nin büyük çalışma masası sedir ağacındandı sanırım. Bunun arkasında sarı çivilerle süslü deri bir koltuk vardı. Gordon Waverly bu koltuğa yerleşmiş bana bakıyordu. 

Bir gün evvelki elbisesini giyiyordu o. Fakat üstü başı tertemiz ve elbisesi ütülüydü. Sanki adam bir partiye gitmeye hazırlanıyordu. Ayrıca neşeli olduğu da dikkatimi çekti. Daha yeni traş olmuştu. Üstelik iyi uyumuşa benziyordu. Sadece şakağındaki küçük beyaz flaster kır kaçlarından , birkaç telin alnına düşmesine sebep olmuştu. Beni görünce tatlı tatlı gülümsedi. Onun Natasha Antoinette'in ölümünü duyup duymadığını düşündüm. 

-"Görüyorum hapisten çıkmışsın," dedim. 

-"Evet." Başını salladı. "Bir hayli düşündüm. 
Ondan sonra da avukatlarıma telefon ettim. Dün gece olan her şeyi size anlatmaya karar verdim." 

-"Bunun vakti geldi sanırım. Hattâ biraz da geç kaldın." 

Kaşlarını kaldırarak, yüzüme baktı. "Bunun mânasını sorabilir miyim?" 

-"Evet," diye cevap verdim. "Bunun mânası şu. 
Anlatacağın şeylerin beni tatmin etmesi şart. Hepsi bu kadar." 

Yine kaşlarını kaldırdı ama sesini çıkarmadı. 
Bunun üzerine devam ettim. "İstersen sana nasıl 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konuşman gerektiğini de öğreteyim. İşe başından başlıyalım. Şu telefon kunaşmasından. Halâ bana neden telefon ettiğini bilmiyorum. Bir kadın.... 
Natasha Antoinette olduğunu iddia eden bir kadın." 

-"Ne demek istiyorsunuz Mr. Scott? Emin olun Orme” 

Fakat sözlerini kestim. "O kadın bana sadece 'Alo' dedi ve senin benimle konuşmak istediğini söyledi. Senin isteğin üzerine bürona geldim. Fakat buradan ayrılmıştın. Seni Finley Pike'in evinde buldum. Ben geldiğim sırada o civarda bazı goriller dolaşıyordu. Çok tuhaf değil mi? Onlar Al Gant adında şantajcı, katil bir gangsterin adamları. Daha sonra seni deliğe tıktılar. Finley Pike'ın garajında J.B.Kester adında bir serseri öldürüldü. 
Kester polise ateş etmeğe kalkmıştı. İşte bu Kester de söylediğim gangsterin adamıydı. Bugün de aynı Al Gant'ın İnside mecmuası için sermaye ver diğini öğrendim." 

Adamın ağzı açık kalmıştı. Waverly tipinde bir adamın böyle şaşmasına imkân yoktu bence. Ama belki de o beni kandırmak için numara yapıyordu. 
O konuşacak oldu fakat sonra vazgeçip ağzını kapattı. 

Dik dik yüzüne baktım. "Hepsi bu kadarla da bitmiyor. Ben Natasha Antoinette'i tanırım. Kendisiyle konuşmak istedim. Açıkçasını istersen dün gece kadının senin yanında olup olmadığını anlamak istiyordum. Neden beni aradığını da ondan öğrenecektim. Sen delikte olduğun için aceleye lüzum yoktu. Fakat ben yanılmışım. Onun öldürülece - gini bilseydim daha sert davranır ve daha süratli hareket ederdim." 

Yüzü sarardı. Bal mumu gibiydi çehresi. Böyle bir numara yapmak imkânsızdı. Fakat belki de onun sararmasına başka bir şey sebep olmuştu. 

Sonunda dudakları kımıldadı. Bir şeyler söyledi. Fakat sesi o kadar hafifti ki ne dediğini anlıyamadım. 

-"'Ne dedin?" diye sordum. 

Yutkundu. "Öldü.. Öldü mü dediniz?" 

-"En uygun kelime 'Temizlendi' olacak. Onu bugün temizlediler." 

Yine sesi çıkmadı. Bekledim. Gözlerini kapattı. 
Dudaklarını yaladı. Sonra gözlerini kırpıştırarak bana baktı. "Ne zaman oldu bu Mr.Scott?" 

-"Bu sabah. Saat on civarında. Ondan biraz evvel veya biraz sonra. Dakikasını tespit edemedim. 
O ara biraz işim vardı." 

Mırıldanır gibi konuştu. "Korkarım hatâ ettim. 
Dün gece size bazı şeyleri açıklamam lâzımmış." 

-"Yok canım!" 

Gözlerini duvara dikmiş öyle oturuyordu. 

-"Sana söyliyeceklerim bundan ibaret," dedim. 
"Şimdilik bu kadar. Fakat ortada cevaplandırmak gereken bir sürü sual var. Eğer bunların hepsine cevap verebilirsen aşkolsun sana." 

-"Bunu yapamam." Kemikli yüzü grimsi bir renk almıştı. "Yapamam. Evet hareketlerimi izah edebilirim." Bunlar önemli değilmiş gibi elini salladı. 
"Fakat geri kalanlar.. " Dudaklarını yaladı. "Miss Antoinette'i nasıl öldürdüler?" 

Dik dik yüzüne baktım. "Onu vurdular. Tüfek kullanan biri onu vurdu. O sırada Jeremy Slade'in son filmi çekiliyordu. Artık sual soracak yerde biraz da cevap versen olmaz mı?" 

Koltuğunda doğruldu. Kendisini biraz toplar gibi olmuştu. "Benim yanımda çalışmak istemiyorsanız söyleyin Mr.Scott?" 

Doğrusu fazla hissizdi. Ya hücumun en iyi müdafaa olduğuna kanaat getirmişti, ya sandığımdan çok daha cesur ve insafsız bir adamdı. 

-"Bunun cevabını dün gece verdim," dedim. "Bu işi sonuna kadar götürmek niyetindeyim. Ne pahasına olursa olsun bunu yapacağım. Ama bana dürüst davranacaksın. Bir de senin suçlu olmadığını bilmeliyim." Durdum. "Açıkçasını istersen , çalışmam için bana hiç imkân vermedin. Şimdiye kadar da bir şey anlatmış değilsin." 

Başını salladı. 'Doğru." Eliyle saçlarını arkaya itecek oldu. Fakat parmağı flastere gelince can acısıyla yüzünü buruşturdu. "Evet, size her şeyi anlatmadığımı itiraf ediyorum. Fakat başlangıçta böyle hareket etmem için iyi bir sebep vardı. Bunu izah edeceğim. Sadece kendimi korumaya çalışıyordum. Böyle üzücü bir hadiseyle karşılaşacağım da aklıma gelmemişti." Susup içini çekti. 'Dün gece saat dokuzdan bir kaç dakika evvel Miss Antoinette büroma daldı. Elinde de bir tabanca vardı," 

-"Elinde bir..." Kaşlarımı çatarak, "Bir dakika!" diye bağırdım. "Müracaattaki kadın o saatte kimsenin gelmediğini söyledi." 

İlk defa hafifçe hiddetlenir gibi oldu. "Miss Prinz'in çalışırken sigara içmesine izin vermiyorum. Halbuki kendisi sigara tiryakisi. Nikoti- nin esiri. Onun için sigarayı tuvalette içiyor. Bu yüzden de sık sık yerinden ayrılıp tuvalete gidiyor. O benim bu durumu bilmediğimi sanıyor. 
Ben de bilmemezlikten geliyorum. Her halde Miss Prinz sigara içerken Miss Antoinette geldi. Kadın kapıya vurmadan büroma daldı. Elinde de tabanca vardı. "Susup arkasına yaslandı. 

-"Pek alâ. Devam et." 

-"Miss Antoinette feci bir haldeydi. Ağlamış olduğu belliydi. Ne yapacağını da şaşırmıştı. Bana bakarak, 'Seni canavar seni'!' diye haykırdı. 
'Alçak, serseri!' Kelimeleri tam olarak hatırlamıyorum. Fakat böyle bir şeyler söyledi işte. 
Şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bu duruma bir mâna verememiştim. Ayrıca kadının elindeki silâh da 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beni endişelendirmişti. Meğer endişelenmekte hak lıymışım. Zira o bana ateş etti." 

-"Haydi oradan," diye homurdandım. 

Gordon Waverly, bana bakarak içini çekti. O anda derdini düşündüğü için nezaketi bir tarafa bırakarak söylendi. "Kime haydi oradan diyorsun sen. 
Kadın beni öldürmeye çalıştı." 
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-"Kadın," dedim. "Bu odada sana ateş etti ha?" 

-"Evet." , 

-"O halde bir yere bir kurşun gömülmüş olmalı. Bu vücudünde değilse bile duvarlarda filan bir yerdedir." 

Gordon Waverly'nin kaşları hiddetle çatıldı.. 
"Miss Antoinette'in iyi bir nişancı olmadığı anlaşıldı. Bakın siz de göreceksiniz." Dönüp eliyle duvar kaplamasını işaret etti. O vakit bej tahtatadik küçük deliği fark ettim. 

-"Sizin gibi her türlü teferruata dikkat eden bir insanın bu deliği görmemesine şaştım Mr. 
Scott. "Birdenbire gülümsedi. "Sizinle alay etmeye kalktığım için beni mazur göreceğinizi umarım. Fakat bir hayli küstah olduğunuzu söylemem lâzım Mr.Scott. Neyse kurşun deliği burada. Kurşun kafamın üstünden geçti. Devam edeyim mi?" 

Sırıttım. "Rica edeceğim." 

-"Ne kadar şaşırdığımı bilemezsiniz. Kadının neden böyle hareket ettiğini bilmiyordum. Bana kızmasının sebebi meçhuldu. Kısacası korkmuştum. Daha da doğrusu dehşete kapılmıştım. Bir daha ateş ettiği takdirde beni vurabilirdi. O vakit dünyayla ilgim kesilecekti tabii. Şu anda burada oturup size bunları anlatamıyacaktım. Fakat 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kadın tekrar ateş etmedi. Olduğu yerde sallandı. 
Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı." 

Bir sigara çıkarıp dudaklarımın arasına sıkıştırdım. Sonra Mr.Waverly'nin sigara tiryakileri hak kında söylediği sözleri hatırladım. Ona baktım. Adam başını salladı. Sigara içmeme izin veriyordu. 

Sigaramı yakıp derin bir nefes çektim. Belki de Miss Prinz'in sigara içmesine bu yüzden müsaade edilmiyordu. Kadın benim gibi derin bir nefes çektiği takdirde sırtındaki elbisenin önü ayrılabilirdi. 
Her sigara içişte genç kadının elbise değiştirmesi gerekirdi. 

Waverly, devam etti. 'O vakit ayağa kalkıp kendisine yaklaşabildim. Onu bir koltuğa oturtup biraz teskin ettim. O hem hıçkırıyor hem gözlerini si- 
-liyordu. İşte o arada bana derdini anlattı." 

Adam içini çekti. "Miss Antoinette'in anlattıgına göre bir saat evvel son derece sevimsiz bir tip kadına yaklaşmış ve ona şantaj yapmaya , kalkmıştı. Kadın adamı benim gönderdiğime inanmıştı. Veya bu işten dolayı ben sorumluydum." 

-"Natasha o adamı tarif etti mi?" diye sordum. 
"Şantajcı tanıdığı biri miymiş?" 

-"Evet, kadın adamı iyice tarif etti. Fakat onu tanımıyordu. Bu tarif de tanıdıklarımdan kimseye uymadı." 

-"Pek alâ," diye mırıldandım. "Şimdilik bunu bırakalım. "Adamın şantaj yapması için ne sebep varmış? Yani Natasha hakkında ne biliyormuş o? 
Serserinin para koparabilmesi için kadın hakkında çok kötü bir şey bilmesi gerekir. Natasha'nın gizlemeğe çalıştığı şey neymiş?" 

Gordon Waverly, "Genç kadın epeydir evli bir erkekle geziyormuş," diye cevap verdi. "Bu ayın başında o adamla beraber şehir dışındaki gece küluplerine filan gitmişler. Bir cumartesi gecesi yine beraberlermiş. Çok içmişler. Bilhassa adam içkiyi fazla kaçırmış. Los Angeles'e dönerlerken adam sarhoş olduğu için arabayı güç kullanmış. 
O arada bir otomobile çarpmış. O arabanın şöförü direksiyona hakim olamamış. Vasıta bir ağaca bindirmiş. Miss Antoinette'in sevgilisi durup işi inceleyecek yerde hemen kaza yerinden uzaklaşmış." 

Waverly, dirseğini masaya dayayarak, "İşte durum bu," diye devam etti. 'Dün gece Miss Antoinette'e giden adam bu işi biliyormuş . Hattâ kazayı gören bir şahit olduğunu da iddia etmiş. Ama Miss Antoinette bana durumu anlatırken, buna imkân olmadığını söyledi. Zira kazaya uğrayan arabanın şöförünün onları görmesi kâbil değilmiş. Kaza Laurel Canyon Bulvarında olmuş. Yol karanlıkmış. Ancak arada sırada geçen arabalar burasını aydınlatıyormuş. Miss Antoinette, görülmedikle - rinden emindi. Hattâ o ara yoldan geçen birinin bile arabanın içini göremiyeceğini söyledi. Buna inanmıştı. Onun için tek bir izah yolu olduğunu düşünüyordu.." 

Birdenbire aklım başıma geldi. "Bir dakika dur." 
Ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladım. Sonra Waverly'e baktım. "Yoksa Nat... Miss Natasha Antoinette, senin Amanda Dubonnet'e budalaca bir mektup mu yazmış?" 

Adam gülümsedi. "Fevkalâde. Bunu nasıl tahmin ettiniz?" 

-"Eöyle mi olmuş?" 

-"Evet." 

-"Bu kadına ne demeli bilmem." Xoltuğuna oturdum. "Bu karara durup dururken varmadım. Nat öldürülmeden bir müddet evvel gazetede Pike'ın ölümünü ve senin tevkif edildiğini okudu. Buna pek aldırmadı . Fakat sahifenin dibinde ilgi çeken bir cümle vardı. Pike'ın dertliler köşesini idare ettiği yazılıydı orada, Genç kadın, Amanda 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Dubonnet adıyla dertlilere cevap veren kimsenin Finley Pike olduğunu duyunca orada bayıldı. Buraya gelip sana ateş ettiğine göre kadın başından geçenleri bir mektupla Amanda'ya anlatmış olacak.. Şimdi Nat'ın neden bayıldığını anladım. Dün gece seni görmeye geldiği için bu cinayete sebep olduğunu sandı o. Ayrıca korktuğu rezaletin de duyulacağına kanaat getirdi." 

Waverly, başını salladı.. "İyi bir sebep bu. Fakat onun bayılması için başka bir sebep de olabilir. 
Kadın, dün gece kendisine yalan söylediğimi ondan sonra da iş anlaşılmasın diye Pike'i susturduğu- mu sanmış olabilir. Bu durumda sonunda kendisini temizlemem gerekeceğini de düşünmüştür tabii.." 

-"Hımmm. Kadın yanılıyordu tabii." 

-"Öyle." 

-"'Natasha yazdığı mektupta her şeyi Amanda'ya anlatmış mı?" 

Gordon Waverl, "Miss Antoinette, durumu oldugu gibi açıkladığını söyledi," diye cevap verdi. "Ama mektuba kendi ismini yazmamış. Sadece adresini vermiş. Buna da şaşmamak lâzım.Kadın Amanda'dan hususi bir mektup beklemiş olacak. Dertliler köşesinde cevaplandırılamıyacak yüzlerce mek tup alıyoruz biz." 

-" Anlıyorum." 

-"Anladığıma göre Miss Antoinette'in mektubu bir kaç sahifeymiş. O evli adamla alâkasını, araba kazasını uzun uzun anlatmış. Sevgilisinin arabaya durdurup kazaya uğrayan şahısa yardım etmesi gerektiğinden bahsetmiş. Sonra olanları polise anlatıp anlatmaması gerektiğini sormuş. Ama bir taraftan da bu yüzden suçlu bulunup hapise gireceğinden korkuyormuş. Yani zavallı hem dert yanıyor hem de yardım istiyormuş." İçini çekti. "Daha doğrusu ben böyle olduğunu tahmin ediyorum." 

-"Tahmin mi ediyorsun? Yani sen o mektuhu 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okumadın mı?" 

-"Een mektubu görmedim bile. Bunun Mr.Pike'ın eline geçmiş olması lâzım." 

-"Yaa'" 

-""Şimdi işi anladınız mı?" 

Kaşlarımı çatarak, "Evet anlamaya başladım." 
diye söylendim. 

Sadece anlamakla kalmamıştım. Aklıma başka şeyler de gelmişti. Dertliler köşesine Natasha gibi binlerce üzgün, suçlu ve korkan kadın mektup yazmıştı. Hepsi de Miss Amanda'nın kendilerine yardım etmesini akıl öğretmesini istemişlerdi." 

Gordon Waverly, dudağını dişledi. "Miss Antoinette hikâyesini böyle açık açık anlatmadı ttabii Mr.Scott. O hıçkırdı , ağladı. Zaman zaman bağırdı. İşte o arada kadının ağzından alabildiklerimi bir araya getirdim. Bu korkunç hakikat ortaya çıktı." 

-"“Doğru," diye mırıldandım. "Böylece şantaj işini de anladın. Amanda'ya binlerce mektup geliyordu. O da içlerinden en işine uygun olanları seçiyor ve para sızdırmaları için adamlarını O biçarelere yolluyordu. Öyle değil mi?" 

-"Evet.. Evet. Ben başlangıçta sadece Miss Antoinette'in bu önemli sırrı Amanda'ya bildirdiğini sandım. Fakat düşününce Dertliler köşesine binlerce mektup geldiğini hatırladım. Yani aynı şey başkalarının başına da gelmiş olabilirdi. Gazeteci olmadığınız için bilmiyorsunuz. Dertliler köşesine aklınızdan hayâlinizden geçmeyen mektuplar gelir. Hem bu sütünların okuyucuları da çok fazladır." 

-"Anlıyorum." 

Bir sigara daha yakacağım sırada dondunı. Gaz l çakmağımın alevi küçülmüştü. Bunun gazı bitiyordu. Ben böyle bakarken alev de söndü. Fakat ben sigarayı düşünmüyordum. Aklıma Finley Pike'ın evine yaklaştığım sırada bulduğum mektup gelmişti. 

Waverly, "Bir şey mi oldu?" diye sordu. 

-"Hayır, bir şey yok. Bir kibritin var mı?" 

Kaşlarını çattı. Sigara içmeme ses çıkarmamıştı. Fakat böyle kötü bir şeyde bana yardım etmek işine gelmiyordu. Bununla beraber çekmesin den bir kutu kibrit çıkarıp uzattı.. 

Sigaramı yaktım. Adam anlatmaya devam etti. 
"Dediğim gibi önce sadece Miss Antoinette'e şataj yapıldığını sandım. Şantaj için lüzumlu bilgiyi de Amanda'ya yazdığı mektuptan aldıklarını zannettim. Kadın bu yüzden beni suçlu sanıyordu. Onu yatıştırmam lâzımdı. Yoksa o ara gidip durumu başkalarına anlatması işten bile değildi. Meselâ gazetecilere gidebilirdi. Kadının doğru söyleyip söy lemediğini de bilemiyordum. Fakat böyle bir durum tatsız olurdu. Hollywood da böyle bir dedikodu çıkması İnside mecmuasını mahvedebilirdi. Bu arada ben ve bir kaç kişi çok müşkül vaziyette kalacaktık. Anlıyorsunuz değil mi?" 

-"Evet." 

Yine dudaklarını dişledi. "Miss Antoinette'e bu işten hiç haberim olmadığını söyledim. Fakat onun hakikati ortaya çıkarabilmes için elimden geleni yapacağımı da belirttim. Yanımda çalışanlardan biri şantajcı olabilirdi. Onu adalete teslim etmek için bütün çarelere baş vuracaktım. Sonra polise baş vurmamızı teklif ettim. O vakit genç kadın kendisini toplar gibi oldu." 

Hayretle yüzüne baktım. "Natasha polislerin durumu öğrenmelerini mi istiyordu?" 

-"Bilakis, o polislerin durumu duymamalarını arzu etmekteydi. Fakat bir tahkikat yaptırmak lâzımdı. Hem böylece Miss Antoinette de bana itimat edecekti. Masrafları bana ait olmak üzere hususi bir hafiye tutmamızı söyledim. Ayrıca hafiyeyi 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kendisinin seçmesini istedim. O vakit benden şüphelenmesi için sebep kalmıyacaktı. Genç kadın sizin isminizi söyledi. Sizi tanıdığından bahsetti. 
Size telefon etmesini rica ettim. Böylece her şeyi yoluna sokacaktık." 

-"Her şeyi garantiye almak istedin demek." 

Adam içini çekti. "Ne yapabilirdim? Kadın elinden tabancayı bırakmak niyetinde değildi." 

-"Ya? Her halde Natasha çok sarsılmıştı. O ara tekrar ağlamaya başladı değil mi?" 

-"Hayır, ağlamıyordu. Göz yaşı dökmekten ve hıçkırmaktan vazgeçmişti. Fakat normal halde de değildi." 

Kadının benimle konuşurken, akvuryumda boğulan bir balık gibi ses çıkarmasının sebebini de anlamıştım. Şimdilik Waverly'nin anlattıkları bana , makul gelmişti. 

Kır saçlı adam, "Zaten bu sebepten sizinle konuşmamı dinlemesini istedim," diye devam etti. 
"O vakit kadın iyice sakinleşti. Eski düşmanca tavrından eser kalmamıştı. Kendisine geldiği için de hikâyeyi başından sonuna kadar doğru dürüst anlattı. Onun halinden yalan söylemediğini de anladım. Bunu kabul edince Mr.Pike'ın namussuz olduğunu da kabullenmem gerekiyordu. O dertlilerin yazdığı mektuplardan istifadeye kalkmış ve şantajla para sızdırmayı denemişti. Pike'ın Miss Antoinette'e şantaj yapmaya kalktığını kabul edince daha da fena oldum. Adam her halde ilk defa böyle bir işe girişmiyordu. Belki de binlerce okuyucudan bir çoğuna da aynı şeyleri yapıyordu." 

-"Doğru . Neden olmasın?" 

-"İşte bunu düşünmeye başlayınca çok fena oldum. Pike, şantajcı olduğuna göre Dertliler köşesine gelen mektuplardan faydalanıyordu. Paraları sızdırılan biçareler de Miss Antoinette gibi bu işi benim yaptığımı sanmaktaydılar tabii. İşte bu yüzden Pike'ın evine gittim. Miss Antoinette'e kısa zaman sonra kendisini arayacağımı söyledim. Onu arka kapıdan çıkardım. Odamda biraz daha düşünün ce Pike'la açık açık konuşmanın doğru olacağına kanaat getirdim." 

-"Bunun üzerine de 'Finley Pike'ın canına okuyacağım"' diye bağırarak ön kapıdan çıktın değil mi?" 

-"Ha." Hayretle yüzüme baktı. Sonra ne dedigimi anladı. "Yok, yok ben böyle bir şey yapmadım. Hiddetliydim ama bu.. İmkânsız." 

-"Miss Prinz, sözlerinden böyle bir netice çıkarmış olabilir." 

-"İşte... Gerisini siz de biliyorsunuz." 

-"Demek Pike'ın evine gidip serseriyi iyice patakladın!" 

-"Böyle bir şey yapmadım Mr.Scott. Diğer anlattıklarım da tamamiyle doğru." 

-"Peki neden dün gece bana Natasha'nın kriz geçirdiğini söylemedin?" diye sordum. "Neden şimdiye kadar bekledin?" 

O vakit hakikaten şaşırdı sanırım. "Bunu tahmin ettiğinizi sanıyordum, Mr.Scott." 

Hayretle gözlerimi kırpıştırdım. Sonra aklım başıma geldi. "Doğru. Kafam biraz ağır çalışıyor bugün. Yani bunun cinayet sebebi olarak kabul edileceğini düşündün ha." 

-"Tabii. Polisler Pike' ı benim öldürdüğüme inanmışlardı. Halâ da öyle düşündüklerinden eminim. Cinayet sırasında orada olduğumu biliyorlar. Maktülü iyi tanıdığım da malüm. Fakat tek bilmedikleri şey Pike'la aramızdaki münasebetti. 
Benim Pike'la çok iyi geçindiğimi sanıyorlardı. 
Yani polis Pike'ı öldürmem için bir sebep bulamadı. Onlara bunu anlatsaydım veya size durumu açıklarken polisler duysaydı durumum çok kötü olurdu. Pike, Dertliler köşesine gelen mektuplardan istifade ederek, şantaj yaptıysa bu İnside mecmuasının mahvı demektir. Halbuki bu mecmuayı yaratan ve bugünkü haline getiren benim. Bu hesaba göre Pıke'ı öldürmem için de mühim bir sebep var demektir." 

Adama hak verdim doğrusu. Polisler böyle bir hikâyeye bayılırlardı. Hattâ onlar Pike'ın ölümü için iki sebep ileriye sürebilirlerdi. Mecmuasının bir şantaj vesilesi olduğunu anlayan Waverly korkunç bir hiddete kapılarak, Pike'ı dövmüş ve sonra öldürmüş olabilirdi. Veya Waverly şantaj işinde Pike'la ortak olabilirdi. İki suç ortağı para yüzünden kavgaya tutuşmuş olabilirlerdi. Waverly de bu yüzden Pike'ı temizleyebilirdi. İki şekilde de müşterimi hemen içeriye atmamaları için bir sebep yoktu. 

Ama diğer taraftan bu iki sebep de mevcuttu belki. Waverly'i dürüst bir insan sanıyordum. Bel ki de o aslında şantajcıydı. Adam benimle açık konuşmuştu. Ama belki de fevkalâde bir yalancıydı o. 
Hem hikâyenin doğru olduğunu söyleyebilecek tek şahit yani Natasha Antoinette de öldürülmüştü. 
Yani adam yalan söylüyorsa bunu ispat etmeme de imkân kalmamıştı artık. 

Evet, durum çok nazikti. Waverly ya fevkalâ de bir oyuncu ya da çok namuslu bir insandı. "Pek alâ," dedim. "Şimdi Al Gant'la olan ilgini anlat. 
Ben de çalışmaya başlıyayım." 

Sakin sakin beni süzdü. "Al Gant'la aramda hiç bir ilgi yok." 

-"Sana söyledim sanırım. Ben.." 

-"Evet söylediniz," diye sözümü kesti. "Fakat bunun doğru olması gerekmez ki. Hoş doğru da olabilir. Daima böyle ihtimalleri göz önüne almak lâzım." 

-"Ne demek istiyorsun?" 

-"Ben sadece Miss Willow ve gazetecilikle ilgili iki kişiyi tanıyorum. O iki kişiye karşı büyük 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saygı beslediğimi de söylemeliyim. Neyse onlar iki yıl evvel bana yanaştılar. Hollywood'da bir mecmua çıkarmamı teklif ettiler. Bu iş için beni uygun bulmuşlardı. Gerekli sermayeyi temin edeceklerdi. Bu fikir hoşuma gitti. Bir kaç gün düşündükten sopra bunu zevkle kabul ettim. Fakat Miss Willow ve diğer iki iş arkadaşımın bu sermayeyi nereden temin ettiklerini bilmiyorum. Daha doğrusu siz söyleyene kadar bunu düşünmedim bile." 

Ellerini kenetleyerek bana baktı. "Al Gant adını duyduğumu itiraf etmeliyim. Fakat o adamla hiç karşılaşmadım. Her hangi bir şekilde kendisiyle iş birliği yapmadım. Dün gece Al Gant'ın adamlarının cinayet yerinde olduğunu söylediniz. Sözlerinize inanıyorum. Fakat bu hususta hiç bir bilgim yok. Polislerin dün gece Pike'ın evinde vurdukları adamı da tanımıyorum. Hattâ siz bunu söyleyene kadar böyle bir hadiseden de haberim yoktu. 
Şimdi son defa tekrarlıyorum. Pike'ı ben öldürmedim." 

Bu durumda ya onun sözlerini kabul edecek ya çekini verip oradan ayrılacaktım. Fakat bu adam beni ilgilendiriyordu. Onun için kendisinin dürüst olduğuna inanmaya karar verdim. "Pek alâ bu işi üstüme alıyorum. Eğer Gant, Miss Willow vasıtasıyla sana sermaye verdiyse bunu hemen öğrenirim. Dün gece gördüğüm goriller Pike'ın evine gidiyorlardı. Sonra onlardan biri vuruldu. Eğer o gorillerle senin bir ilgin yoksa demek onlar Pike'la alâkalanıyorlardı. Bu hesaba göre Pike'le Gant'ın arasında bir şeyler vardı." 

Derin bir nefes alarak devam ettim. "Natasha, kazayı kimsenin görmediğini söylemiş. Bu hesaba göre, Pike mektuplar vasıtasıyla bir çok kişiye şantaj yaptırıyordu. Yani mektup yazanlardan bir kısmından para sızdırılıyordu. İşte böyle bir mektubun bir sahifesi de bende. Biraz evveline kadar bunun mânasını anlıyamamıştım. Belki bunu yazanı bulurum. Böylece onu konuşturup.." 

Sustum. Nedense Waverly'nin masum olduğuna kanaat getirmiştim. Adama her şeyi anlatıyordum. "Pike'ı öldüren adam telaşla oradan kaçarken bu kâğıdı düşürmüş. Şimdi senden istediklerime geleyim. Dertliler Köşesi hakkında bana malümat vereceksin. Bu köşeyle ilgili dosyalara bakacağım. Natasha'nın tarif ettiği şantajcıyı bulmam lâzım. Sen de onu bana tarif edeceksin. Ayrıca seni fazla sıkıştırdığım için özür dilerim. İstediklerimi yaparsan burada işimi çabucak bitirir giderim." 

Waverly, güldü. İlk defa böyle tatlı tatlı gülüyordu. "Pek alâ. Şimdi baştan başlıyalım." 


+ x 
* 


Waverly'den ayrıldıktan sonra arabama atlayıp Spartan Apartmanına geldim. Yatak odama girip bir gece evvel giydiğim elbisenin ceketini buldum. 
Bunun cebinden buruşuk, kirli kâğıdı çıkardım. 

Bunun itiraflar mecmuasına gönderilecek bir hikâyenin bir sahifesi olmadığını biliyordum artık. 
Bu Waverly'in anlattığı gibi Amanda Dubonnet'e gönderilmiş bir mektubun parçasıydı. 

Oturup sahifeyi dikkatle okudum. Fakat bunu kimin yazdığına dair bir ip ucu bulamadım, Kâğıdı, üç dört defa daha okudum. Sonra bunu bir tarafa bıraktım. 

Telefonun başına geçip yine malümat kaynaklarımı aradım. Fakat şimdi yeni şeyler öğrenmek istiyordum. Natasha Antoinette, Madelyn Willow ve Jeremy Slade hakkında bilgi lâzımdı bana.. 

Bunlardan başka Natasha'ya şantaj yapmaya kalkan adamı tarif ettim. Onun kim olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Şantaj paralarını toplayan bu serseri belki de bir sabıkalıydı. Natasha ağlayıp hıçkırırken, adamı Waverly'e tarif etmişti. Ben de ondan serserinin tipini öğrenmiştim. Şantajcıların adamı iri yarı bir mahlüktu. Saçları tepeden dökülmüştü. Kır veya kahverengi olan saçları epey uzundu. Nedense Natasha'nın dikkatini adamın ayakları çekmişti. 

Kadın, "Hiç böyle ayak görmedim," demişti. 
"Bu kadar kocaman ayak olamaz. Bir hipopotamınkilerden farksızdı bu ayaklar." 

Adamın tipini çizmek için kâfi değildi bu malümat. Fakat belki de kabakca kafası ve ayakları sayesinde onu bulabilecektim. Adam Natasha'ya gece sekizde uğramıştı. Kadın da dokuza doğru, Waverly'e gelmişti. 

Daha sonra polise telefon ettim. Lakin bir yenilik yoktu. Natasha'yı öldüren adamın içtiği sigaraların markasını öğrendim. Ama bu sigaradan içen milyonlarca insan vardı. 

Sonra gidip Madelyn Willow'la konuştum. Kadın Azrailin dünyadaki temsilcisine benziyordu. En az yüz altmış yaşında vardı. En aşağı doksan kilo olacaktı. Üstelik bu ağırlığın yarısı da yağdı. Yalnız kadının boyunun en fazla bir elli beş olduğunu da söyliyeyim. O haliyle kocaman bir varili andırıyordu. 

Kadın otuz yıl kadar evvel ikinci sınıf filmlerde oynamıştı. Hattâ dans etmişti. Bu varilin dans etmiş olması insanı şaşırtıyordu doğrusü. 

Kendisine Al Gant'ı tanıyıp tanımadığını sordum. 

Kaşlarını çatarak, "Al Gant da kim?" dedi. 
"Kendisini tanımıyorum tabii." 

İsrar ettim. "Belki asıl ismiyle tanırsınız onu. 
Aldo Ginetti." 
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Başını sallayınca kat kat gerdanı titredi. "Hayır, bilmiyorum." 

-"Nasıl olur?" diye mırıldandım. "Kendisi İnside mecmuası için size sermaye vermiş." 

Küçük gözlerini yüzüme dikti. "Çıldırdın mı sen delikanlı? Bana kimse para vermedi. O mecmuaya kendi paramı yatırdım. Ben yıldızken milyonlar kazandım." 

Dayanamıyarak, "Hiç bir zaman birinci sınıf filmlerde oynamamışsınız," diye söylendim. "Onun için yıldız olduğunuz da yalan." 

-"Ne'!. Ne!. Ünlü bir yıldızım! O para da benim. 
Küstahlığa devam edersen polis çağırırım delikanlı. Evet, polis çağırırım." 

-"Nasıl istersen öyle yap," dedim. Oradan ayrıldım. Kadından bir şey öğrenmeğe muvaffak olamamıştım. 

Daha sonra aklıma Cherry Dayne geldi. İki defa ona telefon ettim. Tüfekli adam hakkında bir şey hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Fakat aklına bir şey gelmemişti. Ona dikkatli olmasını da tenbih ettim. Ortada dolaştığı takdirde kendisini vurabilirlerdi. Zira olaylar geliştikçe Cherry'nin de tehlikede olduğuna kanaat getirmiştim. 

Bu arada kendimi düşünmek aklımdan bile geçmedi. Aptallık etmişim. O gün peşimde kimse olmadığına kâniydim. Övünüyorum sanmayın. Hususi bir hafiye peşinde kimse olup olmadığını kolayca anlar ve eğer varsa onları çabucak atlatabilir. 
Bununla beraber benden hoşlanmayan insanlar oraya buraya sorup nereleri dolaşmış olduğumu ve nereye gittiğimi anlayabilirler tabii. 

Neyse saat beşe geliyordu. İki saat Slade'ın yanında çalışan figüranlarla teknisyenleri sorguya çekmiştim. İçlerinden birinin bir şey gördüğünü , veya duyduğunu umuyordum. Fakat hiç biri bir şey > görmemişti. Düşmanlarım yaptığım işi sezmiş, 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olacaklar ki figüranlardan sonra sıranın yıldızlara geleceğini hesaplamışlardı. Bu yüzden de ona göre tuzak kurmuşlardı tabii. 

Evet, her şey olup bittikten sonra durumu anladım. Fakat sağ kalmak için aslında insanın önceden düşünmesi gerekiyormuş. 

Bir figüranın evinden çıktıktan sonra Vivyan Virgin'e gittim. Kadın Beverly Hills'de iki katlı bir evde oturuyordu. Arabamı köşeye park ettim. 
İndiğim sırada Vivyan 'ın şahane bir kadın oldugunu düşünüyordum. Güzel vücutlu kadınlara bayılırım. Vivyan da öyleydi işte. Belki bana yardım edemiyecekti ama onu görmek bile zevkli olacaktı. 

Ben böyle düşünürken bir kurşun başımın üstünden vızlayarak geçti. Aynı anda patlamayı duydum. Böyle anlarda insanın kafası tuhaf çalışıyor. 
Kendi kendime, "Natasha'yı öldüren serseri değil bu," dedim. "Veya aynı tüfeği kullanmıyor. Çünkü tüfenin sesini duydum. Daha bir çok şey süratle kafamdan geçti. Aynı anda havaya fırladım. Emin olun iri bir geyik bile böyle zıplayamazdı. Sonra Vivyan'ın çimenlerine boylu boyunca uzandım. Çe nem toprağa gömülüyordu neredeyse. 

Fakat uzun müddet öyle kalmadım. Dönerek doğ ruldum ve 38'lik Colt'umu çektim. Ayağımı yere sıkıca dayadım. Fakat ıslak otların üstünde ayağım kaydı ve yere devrildim. 

Düştüğüm sırada ikinci patlamayı duydum. Üçün cü kurşun da sırtımı sıyırdı. Ceketim ve sırtımın derisi parçalandı. Yanmışım gibi bir acı duydum. 
Serseri biraz daha aşağıya ateş etseydi bir daha ayağa kalkamazdım. 

Ama kalktım ve bu sefer ayağım kaymadı. Koşarak Vivyan'ın evinin yan tarafına geçtim. Ben sola kaçmıştım. Zira biri sağdan ateş ediyordu. 
Üstelik patlamalardan serserinin silâhının hiç olmazsa 45'lik olduğunu anlamıştım. Onun için iri 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kurşunun sadece derimi çizmesine memnundum. 

Elimi uzatıp sağ tarafa bir kurşun sıktım. Serseriyi görmeden vurmama imkân yoktu. Hem belki orada iki kişi vardı. Sadece silâh sesini duymasını ve biraz şaşırmasını istiyordum. 

Koşarak evin arkasına geçtim. Alçak duvardan atladım. Orada boş bir arsa vardı. Arsanın gerisindeki yolda da yepyeni bir Corvair duruyordu. Boştu bu. Bana ateş eden serserinin arabasını bulmuştum. Bunu önce anlamadımsa da bir kaç saniye sonra aklım başıma geldi. 

Serseri nasıl olsa eninde sonunda ateş etmekten vaz geçip arabasına dönecekti. Kaldırıma çıkıp durdum. O sırada iri yarı goril de koşarak geldi. Tam karşıma çıktı. Kocaman 45'liği halâ sağ elindeydi. Fakat tabancanın namlusu yere bakıyordu. Halbuki ben silâhımı kaldırmıştım. Bunu hafifçe oynatıp serseriyi tam karnından vurabilirdim. 

Birbirimizi aynı anda gördük. Lâkin arada bir fark vardı. Ben onu bekliyordum. Bu fark da bana kâfi geldi. İkimiz de koşsaydık birbirimize çarpıp yere devrilecektik. Onun için ikimiz de durmaya çalıştık. Ben bir adım atıp ona doğru kaydım. Diz lerimi bükmüştüm. Serseri hayretle bağırıp tabancalı elini kaldırmaya çalıştı. t 

Bu hareketini görür görmez tabancamın tetiğini çektim. Kurşun göğsüne isabet etti. Fakat kurşunun şiddetiyle dönmedi o. Bana bir el ateş etti. Kurşun kaldırıma çarparak sekti ve uzaklaştı. Tetiği tekrar çektiğim zaman aramızda yarım metre vardı. Sonra şiddetle birbirimize çarptık. Colt tabancamın namlusu karnına dayandı. Tetiği tekrar çektim. 

Kurşundan çok çarpışmamız yüzünden o yere oturdu. Sonra yuvarlandı. Silahı elinden kaydı. Serseri kendisini zorlayarak doğruldu. Biri iki saniye ellerini yere dayayarak, oturdu. Üç kurşun deliginden kan akıyordu. 
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Sonra hırlar gibi bir ses çıkararak doğruldu ve kalktı. Durduğu yerde sallanıyordu. O çok iri yarı ve kuvvetli bir serseriydi. Kollarını kaldırdı. 
Parmakları oynadı. Bana uzanmıyordu. Uzanmakistediği başka bir şey vardı. Ağzı açıldı. Boğulur gibi bir ses çıkardı. Ağzından fışkıran kanlar çenesinden aşağı aktı. 

Serseri eğilip sesli sesli tükürdü. Sonra yere düştü. Sanki onu dik tutan ipi biri kesivermişti. 
Goril boş bir torba gibi yığılıp kaldı. Başı kaldırıma çarpınca tuhaf bir ses çıktı. Bütün adelelerinin gevşediğini gördüm. Ağzından akan kanlar, kaldırımda birikinti teşkil ediyordu. 

Karşımdaki manzara çok korkunçtu. Goril kendi kanına bulanmış yatıyordu. 9 böbürlenen, bir silah bulduğu için cesaretlenen küçük bir serseri değildi. Son derece sert olan adam başına gelenleri sezemeden ölmüştü sanırım. 

Kendisine acıdığımı sanmayın. Fakat onun fazla dayanıklı olduğunu söylemeliyim. İri yarıydı. Başı tepeden açılmıştı. Gömleği pis değil leş gibiydi. 
Ama dikkatimi çeken ayakları oldu. Benim ayaklarım da büyüktür. Fakat onun bir ayakkabısına iki ayağımı sokabilirdim sanırım. 

Evet koca ayaklı serseri gebermişti. 


* * 
Æ 


Orada durup uzun uzun cesede baktığımı sanmayın. Bütün bunlar birkaç saniye içinde olup bitti. 
Dönüp etrafta başka serseri olup olmadığını araştırdım. Fakat anlaşılan şantajcıların para tahsil eden gorili tek başına çalışıyordu. Kimsecikler ortaya çıkmadı. 

Serseri ilk kurşunu sıktığından beri en az bir dakika geçmişti. Bir 45'liğin sesi epey uzaklardan 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bile duyulur. Üstelik o beş el ateş etmişti. Dört kurşun da ben sallamıştım. Beverly Hills de böyle bir şey küçük bir savaş sayılırdı. Bu kibar semtte yüksek sesle gülmek bile ayıptı. İnsan komşularını rahatsız edebilirdi. 

Onun için o anda bir çok telefonun açılmış olduğunu tahmin ettim. Vatandaşlar polis çağırıyorlardı. İçlerinden İtfaiyeye ve hattâ Hava Kuvvetlerine bile telefon edenler vardı sanırım. O sırada bir siren sesi aksetti. 

Sonra altı yaşlarında kadar bir erkek çocuğunun üç metre ötede durmuş bana baktığını gördüm. 
Sonra gözleri kaldırımdaki cesede ilişti. Çocuk blucin, beyaz bir kazak ve tenis ayakkabısı giymişti. 

-"Aman!" diye bağırdı. 

Kaşlarımı çattım. "Haydi git çocuğum. Burada durman doğru değil." 

Yutkundu. Bana ve ölen adama baktı yine. "Öldü mü 0?" 

-"Evet öldü. Haydi bas. Annenin yanına git!" 

Çocukların, daha doğrusu altı ila seki? yaşındaki çocukların hayat görüşleri bizimkinden çok farklı oluyor. Belki insan büyüyünce akıllanıyor. 
Veya hadiseleri gözünde büyütmeğe başlıyor. Ama o yaşlarda her şey tabii karşılanıyor. 

Çocuk da korkacak yerde gözlerini cesede dikti. 'Hastalandı mı 0?" Son derece sakindi. 

-"Evet biraz hasta. Hoş onun hastalığı yeni degil. Haydi oğlum evine git." 

Son defa bana göz atıp koşa koşa uzaklaştı. 

Bu arada birkaç kişi de sokağa çıkmıştı. Hem onlar kaçan çocuk gibi beni masum gözlerle süzmü yorlardı. Bana hiddetle ve nefretle bakıyorlardı. 
Durumun farkında değillerdi. İlk kurşunu kimin sıktığını da bilmiyorlardı. Fakat birini öldürdüğümü anlamışlardı. Onun için ben kötü bir insandım. 
Hem burası Beverly Hilss'di. Onların temiz sokagını kirletmiştim. Sakin hayatlarını değiştiren bir tatsızlığa sebep olmuştum. 

Onların sözlerine aldırış etmedim. Fakat otuz yaşlarında kadar bir kadın biraz yaklaştı. Onun kırmızıya boyanmış uzun tırnakları ve kızıl saçları vardı. Daracık bir pantalon ve lame ayakkabılar giymişti. Galiba briçten kalkmıştı. Zira oyun kartları hala elindeydi. Sıska kadın, "Ne korkunç!" 
diye haykırdı. "Sen.. Onu sen öldürdün!" 

Neredeyse ona okkalı bir küfür savuracaktım. 
Kendimi zor tuttum. Bana beş el ateş edilmişti. 
Ölmeme rakam kalmıştı. Sırtım alev alev yanıyordu. Üstelik durup dururken serseriye saldırmamıştım. Bu iş hiç hoşuma gitmemişti. Şimdi de bu kadın kalkmış bana bağırıyordu. 

Keşke konuşmasaydım. Fakat dayanamadım. "Evet," dedim. "Yere tükürdüğü için onu vurmaya mecbur oldum." 

Yine bana bağıracak oldu. Sonra yüzü yeşilimsi bir renk aldı. Hemen dönüp koşarcasına uzaklaştı. 
Neyse bir kişi eksilmişti. Ama sokak iyice kalabalıktı. Neyse siren sesi de kesildi. Radyolu polis arabası gelip tam yanıbaşımda durdu. 


» * 
* 


Polislerle konuştuktan sonra eve döndüm. Duş yaptım. Sırtım bir hayli acıyordu. Tekrar elbise giyinip çıktım. Vivyan'ın evine geldiğim vakit saat yediyi bulmuştu. 

Hayatımdan memnun değildim. Hattâ iyi bir günümde olduğumu bile iddia edemezdim. Onun için Vivyan Virgin kapıyı açtıktan dört buçuk saniye! 
sonra neşemin yerine gelmesi genç kadının nasıl bir mahluk olduğunu anlamaya yeter sanırım. 

Genç kadın sahiden veya yalandan esnedi. Sonra 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güneşte uyumuş bir kedi gibi uzun uzun gerindi. 
"Ohhhhh!" diye içini çekti. "Ohhhh! Uyuya kalmışım. Kapı çalınca birdenbire uyandım. Yataktan fırlayıp sırtıma bu eski sabahlığı takdım." 

Sabahlık hiç de eski gibi gelmedi bana. 

-"Siz Mr.Scott'sunuz değil mi? Shell. Scott." 

Cevap verecek yerde ıslık çalmışım. Açıkçasını isterseniz ıslık çaldığımın farkında değildim. 
Hem böyle ıslık çalabileceğimi de bilmiyordum. 

-"Siz Mr. Scott'sunuz değil mi?" 

Bu sefer ıslıkla şakıyan bir kuş taklidi yaptım. 
Bir taraftan da, "Jeremy Slade'le bir araya gelsek ne güzel konuşurduk," diye düşünüyordum. 
"Karşılıklı birbirimize şakırdık." 

Nihayet ağzımı açabildim. "Eeee. Evet..." 

-"İçeriye girmek ister misiniz?" 

-"Zaten dışarıda durmak niyetinde değilim." 

Genç kadın, kapıyı bırakıp döndü ve yürüdü. 
Ben şaşkınlığımdan kolumu kapıya çarptım. Güç belâ bunu kapatıp onun peşinden gittim. 

Bir anda kadına aşık olduğumu sanmayın sakın. 
Fakat göğüslerinin güzelliğiyle ün yapmış Vivyan Virgin'i kapıda durmuş gerinirken görseydiniz siz de şaşırırdınız. Ayrıca eski sabahlığı da çok ilgi çekiciydi. Bu sabahlık kadının cildinin rengindey-- di. Hem kumaştan onun cildi de gözüküyordu. O yataktan fırlayıp sabahlığı sırtına geçirdiğini söylemişti. Buna göre yıldız çıplak uyumağa alışıktı. 

O ara işi gücü unuttum. Kafam karmakarışık olmuştu. Oturma odasına girince Vivyan oturmam için bir koltuğu işaret etti. Sonra kendisi koltugun üç metre uzağındaki divana gitti. Divanın üstünde renk renk yastıklar vardı. 

Genç kadın divana oturmadı. Uzandı. Antuan'ın karşısında uzanan Cleopatra'dan farksızdı o. Bacaklarını da uzattı. Cildini düzeltti. Yani cildinin rengindeki şeffaf sabahlığı çekiştirdi. Yastıklara 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dayanarak, "Eğer vaktiniz varsa," diye mırıldandı. 
"Daha şık bir şey giyeyim." 

Sırıttım. "Yavrum o kadar vaktim yok." 

-"O halde merhaba." 

-"Merhaba." 

-"Beni neden görmek istediniz Mr. Scott?" 

-"Bana 'Shell' demeni tercih ederim," dedim. 

-"Beni neden görmek istedin Shell?" 

-"Şey buraya gelmeden evvel niyetim başkaydı. 
O vakit seni başka bir şey için görmek istiyordum." 

-"Başka şey mi? Neymiş o Mr.Scott?" 

-"Shell." 

-"Sheli," 

-"Evet benim adım bu. Bana Sheli diyebilirsin" 

-"Pek ala, Shell." 

Öyle oturduk. Saniyeler geçiyordu. Zaman kıymetli zaman geçmekteydi. Bazen çalışmaya gayret etmek de güçtür. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Kol- ' tuğu biraz çekerek Cleopatra'nın kayığına benzeyen divana yaklaştım. Genç kadını Cleopatra olarak gözlerimin önünde canlandırıyordum. Rüzgar onun saçlarını dağıtıyordu. Esmer kayıkçılar küreklere asılmışlardı. Genç kızlar dans ederek her yere gül yaprakları serpiştiriyorlardı. Neler düşündügümü bilseniz şaşarsınız. Saniyeler de geçiyordu. 

Genç kadın birdenbire, "Ah, hatırladım," dedi. 

-"Bunu nasıl hatırlıyabilirsin? Zira ben bunuda- ha şimdi düşündüm." 

-"Ne diyordun? Beni başka bir şey için görmek istediğinden bahsetmiştin değil mi?" 

-"Evet. Bunu ben de hatırladım." 

-"Neydi 0?" 

-"O... O başka bir şeydi." 

-"Peki hatırlamıyor musun?" 

-"Biraz sonra aklıma gelir elbet." 

-"O halde başka şeylerden bahsedelim." 

-"İyi olur doğrusu. 
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-"Sana uyumamın sebebini anlatayım. Ben öğleden sonraları uyumam. Fakat bugün olanlar beni heyecanlandırdı. Tabancalar, kurşunlar.. Kapımın önünde.. Yani evin arka tarafında birini öldürdüler. Bunu duydun mu Shell?" 

-"Bunu ... İlk öğrenenlerden biri benim. 

-"Ne korkunç değil mi?" 

-"Felaket!" 

-"Hele Beverly Hilss gibi bir yerde." 

-"Öyle olması lâzım." 

-"Yaa!" 

-'Her halde Beverly Hils de cinayet işlemek yasaktır." 

Genç kadın, "Doğru," diye cevap verdi. 

-"Her halde çıkıp olanlara bakmadın değil mi? 
O kalabalık... İnsanlar... Kan... Aman'." 

-"Ne münasebet: Böyle şeylere bakmasını hiç sevmem." 

-"Vah şekerim, vah!" 

-"Fakat olanları komşumdan duydum. Korkunç bir adam başka bir korkunç adamı öldürmüş." 

-"Yaaa!" 

-"Adam bununla da kalmamış. Birdenbire çıldırarak önüne gelene ateş etmeğe başlamış." 

-"Bir taraftan da haykırıp bağırıyor ve kulaklarının içindeki tüyleri avuç avuç yoluyormuş." 

-"Bak bunu duymadım." 

-"Bir daha komşuna iyi kulak ver." 

-"O briç oynuyormuş ve.." 

-“Aman o kadın mı!" 

-"Ve bu korkunç adam..." 

-"Bana anlatma. Senin yerinde olsam buradan ayrılırdım." 

Hayretle yüzüme baktı. "Fakat ben çok rahatım. Hem neden sen buraya gelmiyorsun?" 

Neredeyse gidiyordum. Neşeli neşeli, "Neden gelmiyeyim!" diye bağırarak ayağa fırladım. Fa- 


, 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kat içimden bir ses durmadan 'Çıldırdın mı sen? 
diyordu. 

Durakladım. "Bir dakika." 

Gidip bir pencere buldum. Bunu açarak başımı dışarıya uzattım. Temiz havayı içime çektim. Genç kadın bu odaya başa vuran bir parfüm sıktırmıştı galiba. Bu ya Yaz Gecesi Çılgınlığı veya onun gibi tesirli bir şeydi. Hoş belki de odaya bolca eter sıkılmıştı. Bunları düşünebilecek hale gelince başımı içeriye çektim. Geriye döndüm. Koltuğu itip eski yerine getirdim. Sonra oturdum. İçimden bir ses, 'evet, sen çıldırmışsın,' dedi. 

“-"Vivyan." 

-"Evet." 

-"Vivyan." 

-"Evet, Shell." 

Yine kafam karışmaya başladı. Başımı salladım. 
Dişlerim birbirine çarptı. Veya kafamda bir şey gevşemiş sağ sola vuruyordu. Buna mani olmalıydım. İşime bakmalıydım. Hayatı unutmamam lâzımdı. Onu bir kenara bırakamazdım. Hayat tutulup atılacak bir şey değildi. 

-"Bunu atıyoruz," diye mırıldandım. 

-"Neyi atıyoruz. Hem sen ne demek istiyorsun kuzum?" 

-"Dur.. Dur.. Bir dakika dur!" 

-"Sheli." 

-"'Buna mani olmalıyız Vivyan. İnsan bu gidişle çıldırır. Aklını kaçırır. Kafasına bir şeyler olur. 
Şimdi beni dinle. Ben Shell Scott'um ve.." 

-"Bunu biliyorum. Bana söylemiştin." 

-"Susar mısın sen.. Yani.. Ah, Vivyan. Bir dakika beni dinler misin? Ben hususi hafiyeyim. Yeni bir iş aldım. Bununla uğraşıyorum. Yani uğraşıyordum. Kısacası.." 


* x 
K 
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Bir müddet ne söylediğimi ben de anlıyamadım. Nihayet doğru dürüst konuşmaya başladık. 
Sabah film çekilen yerde olduğumu söyleverek, Natasha'dan bahsedince Vivyan birdenbire ciddileşti. Böylece meseleyi onunla konuşmam kâbil oldu. 

Genç kadını uzun uzun sorguya çektim. Fakat o Natasha'yı kimin öldürdüğünü bilmiyordu. Bu hususta bir fikri bile yoktu. Hattâ o Natasha'nın ölümüne inanamadığını da söyledi. 

Sonunda, "Natasha'nın öldüğünden emin olabilirsin," dedim. "Hem biri onu öldürmek için bekledi. 
Bu işi soğukkanlılıkla yaptı. " Durakladım. Finley Pike'ın şantaj yaptığını açıklamak istemiyordum. 
Waverly, kâbil olduğu müddetçe bunu gizlememi istemişti. Ama belki de Vivyan Natasha'nın durumunu biliyordu. Genç kadın yine şahane kayığına binip uzaklaşmadan ağzını aramalıydım. 

Onun için, "Bu sabah film çekildiği sırada Natasha'ya konuştun değil mi?" diye sordum. 

-"Evet." 

-"O başının dertte olduğunu söyledi mi sana?" 

-"Nasıl bir dert?" 

-"Şey..' Yine tereddüt ettim. Sonra kararımı verdim. "Birinin kendisine şantaj yaptığını söylemedi mi?" 

Genç kadın yine arkasındaki yastıklara dayandı. 
Konuşurken, doğrulup oturmuştu. Belki de dik durunca kafası daha iyi çalışıyordu. Sakin sakin bana baktı. "Ne münasebet. Biri ona şantaj mı yapıyormuş?" 

-"Bundan pek de emin değilim. Şöyle izah edeyim. Kadın sana kabakça kafalı, kocaman ayaklı iri yarı bir adamdan bahsetti mi? Böyle birinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi mi?" 

Genç kadın sol omuzumun arkasında bir yere bakarak gözlerini kırpıştırdı. "Adamın tipini tarif 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eder misin?" 

Waverly'nin tarifini tekrarfadım. Ayrıca gördüğüm serserinin dikkatimi çeken taraflarını da ilâve ettim. Genç kadın, "Böyle birini tanımıyorum," diye mırıldandı. "Natasha bana kimseden , bahsetmedi. Hele böyle birinin lâfını bile etmedi. 
Evet kendisi epey sinirli ve endişeliydi. Fakat ölüm dansına hazırlandığı için böyle.." 

O konuşmaya devam etti. Fakat sözlerini dinlemedim. Vivyan adetâ heyecanlı denilecek bir şekilde konuşuyordu. Şantajcıların tahsildarından bahsedince genç kadına bir şey olmuştu. Hattâ bazı lâflarının pek mânası bile yoktu. Beklemediğim bir reaksiyondu bu. Bir manâ verememiştim. 

-"Yani, böyle birini bilmiyorum Shell." 

Yalan söylemiş gibi geldi bana. Kendisine başka bir şey soramadan o sözlerine devam etti. "Tabii bir müddet için film çekilmiyecek. İşe ara verecekler.. Zavallı Jerry, ben hastalandığım zaman bütün parasını kaybetti. Şimdi de bu korkunç şey oldu. Natasha son sahnesini de tamamladı tabii. Sadece idam sahnesi eksik, Natasha'nın başını keseceklerdi. Ama Jerry bu sahnede bir dublör kul lanabilir. Ama Jerry bitti. O parayı da düşünmüyor şimdi. Onu üzen Nat. Son haftalarda aralarından su sızmıyordu. Fakat Jerry evli. Ama o karısından hoşlanmıyor ve.." 

-"Dur!" dedim. 

Genç kadın durdu. Yine gözlerini omuzumun üstünde bir yere dikmişti. Birdenbire zıpladı. Hayretle yüzüme baktı. Ben de dayanamıyarak arkama döndüm. Orada çok ilgi çekici bir şey olabilirdi, Fakat duvardan başka bir şey göremedim. Yani Vivyan, benim yüzüme bakmamak için gözlerini duvara dikiyordu. 

Bir kaç saat evvel öldürdüğüm serseriden bahseder etmez Vivyan tuhaflaşmıştı. Adamın tarifi 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kadını endişelendirmişti. Fakat Vivyan onu öldür- - düğümü bilmiyordu. Sadece bir ahbabı arka tarafta birinin öldürüldüğünü anlatmıştı. Hepsi o kadar. Hoş belki de o kimin öldüğünü biliyordu. Fa- 

Ama şimdilik bunu bir tarafa bıraktım. ''Vivyan bana sade bir değil tam altı tane ilgi çekici haber verdin. Şimdi böyle lâfı uzatacağımıza bunları teker teker konuşalım." 

-"Özür dilerim," diye sözümü kesti. "Saçmalıyordum galiba." 

-"Slade ve Nat'ın durum neydi?" 

-"Son haftalarda birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Bunu bilmiyordun sen?" 

-"Hayır." 

-"Bunun gizli bir şey olduğunu sanmıyorum. 
Nat bana bundan bahsetti. Jerry'den çok hoşlanıyordu." 

-"Yaa! Ya Jerry?" 

-"Dedim ya. Mühim bir şeydi bu. İkisi de birbirini seviyordu. Hep böyle olmaz mı?" 

-"Ben Nat'ın Ed Howell'le seviştiğini sanıyordum." 

-"Oh, evet onlar sevişiyorlardı. Halâ da öyleydi sanırım. Yani Nat bu sabah öldürülmeseydi.." 
Susup omuzunu silkti. "Bir kadının tek erkekle gezmesi için bir sebep var mı? Benim gibi bekar bir kadın istediği gibi hareket edebilir." 

Evet, haklıydı. Şimdi bekârdı o. Dört numaralı kocası Acapulco'ya gitmiş dertlerini unutmak için güneşleniyor ve içiyordu. Vivyan'a Nat ve Jerry hakkında başka sualler de sordum. Fakat kadın başka bir şey ilâve edemedi. 

-"Olüm dansı Natasha'nın en mühim sahnesi miydi?" 

-"Öyle. Gruzakk'ın kılıçla onun başını kestiği sahne hariç en önemlisi buydu. Fakat filmde bunu göstermiyeceklerdi zaten." 


, 
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Sözleri doğruydu. Kadının başının bir lahana gibi yere düşüp yuvarlandığını göstermezlerdi tabii. Fakat Slade'in tekniği sayesinde siz bunu görmüş kadar olurdunuz. Bu tip sahneler hem mide bulandırıyor hem de bol para getiriyordu. 

5 Genç kadını süzdüm. "Slade'in son filmi büyük 
kar getireceği benziyordu. Fakat hatırladığıma göre o bir ara iflas edecek duruma gelmişti. Sen bir ara filmde oynayamadığından bahsettin.'" 

-"Evet, bir ara hastalanıştım." 

İnsan bu kadının hastalanabileceğine ihtimal veremiyordu. Eğer onun içi de dışı gibiyse kendisine bir şey olmazdı. Yani göründüğü kadar sıhhatliyse yüz yıl yaşamaması için sebep yoktu. Gülümsedim. "Sen hayat dolusun Vivyan." Bu lâfı beğenip konuşacağını umuyordum. Tahminim doğru çıktı. 

-"Oh, öyle sandığın gibi fena bir hastalığa yakalanmadım. Yani mikroplu bir şey değildi. Daha çok sinir bozukluğu. Rolümü hatırlıyamıyordum. 
Çok tuhaf olmuştum. Onun için bir kaç gün evde kaldım. Psikoanaliz yapan birine gitmeye başladım." 

Benim sinir doktorları ve pisikoanaliz hakkında bazı fikirlerim vardı. Fakat genç kadına bunları söylememin lüzumu yoktu. Onun için, "Mikroplu bir hastalığa yakalanmaktansa sinir bozukluğu daha iyidir," dedim. "Hoş sana bakınca sinirli olabileceğin hiç de aklıma gelmedi doğrusu." 

Bu lâfımı beğenmiş olacak ki gülümsedi. "Teşekkür ederim Shell. Zaten şimdi daha iyiyim. 
Hem Doktor Macey beni dört veya beş yıl içinde tamamiyle iyileştireceğini söylüyor." 

-"Mükemmel. Aferin Doktor Macey'e. Kendisi senin psikoanalizci mi?" 

-"Evet. Tabii onun adını duymuşsundur." 

-"Hayır, ben pek bu işlerden hoşlanmam." 
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-"Beverly Hills'deki en meşhur iki üç doktordan biri o." 

Yani bu adam diğerlerinden daha baskın çıkmıştı demek. Beverly Hills'deki psikoanalistler saymakla bitmezdi. Burada berberden daha çok bu doktorlardan vardı. 

Fakat yine mevzu değişmişti. Vivyan, bir lãfa daldı mı diğer şeyleri unutuveriyordu. Onun için, "Sen filmi yarıda bırakınca Slade'in zararı ne kadar oldu." diye sordum. 

-"Parası bitti. O bir nevi kumar oynuyordu. 
Filmi gününde bitireceğine inanmıştı. Fakat onun borç alacağı yer çok. Bir banka kendisine bir hayli para vermiş." 

-"Parası bitti. O bir nevi kumar oynuyordu. Fil mi gününde bitireceğine inanmıştı. Fakat onun borç alacağı yer çok. Bir banka kendisine bir hayli para vermiş." 

-"Hangi banka bu?" 

-"Bilmiyorum. Hem umurumda da değil. Sadece bir banka. Sonunda her şey yoluna girdi. Mühim olanı da bu zaten." 

-"Doğru. Eğer Slade iflâs etseydi bir daha korku filmleri çeviremezdi. Bu da hayranları için ağır bir darbe olurdu tabii." 

Bir dakika daha konuştuk. Sonra gitmem lâzım geldiğini söyledim. 

Genç kadın, "Gitme," diye atıldı. "Otur. Seninle konuşmak o kadar zevkli ki." Yine omuzumun üstünde bir yere bakıyordu. Onun bu hali dikkatimi çekti. 

İnsanları sorguya çektiğim zaman bazı hususlara. dikkat ederim. Meselâ yalan söyleyen biri zaman zaman farkına varmadan kendisini ele verecek şeyler yapar. Böylece hakikatleri anlamak kâbil olur. Bir kere poker oynamıştım. Masadaki 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iyi oyunculardan biri her blöf yapışında hafifçe öksürüyordu. Bir süre sonra bunu fark ettim ve ona göre aynayarak, epey kazançlı çıktım. 

Veya kocası kaybolan kadın hadisesini ele alalım. Kadın her yalandan evvel gülüyordu. Onun kahkahalarına dikkat ederek, hakikati anlamak hiç de zor olmadı. 

İşte aynı şekilde Vivyan'ın omuzumun üstünden bakması da onun endişeli olduğunu ve bir takım lâflarla beni uyutmaya çalıştığını gösteriyordu. 

Kısa bir sessizlik oldu. Genç kadın başını yastıklara dayayarak, içini çekti. Yüzünde tatlı bir tebessüm belirmişti. Ben lakayıt bir tavırla "Nat'ı rahatsız eden kabakça kafalı kocaman ayaklı iri yarı adamı tanımadığını iddia ettin," dedim. "Neden yalan söyledin?" 

İyi rol yapıyordu doğrusu. Yüzündeki tebessüm silinmedi. Gözleri halâ baygındı. Kılı da kıpırdamadı. Fakat bu gözler yüzüme değil duvara dikilmişti yine. "Ne demek istiyorsun? Anlıyamadım." 

Sözünü kestim. "Belki benim üstüme vazife degil bu. Fakat hakikati senden öğrenemezsem biraz dolaşır başkalarının ağzını ararım. Sen bahsettiğim adamı iyi tanıyorsun Vivyan. Yıkanması lâzım gelen pis serseriyi söylüyorum. Bugün evinin arkasında vurup öldürmek zorunda kaldığım kocaman ayaklı serseri." 

O vakit bir şey oldu. 

Genç kadın, gözlerini yüzüme dikti. Duvara bak maktan vazgeçmişti. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Adetâ nefes nefese konuştu. "Vurdun... vurdun mu? Sen.. O öldü mü?.. Onu sen mi vurdun? 
Demek o sendin.... Allaha şükürler olsun!" 

Ben taş kesilmiştim sanki. Hayretten ağzım açık kalmıştı. Onu kapatmayı bile akıl edemedim. 

Genç kadın doğrulmuş oturuyordu. Kesik kesik nefes aldığı için göğsü kalkıp kalkıp iniyordu. Üstelik incecik kumaşın altından şahane göğsünü görüyordum. Başka zaman olsa gözlerimi ondan alamazdım. Fakat bu ara işim vardı. 

O ellerini kenetleyerek, tekrarladı. "Çok şükür Allahım!" 

Sonra derin bir sessizlik oldu. Ben nihayet ağzımı kapattım ve beklemeye başladım. Nihayet genç kadın, 'O bana şantaj yapıyordu," dedi." Sahiden öldü mü o?" 

-"Bundan şüphen olmasın güzelim." Cebimden bir sigara çıkarıp yaktım. "Şantaj mı yapıyordu?" 

-"Evet." 

-"Ne zamandan beri?" 

-"Altı aydır. Evet altı ay evvel şantaja başladı. 
Bunu kimseye anlatmadım.. Anlatamadım. Ne kadar rahatladığımı bilemezsin." 

O vakit şantaj yapılan bir kadının her türlü doktora gitmekte haklı olduğunu düşündüm. Böyle bir olay insanın sinirlerini bozmaya kâfiydi tabii. 

-"Yavrum," diye mırıldandım. "Eu serseri seni nasıl ele geçirdi? Yani hakkında ne biliyordu? 
Eğer anlatmak istemezsen mesele yok." 

-"Bu üzerine vazife değil." Ama bir taraftan da tatlı tatlı gülüyordu. "Bu.. Oh.. Yani birini öldürmedim.. Bir şey de çalmadım. Bir suç işlemiş de değilim. Bir şey.. Bir çok şey... Kimsenin bilmesini istemediğim bir çok şey var. Bunun gazetelere geçmesini, herkesin duymasını istemiyorum." 

Genç kadın sustu. Düşünceli bir tavırla sol göğsünü tuttu. Hoş göğsü avucuna sığmayacak kadar iriydi. Ona bakarken yine kafam karışmaya başladı. 

Ama Vivyan konuşmaya devam edince aklım başıma geldi. Kocaman ayaklı şantajcının neler yaptığını bilmek istiyordum. "O öldüyse sen bana şan taj yapamazsın zaten." Yine gülümsedi. "Önce Crescent Yolundaki evdeki partide olanlar var. Bir gece on dört kişi o evde toplandık. Hepimiz de bir hayli 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içmiştik. İçimizden biri çıplaklar kamplarının tek kusurunun tabiat olduğunu söyledi." 

-"Tabiat mı?" 

-"Evet, açık hava, böcekler, güneş yanığı ve böyle şeyler. İnsan hep yerdeki dikenlere filan basıyordu. Hem çıplaklar kampında kalanlar bazı gecelerin Alaska'daki kadar soğuk olmasından şikayet ediyorlardı." 

-"'Öyle olmalı." f 

-"Onun üzerine evin içinde bir çıplaklar kampı kurmaya karar verdik." 

-"'Öndördünüz de mi?" 

-"Evet. On dört sarhoş. Bunu tahmin edebilirsin sanırım." 

-"Öyle. Bir daha içki içerken dikkatli ol." 

-"Bir yıl kadar önce oldu bu. Orada tanınmış insanlar da vardı. İsimlerini söylesem belki hemen bileceksin. Ama buna lüzum yok. Neyse biz üç ay kadar bu kampa devam ettik. Sonra dağıldık." 

Bu kampa gitme lâfını beğenmiştim. Artık izcilerin, gençlerin kampa gittiklerini duyunca Vivyan'ın sözlerini hatırlıyacaktım. 

-"Allah kahretsin!" diye söylendim. "On dördünüz de çırıl çıplakmışsınız. Fakat on dört kişi kalabalık bir gurup sayılır. Onun için sadece sana şantaj yapamazlardı. Belki o vakit çok yaramazdın. 
Ne yaptığını bilmiyordun. Fakat soyundun diye seni yirmi yıl hapise sokacak değillerdi ya." 

-"Ne münasebet! Fakat halk oradaki insanların isimlerini, olanları öğrense tatsızlık çıkacaktı tabii. Hem o adamın hakkımda öğrendiği şeylerden sadece biriydi bu." Başını salladı. "O adam hayatımı iyi incelemişti sanırım. Fakat ona bu partiden kimin bahsettiğini bilmek isterim doğrusu." 

İçini çekerek devam etti. "Evet, adam beni tehdit etti. Bildiği şeylerden biri de buydu. Sana fikir vermek için anlattım bunu." 


F.7 
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-"İyi . Fikir edindim. O adam hakkında pek çok şeyler biliyordu demek . Öyle değil mi?" 
-"Bir hayli bilgisi vardı." 

Nihayet epeydir kafamda olan şeyi sormaya karar verdim. "'Vivyan, sen İnside mecmuasının Dertliler köşesine hiç mektup yazdın mı? Yani Amanda Dubonnet'in köşesini kastediyorum." 

Bir kahkaha attı. Bu sual çok hoşuna gitmişti. 
"Şaka ediyorsun her halde. Neden böyle bir şey yapayım?" 

Yine yanılmıştım galiba. Üstelik anlıyamadığım bir durum çıkmıştı ortaya. Vivyan, o mecmuaya mektup yazmadığına , göre şantajcı onun hakkında türlü türlü tatsızlığı nereden öğrenmişti. 

Genç kadın, "Bu da nereden aklına geldi, Shell?" 
diye sordu. 

-"Şe.. Sadece bir fikir." 

-"Çok saçma bir fikir." Yalandan somurttu. 
"Sen beni budala mı sanıyorsun kuzum?" 

-"Amanda Dubonnet'e mektup yazanların hepsi budala değil Vivyan," diye cevap verdim. "Bazıları akıllı. Fakat üzüldükleri için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Veya yalnız, endişeli veya dehşete kapılmış da olabilirler. Bunu bilemeyiz. Bazıları için Amanda'ya bir mektup yazmak bir hal çaresibelki." 

Gözlerinde tuhaf bir ifade belirdi. "Amanda.. 
Gazetede okudum bunu. Dün gece öldürülen Pike adındaki adam o. Öyle değil mi? Mektuplara o cevap veriyormuş." 

Başımı salladım. "Neyse bunu unut. Vivyan bunu söylemek zorunda olduğum için üzgünüm. Başından geçenleri sadece öldürdüğüm serseri mi biliyordu?" 

-"O kendisinden başka durumu bilen olmadığını söylediydi. Zaten ben de başkasını görmedim." 

-"Ya onun bir iş arkadaşı veya ortağı varsa?" 
dedim. "Belki başka biri de aynı şeyleri biliyor. 
Eğer öyleyse o serserinin ölmesiyle sen dertle, - 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rinden kurtulmuş sayılmazsın." 

Ondan sonra bir sessizlik oldu. İkimiz de düşünceye daldık. Hem düşünmemiz gereken pek çok şey vardı. Ama ben, bir iki dakika sonra ayağa kalktım. "Artık gitmem lâzım Vivyan. O gorillerden başkasının bunları bilmediğini umarım." 

Gülümsemeye çalıştı. "Başka biri gelip şantaj yapmaya kalkarsa sana haber veririm. Onu vurursun." 

Sırıttım. "Söz veremem Vivyan. Ancak bugünkü şakacı gibi üstüme ateş etmeye kalkarsa o başka. 
O vakit kendisini temizlerim." 

-"Ben bunu ayarlarım." 

Birbirimize yine gülümsedik. Ben hemen evden ayrıldım. 


* 
$ # 


Jeremy Slade'in evi Vivyan'ınkinden üç mil ötedeydi. Adama geleceğimi haber vermeden arabama atladığım gibi gittik. Halbuki habersiz bir yere gitmesini sevmem. Bana gelmeleri de hoşuma gitmez. Zira habersiz gelen misafir insanı ya sakallı yakalar, ya yemekte bulur. Daha da mühimi cazip bir dilberle tatlı tatlı vakit geçirirken canınızı sıkar. 

Fakat ben bu yüzden Jeremy Slade'e telefon edip geleceğimi söylemiştim. Kapıyı bana hizmetçi kadın açtı. Böylece Slade'i beklemediği bir anda yakalama ihtimali de kalmadı. Kadına kim olduğumu söyledim. Mr. Slade'i görmek istediğimi de ilâveettim. 

Hizmetçi beni çalışma odasıyla kütüphane arası bir odaya soktu. Kitap raflarından boş kalan yerlere türlü türlü hayvan kafaları ve doldurulmuş balıklar asılmıştı. 

Bir dakika sonra da Slade geldi. Adamın ağırlığından yerdeki tahtalar gıcırdıyordu. 

Adam, nazik bir tavırla gülümsiyerek elini uzattı. "Mr. Scott. Sizi gördüğüme memnun oldum." 

Bu sözlere inanmadım tabii. Fakat o samimiye benziyordu. Lâkin bu tavrıyla sabahki halinin hiç alâkası yoktu. İncecik sesi de sabahki kadar tiz değildi. 

Ben de aynı şekilde davrandım. "İyi geceler Mr. 
Slade. Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım. Fakat bu civardan geçiyordum. Size soracağım bazı şeyler vardı. Onun için uğradım." 

-"Ziyanı yok.. Ziyanı yok. Her halde Nat'la ilgili sualler soracaksınız. Ben de sabahki korkunç olayı düşünüyordum. Onun öldüğü anı düşünüyordum." Yutkundu. Yine kaşları çatıktı ama bu sefer üzüntüden somurtuyordu. Yüzündeki çizgiler dedaha derinleşmişti. Belki yorgunluktan belki de kederden bu hale gelmişti. 

-"Suallerimin Miss Antoinette'le ilgili olduğu nereden aklınıza geldi?" dedim. 

Şaşırdı sanırım. "Bana soracağınız başka bir şey olamaz da ondan. Hatırladığıma göre bu sabah kendisiyle konuşmak istiyordunuz."' Bu adam arzu ettiği zaman son derece nazik olabiliyordu demek. 

-"Doğru. Fakat buna imkân kalmadı." 

-"Miss Antoinette'e ne soracaktınız Mr. Scott?" 

-"O öldüğü için artık bunun önemi yok," diye mırıldandım. "Onun ölümü benim için ağır bir darbe oldu. Her halde sizin için dahada ağır olmuştur." 

-"Bu mühim değil. Film çekilirken Nat'ın ölmesi önemli sayılmaz. Zira o olmadan da filmi tamamlıyabilirim. Hattâ icap ederse o rolü başkası- : na verip, sahneleri yeniden çektirebilirim. Beni üzen bu korkunç facia." 

-"Ben de filmi düşünmüyordum zaten," diye mırıldandım. "Natasha'yla olan ilginizi kasdetmiştim. 
Yakın arkadaş olduğunuzu biliyordum. Daha doğrusu 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alâkanız dostluktan daha ileriydi." 

Bana pis pis bakıyordu galiba. Veya rahatlamıştı. Daima somurtur gibi duran adamın yüz ifadesini anlamak güç oluyordu. Nihayet tiz bir sesle sordu. "Ne demek istiyorsun ulan?" 

Artık bildiğim gibi konuşabilirdim. "İçin rahat etsin ahbap." Belki rahat etmiyordur diye söylemiştim bunu. Ona saygı göstermeye de niyetim yoktu. "Sadece Natasha'yla son zamanlarda fazla samimi olduğunu söylediler. Hepsi bu kadar." 

-"Buraya bak Scott. Ben evli bir adamım." 

-"Allah kahretsin! Ben karınla konuşmuyorum şimdi." 

Evet, bana kötü kötü bakıyordu. Kalın dudakları gerilmişti. Kaşları da birbirinin üstüne binmiş gibiydi. Hattâ burnu bile titriyordu. Aramızda epey mesafe vardı ama bunları görebiliyordum. 

İnce sesi homurdanmasına mâniydi. Ama o yine de bunu denedi. "Gelip seni ayağımın altına alabilirim." 

-"Beni dinle. Belki ben yanılıyorum. Eğer Nat'- la aranızda arkadaşlıktan başka bir şey yoksa söyle. O vakit özür dilerim. Fakat o öldü. Kendisini severdim. Onun için icap ederse sana daha bir çok tatsız sual soracağım. Jeremy Slade'in tehditleri bana vız gelir. Benim pestilimi çıkarmak istiyorsan bir dene." 

Slade, yumruklarını sıktı. İnanılmıyacak kadar kocamandı bunlar. Birdenbire Pike'ın öldürülmeden evvel dövülmüş olduğunu hatırladım. Slade'in ellerine baktım. Fakat şiş veya çürük yoktu bu ellerde. 

Ama o nedense beni dövmekten vazgeçti. Ellerini indirdi. Fakat hiddetine mâni olamıyordu. 
Burun delikleri açılıp açılıp kapanıyordu. "Her halde şimdiye kadar epey dayak yemişsindir." 

Cevap vermedim. Açıkçasını isterseniz zaman zaman dayak yediğim olmuştur. Bunları hatırlamayı da sevmem. Fakat bizim işte dövmek kadar dövülmek de tabiidir. Bu yüzden sesimi çıkarmadım. 

Slade biraz bekledi. Nihayet, "Burnunu işime sokman hoşuma gitmiyor," dedi. "Fakat yine de söyliyeyim. Nat'la arkadaştık. Hepsi bu kadar.Aramızda başka bir şey yoktu." 

-"Onunla gezmeğe gitmedin mi hiç? Baş başa eğlenmedin mi? Loş gece kulüplerinde..." 

-"Seni kapı dışarı etmemi istediğin anlaşılıyor," diye sözümü kesti. "Dinle. Cevabım hayır. Hayır, hayır, hayır. Evet, zaman zaman onun evine uğradım. Meselâ dün gece de ona gittim. Fakat bir prodüktörün filmde oynayan bir yıldızı ziyaret etmesi normaldir. Sen prodüktörlerin sadece para bulan adamlar olduklarını mı sanıyorsun? Keşke öyle olsa! Bir de yıldızların kaprislerine tahammül etmem gerekiyor. Allah kahretsin! Onların hepsi çocuk gibi zaten. Zaman zaman saçlarını okşamam lâzım geliyor." - 

-'Demek Natasha'yı dün gece gördün." 

Omuzunu silkti. "Evet, evet. Bana telefon etti. 
Hasta olduğunu çalışamıyacağını söyledi. Bir aydan beri sinirleri bozuktu zaten. Bugün en mühim sahneyi filme alacaktık. O ölüm dansı vardı. Onun için kendisini teselli ettim. Saçlarını okşadım. Onun kadar fevkalâde bir aktris daha olamıyacağını söyledim." 

Bir şey söylememi bekler gibi baktı. Ağzımı açmadım. Devam etti. "İşte böyle. Onun yanında Salome'nin bile kocakarı gibi duracağını anlattım. Yani bolca yağ bastım. Onlar da bunun yağ olduğunu biliyorlar zaten. Fakat bu sözleri duymadıkça rahat edemiyorlar. Yaşamaları için bu yağa ihtiyaçları var. Ben bir rahip kadar sabırlı, bir dadı kadarda müşfik olmak zorundayım. Ayrıca para da bulmam lâzım tabii." 

.-"Paradan bahsederken aklıma geldi," dedim. 
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"Hangi bankayla iş görüyorsun? Sana kredi veren banka hangisi? O bankayla ben de iş yapmak isterim. Bankanın müdürü anlayışlı ve eli açık bir adam galiba." 

-"Ha?" 

-"Evet o dünyanın en cana yakın insanı olmalı. 
Seni de iyi kolluyor doğrusu. Geçen sefer’ Miss Virgin hastalanıp film yarıda kalınca banker sana bolca para vermiş." 

-"Allah kahretsin! Nerede o günler!" 

-"Vermedi mi yani?" 

-"Ne münasebet. Başlangıçta iflâs edeceğimi sandım. Neyse Miss Virgin zamanında iyileşti. 
Kocaman omuzlarını silkti. "Böylece daha fazla , borç almadan filmi bitirmeğe muvaffak oldum." Bir denbire dişlerini gösterdi. Gülümsedi mi yoksa kükredi mi anlıyamadım. "Çok zor oldu. Filmin ikinci yarısını çabuk bitirmek zorunda kaldık. Bir seferde aşağı yukarı bütün sahneleri 'çevirdik.'" 

Vivyan'ın bana yalan atmış olduğuna kanaat getirdim. Belki Slade doğru söylüyordu. O filmi görmüştüm. İkinci kısmı bana pek aceleye getirilmiş gibi gelmişti. 

-"Slade," dedim. 'Dün gece Natasha'yla konuştuğun vakit o sana derdinin ne olduğunu anlattı mı?" 

Nedense gözlerini kıstı. Sanki kaşlarıyla gözlerini örtmeye çalışıyordu. "Sinirlerinin bozuk olduğunu söyledi. Bunu fazla çalışmaya verdim. Zaten işine çok düşkün ve titiz bir tipti. Kadınlar en beklenmedik anlarında sinirlenirler. Kim bilir nesi vardı!" 

'Doğru' der gibi başımı salladım. 

-"Artık kadınlara ne dertleri olduğunu sormuyorum. Derdini anlatmak isteyen söylüyor." 

-"Gece Natasha'ya kaçta uğradın?" 

Bu sefer gözlerini açıp beni uzun uzun süzdü. 
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"Neden sordun bunu? 'Kaçta uğradığımın ne ehemmiyeti var?" 

-"Böylece merakımı gidermiş olacağım." 

-"Senin merakın bana vız gelir ulan." 

-'Demek saat kaçta uğradığını hatırlamıyorsun." 

-"İşin doğrusu bu. Hatırlamıyorum. O telefon ettiği sırada senaryoyu o .berbat senaryoyu okuyordum. Bunu bırakıp arabama atladım. Doğru Nat'a gittim. Saati hatırlamıyorum." Gözlerini duvara dikti. Yüzündeki çizgiler daha da derinleşmişti. "Fakat hava henüz kararmamıştı. Altı veya yediydi. Öyle bir şey olacak. Pek hatırlıyamıyorum." 

-"Ya.." 

Duvara bakmaktan vazgeçerek. bu sefer de gözlerini yüzüme dikti. "Artık bu kadarı yeter. Beni neden görmek istedin? Buraya gelmenin sebebi nedir aynasız?" 

-"Hepsi bu kadar." 

-"Hepsi.. bu kadar mı? Ne demek istiyorsun?" 

-"Sadece başka bir şey olmadığını söylüyorum. 
Teşekkürler ve iyi geceler." 

O kafesinden kaçmış kocaman bir goril gibi duruyordu. Omuzları düşmüştü. Kendisine rahat vermeyen insanlarla karşı karşıya gelmiş hiddetli bir gorile benziyordu. Yumruklarını sıkıp sıkıp açıyordu. Dişlerini de gıcırdatıyordu galiba. 

Ben yanından geçerken dikkatli davrandım. Faz la yakınına gitmedim. "Ne olur ne olmaz," diye düşündüm. Serseri birdenbire beni yakalamaya kalkabilirdi. Beni yanlış anlamayın. Ondan korkmuyor dum. Ölmekten de korktuğum yoktu. Sadece bazı şeyler hoşuma gitmiyordu. 

Usulca kapıyı açıp çıktım. 


* * 
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Hollywood'a dönerken, arabamın tentenisi açtım. Rüzgâr yüzüme vuruyordu. Temiz havayı içime çekerken, olanları kafamdan geçiriyordum. Slade'in sözleri çok ilgi çekiciydi. Hem bunlardan fay dalanacağımı da umuyordum. 

Birdenbire Slade'in bana oturmamı teklif etmemiş olmasını hatırladım. İyi bir ev sahibi değildi o. Hoş ben de iyi bir misafir değildim. Onun için ödeşmiştik. 

Acaba Slade'in bana söyledikleri doğru muydu? 
Yoksa serseri numara mı yapmıştı? Öyleyse o fevkalâde bir aktördü. Prodüktör olacağına filmlerde oynaması daha doğru olurdu. Hattâ kendi filmlerinde Baş Canavar rolüne çıkması çok münasipti. 

Onu sıkıştırmama rağmen Slade lâfları istediği gibi evirip çevirmesini bilmişti. Belki Vivyan Virgin bir çok hususta yanılmıştı. Veya bana yalan söylemişti. Yahut Slade masal anlatmıştı. Neyse zaman hakikati ortaya koyacaktı. Öğrendiklerimi bir araya getirince hakikati anlıyacaktım zaten. 

Acaba Slade halâ Nat'ı mı düşünüyordu? Kederli miydi? Yoksa beni atlattığı için katıla katıla gülmekte miydi? İşte bunu bilmek istiyordum.. 
Benim için en önemli suallerden biri de buydu. 


* * 
* 


Apartmana girip daireme çıktım. Ceketimi dolaba astım. Üçüncü defa elbise değiştiriyordum. 
Zira bu işe başlıyalı beri bana elbise dayanmaz olmuştu. 

Tam dolabı kaparken kanadın içindeki ayna odanın duvarına dayalı diğer aynada gözüken şeyi aksettirdi. Sersemleyiverdim. 

Saçmaladığımı sanmayın. Bir kaç gün evvel dolabımın içindeki boy aynasını çatlattım. Bunu nasıl yaptığımı sormayın. Zaten bunun hadiselerle bir alâkası yok. Ayna çatlayınca çok kızdım. Gidip daha büyük bir ayna satın aldım. Aklım sıra bunu dolabın kapağının iç tarafına kendim takacaktım. 

Yalnız benim elimden pek böyle işler gelmez. 
Onun için bu önemli meseleyi uygun bir güne bırakmıştım. Sağlam aynayı da karşı duvaradayamıştım. İşte beni şaşırtan şey şuydu. Duvara dayadığım aynadan kendi aksimi görmüştüm. Fakat bu aksim düz durmuyordu. Üstüme atlıyacak gibi ayaklarını yerden kesmeğe çalışıyordu. 

Birdenbire yanıldığıma kanaat getirdim. Aynaya vuran akis belki de başkasınındı. Karşımda bir öküz vardı. Tabancamı çekerek döndüm. Neredeyse ateş ediyordum. Sonra aynadaki adamın tabancasını fark ettim. Ben tabancayı sallayınca o da beni taklit etti. Rahat bir nefes aldım. Gördüğüm hakikaten bendim. Sadece ayna epey eğriydi. Bu yüzden ayaklarım havada gibi duruyordu. Ben de bir öküz gibi gözüküyordum. İlk anda odama öküz gibi bir serserinin girdiğini sanmıştım. 

Kendi kendime gülüp tabancamı kılıfına soktum. Gidip bir bardağa buz ve viski koydum. Bu- 
"nu içip bardağı tekrar doldurdum. Oturma odasına : geçip divana kuruldum. Telefonu açıp tanıdıkları aradım. Yeni istediklerimi de sayıp döktüm. Bir kısmı yerlerinde yoktu. Fakat onlara yatak odamdaki telefonun numarasını vermiştim. Bir şey olur sa beni arayacaklardı zaten. 

Yirmi dakika kadar böyle uğraştım. Daha bir saat ona buna telefon etmem lâzımdı. Canım da sıkılıyordu. Fakat biz hususi hafiyeler zamanımızın çoğunu telefonda geçiririz zaten. Ama bazen de bir tek telefon konuşması bir meseleyi halletmeğe kâfi gelir. 

İçkimden bir yudum alıp yeni bir numara çevirmek için telefona uzandım. O sırada yatak odam daki telefon çaldı. Telaşla yerimden fırladım. Dört adımda yatak odasına dalıp ahizeyi kaptım. "Alo." 
diye bağırdım. 

Beni arayan beklediğim şahıs değildi. Fakat bu neşeli ve tatlı sesi duyunca memnun oldum. "Merhaba Shell. Ben Cherry." 

-"Merhaba." 

-"Ne yapıyorsun?" 

Yüzümü buruşturdum. Başka zaman olsa Cherry' - le uzun uzun konuşmak bana büyük zevk verirdi. 
Fakat ben kaynaklarımdan haber bekliyordum. Jim Gray de beni arayabilirdi. Onun için Cherry'le uzun uzun sohbet etmenin sırası değildi. 

Bunu düşündüğüm için sesim biraz sert çıktı galiba. "Açıkçasını istersen bana telefon etmelerini bekliyorum, Cherry. Yarım saattir ön odadaki telefondayım. Aradığım adamlardan bazılarından haber çıkabilir." 

-"Oh, haklısın. Bu senin hususi telefonundu." 

-"O kadar hususi değil. Sadece.." 

-"Seni fazla rahatsız etmiyeyim, Shell. Sadece bir şey düşündüm. Bunu sana söyliyecektim. İstersen oraya geleyim. Veya sen.." 

-"Buraya gelmene memnun olurum," diye cevap verdim. "Çok hoş olur bu. Seni bu bekar apartmanına atmak için bir bahane düşünüyordum zaten. 
Fakat..." 

-"Böyle söylemem lâzımdı değil mi? Teklifi erkeğin yapması gerekir tabii. Her halde benim fazla küstah olduğumu sanıyorsun." 

-"Bu sabah sana fevkalâde olduğunu söyledim. 
Bana kalırsa sen şahane bir tadınsın." 

-"İşte bunu beğendim. Ben.." 

-"Cherry.." 

-"Afedersin. Telefonunu meşgül ediyorum degil mi?" 
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-"Yok.. Şey.." 

-"'Ben oraya geleyim. İster misin?" 

-"Tabii. Yalnız söyliyeceğin bir şey varsa bekleme. Zaten epeydir telefonda konuşuyoruz." 

-'Demek gelmemi istemiyorsun." 

Elimle ahizeyi sıktım. Sanki ahize ölüm saçan bir mambaydı. Bilmiyorsanız söyliyeyim. Mam- ba çok zehirli bir yılandır. Afrika'da bulunur. 
Neredeyse yılan diye ahizeyi boğacaktım. Bu kadınların gevezeliğiyle başa çıkılamazdı. Fakat gevezelik etmedikleri zaman da...... 

-"Cherry," diye bağırdım. "Hemen buraya gel. 
Duyuyor musun?" 

-"Gelirim. Bu sabah gördüğüm adam hakkında bir şey hatırladım. Ama bunu gelip anlatmam daha doğru . Belki o vakit bana bir içki ikram edersin, Shell." 

-"Şampanyayı buza koyayım. Veya cini soğutayım. Fakat.." 

-"Allaha ısmarladık." 

Telefonu kapattı. 

Ona öyle rahat rahat sokaklarda dolaşamıyacağını söylemek istemiştim. Dikkatli olması lâzımdı. 
Neticede katil Cherry'nin kendisini gördüğünü biliyordu. O genç kadını susturmayı düşünebilirdi. 

Telefonu kapattım. Fakat daha odadan çıkmadan çaldı bu. Ama bu sefer arayan Cherry değildi. Eski bir boksör öğrendiği şeyi anlattı. Bunun yeni hadiselerle ilgisi yoktu. Başka bir müşterimle alâkalı bir bilgiydi bu. 

Neyse konuşmayı kısa kesip telefonu kapattım. 
Fakat Cherry'yi aklımdan çıkaramıyordum. Endişelenmeye başlamıştım. Oturma odama geçip ona telefon ettim. Ama cevap çıkmadı. Her halde yola çıkmıştı o. Belki ben boş yere telaşlanıyordum. 
Hem genç kadının kaldığı otel bir kaç blok ötedeydi. 
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Yine yatak odamdaki telefon çaldı. Koşarak yetiştim. Bu sefer arayan Jim Gray'di. 

-"Ne var Jim? Bir şey çıktı mı?" 

-"Fazla değil. Fakat seninle konuştuğumuz şey le ilgili olabilir. O aktris kadını bir tüfekle vurmuşlar değil mi? Tamam mı? İşte bu tip bir iş için başka şehirden bir katil ithal etmişler. O küçük oyuncaklarda da ustaymış. Fakat büyük ütüleri de iyi kullanıyormuş. İsminin Pete olduğunu da öğrendim." 

-“Aferin Jim. Yine beni ara. Başka bir şey var mı?" 

-"Hepsi bu kadar." 

-"Adamın tipini öğrenemedin mi? Onu kimin getirttiğini bilmiyor musun, Jim?" 

-"Hayır. Yine talihim varmış da bunu duydum. 
Kimseye de sormadım. Sadece biri onu otobüsten inerken görmüş," 

-"Şehirler arası bir otobüs mü? Nereden gelmiş bu?" 

-"Onu da bilmem. Hem konuşan adama bunu sor mak istemedim. Mükafaat da versen sormazdım. 
Zira fazla meraklıları çabucak temizleyvirerler. 
O vakit mükafaat da işe yaramaz." 

-"Nasıl olsa mükafaatı alacaksın. Gant hakkında bir şey yok ha!" 

-"Yok." 

-"Ben şimdi AlGant'la Jermy Slade'in arasında neler olduğunu merak ediyorum." 

-"Şimdilik ahbaplıklarının derecesini tayine imkân yok. Fakat aklıma bir şey geldi. Filcangöz'ü sıkıştırabilirsen onu konuşturman kâbil. O vakit ilgi çekici şeyler anlatacağından eminim." 

-"Şu budala Filcangöz mü?" 

-"Evet. Onun vitrinlerdeki mankenlerden farkı yok. Fakat daima çocukların arabalarını kullanıyor. Duyduklarını anlatması kâfi. Her şeyi onun 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yanında konuşuyorlar. Onun durup dururken Al Gant hakkında konuşmıyacağı malum. Fakat kendisini yakalayıp biraz tartaklarsan ağzı açılır. İstediğin her şeyi öğrenirsin. Bu aklı sana bedava verdim Scott." Ha, o televizyon çok güzel." 

Güldüm. "Beğendiğine memnun oldum Jim." 

Telefon yatağımın yanındadır. Ben de yatağın üstünde oturuyordum. Jim'le konuşurken açık pencereden dışarıya bakıyordum. Bir ara gözüm yola ilişti. 

Cherry'nin açık mavi Corvette Sting Ray'ini gördüm. Benim apartmana gelince araba yavaşladı. 
Sonra köşeyi dönerek gözden kayboldu. Ama o anda başka bir şeyi daha fark ettim. Boğazım kuruyuverdi. Genç kadının arabasını takip ediyorlardı. 
Bu koyu renk arabada bir tuhaflık yoktu. Fakat bunu kullanan kimse farları söndürüp köşeye yaklaştı. Caddede farları söndürmesi tuhaftı. Serseri farları sönük arabayla köşeyi dönerek, otomobil parkına girdi. 

Her halde o görülmekten ve tanınmaktan çekiniyordu. Hemen işini halledip oradan uzaklaşmak niyetindeydi. 

Sakin sarin, "Teşekkür ederim, Jim," dedim. "Be ni yine ara. "Telefonu kapattım. 

Pencereden eğildim. Araba siyah bir İmperial'di sanırım. Durmuştu bu. Fakat kimse inmemişti otomobilden. Cherry ise arabasından çıkmış apartmana doğru geliyordu her halde. Durduğum yerden onu göremiyordum. 

Bir kaç saniye geçti. Bir adam arabanın sağ tarafından indi. O şöför değildi sanırım. Bana kalırsa önde iki kişiydiler. Adam hızlı hızlı Spartan apartmanına doğru yürüdü. Aynı anda dairemin zi- 
.li çaldı. Cherry gelmişti. 

Adam, kaldırımdan inip binanın yanındaki karan lıklara karıştığı sırada pencereden çekildim. Zira 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onun maksadını anlamıştım. O arka kapıdan apart mana girmek niyetindeydi. 

Aslında onun arka kapıdan girmesi için bir sebep yoktu. Sadece antreden geçmek ve oradaki müracaat memuruna görünmek istemiyordu sanırım. 

Belki. de o apartmandaki kiracılardan biriydi. 
Canı istediği için arka kapıdan içeriye girmek niyetindeydi. O vakit kiracıya rezil olmak da vardı. 
Fakat böyle bir şeye aldıracak değildim. Cherry'nin hayatı bahis konusuyken daha büyük bir münasebetsizlik de yapabilirdim. Hem altıncı hissim beni aldatmazdı. Boynum gerilmiş, sırtım ürpermeye başlamıştı. Eğer arka kapıdan giren adam kiracıysa altıncı hissim yalan söylüyordu demek. 

Kapı tekrar çalındı. Hemen koştum. Elime tabancam, kapıyı birdenbire açtım. Neyse gelen genç kadındı. Tabancayı kılıfına soktum ama Cherry bunu gördü. Onun ağzını açmasına bile vakit bırakmadım. Kendisini kolundan çekip odaya soktum ve kapıyı kapattım. 

Genç kadının gözleri faltaşı gibi açılmıştı. Dudakları titriyordu. "Sesini çıkarma Cherry," dedim. "Belki ben yanılıyorum. Ama bu ara sana durumu izah edecek vaktim yok. Yatak odamda açık bir pencere var. Git onun yanında dur. Biri bu kapıdan içeriye girebilir. O vakit gürültü olacak. Yani silah sesi duyacaksın. Böyle bir şey olur ve sana seslenirsem orada kal. Fakat sesim çıkmazsa pencereden atla ve kaç. Anladın mı?" 

Sözlerim veya halim onu ikna etti sanırım. Oyun oynamadığımı, şaka yapmadığımı anlamıştı. 
Başını sallıyarak fısıldadı. "Eğer gürültü olur ve sonra seslenirsen bekliyeceğim. Sesin çıkmazsa pencereden atlayıp kaçacağım." 

Adam benim daireye geliyorsa arka kapıdan gidip merdiveni çıkmaya başlamış demekti. Altmış 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veya seksen saniye sonra kapıda olması lâzımdı. 

-"Bir şey daha var," diye mırıldandım. "Bu çok mühim. Sakın caddeye doğru koşma. Demin bir araba köşeyi döndü. İçindeki adam da arkadaşını bekliyor sanırım. Sakın o tarafa yaklaşma. Seni görmemeli. Koş. Buradan uzaklaşıp bir otele filan git. Hem polisleri çağırman da iyi olur." 

Başını salladı. "Peki.. Bunu yapabilirim." Endişelenmişti. Rengi de epey soluktu. "Fakat.. Ya sen seslenmezsen?.. Bunun mânası nedir Shell? 

Aslında sinirli veya evhamlı bir tip değilim ben. 
Fakat genç kadının bu sözleri tüylerimin ürpermesine sebep oldu. Kendimi tabutta görür gibi oldum. 
Böyle bir anda bu gibi şeyleri düşünmek hiç de doğru değildi. Fakat belki de öldürdüğüm iri yarı serseri yüzünden biraz sarsılmıştım. Onun için asabım bozuktu. 

-"Yavrum O vakit kaçmalısın. Arkana bakmadan kaçmalısın." 

Cherry'i yatak odasına doğru ittim. Sonra sokak kapısının yanında duvara yapışıp durdum. 38'- liğimi de çektim. İçimden küfürü basıyordum. Genç kadının evimde olması işleri alt üst edecekti. Belki ben ölmiyecektim. Fakat Cherry'i düşünmek zorunda olduğum için serseriyi temizlemem gerekecekti. Halbuki bana canlı ve konuşabilecek bir goril lâzımdı. Ama başka çare de yoktu. 

-"Allah kahretsin!" diye homurdandım. "Cherry burada olmasaydı yatak odası penceresinden atlar arabanın arkasından dolaşırdım. O serseriyi gâfil avlardım. Halbuki burada durup beklemem gerekiyor şimdi. Burun buruna gelip vuruşmaktan başka çare yok." 

Böyle düşünürken kafamdan da sahneler gelip geçiyordu. Kendimi pencereden atlamış koşarken görüyordum. Öküz gibi bir adam elinde silâhı koşuyordu. Birdenbire durakladım. 
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Öküze benzer adamı düşününce aklıma bir şey gelmişti. Hemen harekete geçtim. Rahat deri koltuğum üç metre ötedeydi. Koşup bunu çektim. Kapıdan bir metre geriye yerleştirdim. Koltuğun arkası kapıya dönüktü. 

Sonra yatak odasına geçtim. Kaç saniye vaktim olduğunu bilmiyordum. Belki yirmi belki kırk saniyem vardı. Zaten zamanımın çoğunu düşünmekle geçirmiştim. Neredeyse katil kapıya gelecekti. 

Yatak odasının duvarına dayalı olan kocaman aynayı kaptım. Bunu getirip koltuğa dayadım. Kendim de yine kapının yanındaki duvara yaslandım. 
Şimdi aynaya bakınca kapıyı görüyordum. Kapı açılınca serseriyi de görecektim. O da beni görecekti tabii. Fakat o beni değil aynaya vuran öküze benzer aksimi görecekti. 

Bu işi düşündüğüm için her şeyi unutmuştum. 
Fakat birdenbire sırtımdan soğuk sular boşaldı sanki. Başımı kaldırınca oturma odasının ortasında duran Cherry'i fark ettim. O beni seyrediyordu. Bir hayli korktuğu için de kımıldamak hareket etmek aklından geçmiyordu. Heykel gibi orada duruyordu. 

Ona doğru bir adım attığım sırada kapı çaldı. 
O anda dizlerimde bir kesiklik hissettim. Sinirlerim fazlasıyla gerilmişti. Bu yüzden de birdenbire gevşeyivermiştim işte. Daima böyle olurdu. Ama bu sefer zamansız olmuştu bu. Tam mücadeleye girişeceğim bırada pelteye dönmüştüm. Ne yapacağımı bilemez gibi bir halim vardı. Cherry de orada duruyordu. 

Neyse bu şaşkınlık ve bitkinlik bir an sürdü. 
Halının üstünde kayarak, Cherry'nin yanına gittim. 
"Buradan git!" diye fısıldadım. "Yoksa ölmek mi istiyorsun?" 

O da kendisine geldi. Fakat yerinden kımıldamadı. 

Saniyeler geçiyordu. Kıymetli saniyeler ziyan 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olmaktaydı. Başımı kapıya doğru çevirip seslendim. "Merhaba! Sen mi geldin Paul?" Öyle dedigimi sanıyorum. Fakat kelimelerden pek de emin değilim. . 

Sonra Cherry'i iterek fısıldadım. "Haydi pencerenin yanına git!" 

Genç kadının gözleri korkuyla büyümüştü. Bayılacağa benziyordu. Dudakları titriyordu. Sonra ağzını açtı. Haykıracağını sandım. Fakat birdenbire işi anladım. Genç kadın bana gülümsemeye çalışıyordu. Bu da bana inanılmıyacak bir cesaret verdi. O anda kapıda bombalı ve makineli tüfekli sekiz serseri bile olsa aldırmazdım. 

Neyse o koşarcasına pencereye gitti. Ben de gürültü ederek kapıya doğru yollandım. Yine bagırdım. "Bir dakika Faul. Şimdi geliyorum." 

Son iki adımda hiç ses çıkarmadım. Ayaklarım halıda kaydı. Bir kedi gibi atılıp duvara yapıştım. 
Tabancamı yere doğru çevirmiştim. Sol elimle tokmağı çevirdim. Bir taraftan aynaya bakıyordum. 

Kapı açıldı. 


* * 
* 


Profesyoneldi o. Hem bir çok profesyonelden daha da ustaydı. Kendisiyle başa çıkmama imkân yoktu. Normal şartlar altında beni rahat rahat öldürebilirdi sanırım. 

Tabancam hazırdı. Fakat tetiği çekmeden evvel emin olmam lâzımdı. Zira kapıyı başka biri veya komşum Paul da çalabilirdi. Bana elinde silahı olan biri lâzımdı. 

Buna rağmen böyle birini beklemediğimi de itiraf etmeliyim. O buraya cinayet işlemeğe gelmişti. Birini öldürecekti. Daha doğrusu iki kişiyi temizliyecekti. Bütün yapacağı bir insan görüp üs- 

Itüne kurşunu sıkmaktan ibaretti. 
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Kapı yarı aralıktı ve açılmaya devam ediyordu. Onun sadece yarısını görebiliyordum. Bu hesaba göre o da benim sadece yarımı görebiliyordu. Ama serseri o anda ateş etti işte. Yani kapınan tam açılmasına lüzum görmeden tahtaya bir kurşun sıktı. Kapının öbür tarafında kalan bir insanı temizlemek onun için kolaydı. Böyle tahtadan bir mani onun için bir şey ifade etmiyordu. 

Patlama korkunçtu. Bir dinamit parçasını ateşlemişler sandım. Sanki kulağıma bir yumruk inmişti, Kurşunun deldiği kapı sallandı. Bunu kırılan aynanın şangırtısı takip etti. İşte bu gürültü arasında sarserinin silahı tekrar patladı. 

Adam klasik usulde çalışıyordu. İlk kurşun işi görmemişse ikincisi kâfi gelecekti. Belki daha sonra kafama da bir kaç delik açardı. Kiralık katillerin değişmez usullerinden biriydi bu. 'Avını canl bırakma, Öldüğüne kanaat getirene kadar kendisini zımbala.' 

Patlama etrafta yankılar yaptı. Barut kokusu genzimi yaktı. Bütün bunlar bir saniyeden daha kısa bir zaman içinde olup bitmişti. Bir ayna parçası yere düştü. Kiralık katil de ayağını içeriye attı. 
Tabancasını öne doğru uzatmıştı. Yüzü önce ifadesizdi. Fakat sonra şaşırdığını ve hattâ endişelendigini gördüm. 

Öne atılmama filân lüzum yoktu. Sadece sola döndüm. Colt'u göğsüne dayadım. Sonra geri çektim Böyle tiplerden korkulur. Tabancayı dayayıp bırakırsanız bir numarayla duruma hakim olabilirler. 

Onun için silahı çekip geriledim. Fakat namluyu böğrüne dayarken doksan sekiz kilo ağırlığımın mühim kısmını koluma vermiştim. Yani onun kaburgasına şiddetle vurdum. Kaburga kırılmadı ama eğrildi sanırım. Serseri hafifçe inledi. 

Şimdi silahm ona dönüktü. Emniyet de açıktı. 
Sakin, sakin, "Bir hap ister misin?" diye sordum. 
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Sesim hafif, hem de çok hafif çıkmıştı. Onun sözlerimi duymamış olması lâzımdı. Fakat tehlike anında hisler hassaslaşır. Bu yüzden kiralık katil her kelimeyi bağırarak söylemiştim gibi laflarımı duydu. 

Sonra fısıldadım. "Elindeki oyuncağın emniyeti açık. Onun için bunu yere atma." Bu fısıltımı da duydu. 

Silâhını yere atmadı. Ağır ağır öne doğru eğil- di. Dudağının üstünde ter taneleri belirmişti. Ağır ağır silahı yere bıraktı. Yavrusunu okşayan bir anne kadar yumuşak bir tavırla yapmıştı bunu. Son ra doğruldu. İçini çekti sanırım. 

Emir verdim. "Silahını ayağınla it, Pete." 

Ayağının burnuyla tabancaya vurdu. Silah halıda kayarak ileriye gitti. 

-"Artık içeriye girebilirsin dostum." 

O bir adım attı. Ben de kapıyı kapatarak seslendim. "Her şey yolunda Cherry. Yerinden ayrılma," 

Belki de gençkadın çoktan camdanatlamış deli gibi sokaklarda koşuyordu. Fakat bunu düşünme- nin sırası değildi. Yapmam gereken şeyler vardı. 
İki hususu halletmeliydim. 

Tabancamla karşı duvarı işaret ettim. "O tarafa dön dostum." 

Çaresiz döndü. Ben de yerdeki tabancayı aldım. 
Kiralık katillerin en sevdiği tabancaydı bu. 45'lik otomatik Colt serserilerin standart silahı haline gelmişti. 

Tabancanın şarjörünü çektim. Kurşunları boşalt tım. Boş kapsülü de namluya sürdüm. Doştça bir tavırla, "Adın Pete mi?" diye sordum. "Öyle olduğunu sanıyorum." 

Sesini çıkarmadı. 

Konuşmaya niyeti olmadığı anlaşılıyordu. Onun gibi dilsiz biriyle fazla uğraşmaya değmezdi. Colt'u 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namlusundan tuttum. Ağır silahın kabzasını serserinin başının arkasına vurdum. Pete kendisinden geçti. 

Birinci hususu halletmiştim. Daireden çıkıp koridordan geçtim. Arka merdivene gittim. Şimdi sıra ikinci meseleyi halletmeye gelmişti. 

Binanın dışı karanlıktı. Tabancamı sağ elime alarak usulca yan sokağa doğru yürüdüm. Yani Pete'in geldiği yoldan geri gidiyordum ben. Siyah İmperial arabada başkasını görememiştim. Fakat bunu kullananın kim olduğunu biliyordum. Cinayetleri ahbabıyla kutlamak için direksiyonda bekleyen muhakkak Joe Filcangöz Garella'ydı. 

Jim Gray'in bana telefonda söyledikleri de aklımdaydı. Filcangözü sıkıştırabildiğim takdirde serseri konuşacaktı. Hattâ o istediklerimden başka beni ilgilendirmeyen şeyleri de sayıp dökecekti. Kiralık katil dairemde uykuya dalmıştı. Bir iki dakika sonra Filcangözü de yakalıyacaktım. Bu inanılmıyacak kadar fevkalâde bir şeydi. 

Evet fevkalâdeydi. 

Fakat ben bunu başaramadım. 

Serseri dairemde atılan tabancaların sesini duy muştu tabii. Bunu bütün mahalle duymuştu. Kapılardan pencerelerden başlar uzanmıştı. Etrafıma bakınınca siyah İmperial 'in araba parkından çıkmış yolun karşısında durduğunu gördüm. Filcangöz, arkadaşının ateş ettikten sonra koşa koşa dönüp arabaya atlıyacağını biliyordu. Zira Shell Scott'u öldüren katil ağır ağır ve gizlenerek,Hönmezdi. Halbuki ben aklım sıra ona sezdirmeden adamı yakalamaya gidiyordum. 

Bütün bunlar bir tarafa Shell Scott'u öldürmüş olan adamın saçları beyaz değildi. Ben arabaya yaklaşırken serseri gaza bastı. Her halde beni beyaz saçlı kocaman bir yarasaya benzetmişti. Daha ben önden dolaşıp kapıyı açamadan farlar yandı ve 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araba üstüme doğru geldi. Kaçabileceğim bir yer yoktu. İmperial beni ezecekti. Hayatımdan ben de ümidimi kestim. Fakat nasıl oldu bilmem birdenbire havalandım. Belki de can havliyle ileriye atıldım. Aklım sıra arabaya tırmanacaktım. 

Belki o anda Filcangöz beni hakikaten üstüne saldıran dev bir beyaz yarasa zannetti. Hattâ Drakülayla karşılaştığına kanaat getirdi. Zira oandadireksiyonu bıraktığını ve elleriyle yüzünü örttüğünü gördüm. 

Hani atletizm bayramlarında adeleli vücutlu uzun bacaklı gençlerin yüksek atladıklarını, havalandıklarını görmüşsünüzdür. Galiba ben de böyle bir şeyler yapıyordum. ' 

O anda ne düşündüğümü bilmiyorum. Zira kafam çalışmıyordu. Bazen insanın beynine güvenmekten vazgeçip başka bir şeyi kullanması gerekiyordu. 
Ben havada taklak atmış dönerken, Filcangöz bağırıyordu. Halâ ellerini de yüzünden çekmemişti. Fakat ben düşüp boynumu kıracağımdan da emindim. 

Dediğim gibi fevkalâde numaralar yapan atletleri görmüşsünüzdür. Ben onlardan biri değilim. 
Vücudüm iyice adelelidir. Fakat ünlü bale yıldızı Nijinsky'de değilim. Bu numarayı şuur altım hazırlamıştı sanırım. Zira aklımın bununla ilgisi yoktu. Fakat şuur altım bile bunun sonunu getirecek vaziyette değildi. Eğer Filcangöz bana yardım etmeseydi boynumu kıracaktım. 

Evet, o bana yardım etti. 

İsteyerek yapmadı bunu. O beni ezmek ve arabayla bir kaç defa üzerimden geçmek niyetindeydi. 
Fakat o vakit kendisi saldıran adam pozundaydı. 

Halbuki şimdi yarasa adam ona hücum ediyordu. 

Bu durumda kafası hiç işlemeyen Filcangöz ne yapabilirdi? Serseri frene öyle bir dayandı ki ayağındaki adelelerin hepsi birden ezildi sanırım. 
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Bunun fazla faydası olmadı. Lâstikler feryada benzeyen bir ses çıkardı. Ben de o anda beynimi kullanamadım ama bütün adelelerimden istifade ettim. 
Adetâ ölümü ellerimle ittim. 

Havada taklağımı tamamlıyarak İmperial'in tepesine düştüm. Eğer Filcangöz frene basmasaydı ben oraya inemiyecektim. Fakat Nisinsky gibi zarif bir hareketle konmadım oraya. Veya atletik gençler gibi zıplayıp oturmadım. Çimento dolu bir çuval gibi düştüm. 

Sonra geriye doğru kaydım. Ben arabanın arkasına doğru kayarken, Filcangözde gaza bastı yine. 
Yani araba bir tarafa ben diğer tarafa gidiyorduk. 
İmperial altımdan kayıyordu. 

Sokağa düştüm. Galiba aynı anda hem omuzlarımın hem de kalçalarımın üstüne düşmüştüm. Aynı zamanda kafamı da vurmuştum. Bütün bunlar nasıl oldu bilmiyorum. Ama vücudüm düğümlenmiş gibiydi. Bana kalırsa sokağa düşerken vücudümün her parçasını teker teker yere vurmuştum. Her tarafım ayrı sızlıyordu. 

Ama neyse sağdım. Sağ elimin üstü soyulmuştu. 
Kulağım kanıyordu. Kalçamdaki adeleler ezilmişti. 
Şeyimde.. Yani arkamda bir sızlama vardı. Ama bütün bunlara rağmen yine de memnundum. 

Filcangöz, geri basıp beni ezmeyi bile düşünmedi. Bu kadar tatsızlık ona yetmişti. Mücadele zamanı ayrı kaçma zamanı ayrıydı. Hem o bu gece lüzumundan fazla mücadele ettiğine inanıyordu. 

Ben sokağın ortasında oturdum. Çünkü zamana ihtiyacım vardı: Ayağa kalkabilmem için zaman lâzımdı. İkinci denemem iyi netice verdi. Ayağa kalktım. Sonra tabancamı buldum. Topallıya topallıya apartmana döndüm. 

Sokakta fazla oturmadığım iyi olmuş. Oturma odamın halısında yatan serseri ayılmak üzereydi. 
Hafif hafif kımıldıyordu. Oda ayna kırığı içinde 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kalmıştı. İçimi çektim. Dolaba aynayı yine takamamıştım. 

Cherry ortalıkta yoktu. 

Topallıya topallıya yatak odama girdim. 

Genç kadın pencerenin yanındaki duvara dayanmış duruyordu. 

-"Cherry, her şey yolunda," dedim. "Artık ön odaya gelebilirsin. Gel ahbabıma bir bak." 

Genç kadın yere yığılıverdi. Bayılmıştı. 


Çok şaşırdım doğrusu. Böyle bir şey beklemiyordum. Dediğim gibi her şeyi birden düşünmeye imkân olmuyor. Belki onun ayılması uzun sürerdi. 
Onun için geri gidip Pete sandığım adamın kafasına bir darbe daha indirdim. Belki de o Pete değildi. Ama kim olursa olsun kımıldamaktan vaz geçti. 

O zaman ben titremeye başladım. Zaten her sefer böyle oluyordu. Katillerle karşılaştıktan biraz sonra sinirlerim bana bu oyunu oynuyordu. Mutfağa geçip bir şişe konyak buldum. Bundan bir kadeh yuvarladım. Sonra bir kadehe konyak koyarak yatak odasına geçtim. 

Cherry, yerde yatıyordu. Onu kaldırıp yatağa götürdüm. Bu hiç de kolay olmadı. 

Sonra ona dikkatle baktım. Güzeldi. Hem de çok güzel. Şahane Cherry, yatağımda yatıyordu. Ben de orada duruyordum. Kadehde de konyak vardı. 


gibi loştu. İnsan böyle yaşamalıydı değil mi? 


Çatlak aynamda kendime baktım. Yine elbisem parçalanmıştı. Ayrıca kendim de berbat haldeydim. 

Cherry, kımıldadı ve içini çekti. 

Ben onun yanına oturdum. Gözlerini açtığı zaman, "Rahatına bak," dedim. "Bir içki içer misin?" 

-'Ne?" 

-"Bunu içersen canlanırsın. Bak kadehte kon- 


İKİ KERE ÖLDÜR 121 


yak var." Lakayıt bir tavır takınmıştım. Onun hayatını kurtarmıştım. Kendi hayatımı da kurtarmıştım. Ayrıca korkunç bir katili yakalamıştım. 
Fakat bunlardan bahsedip övünmemeliydim. Bunları mühimsemezmişim gibi davranacaktım. 

O hemen bir şey söylemedi. Doğrulup oturdu. 
Gözlerini kırpıştırdı. Derin bir nefes aldı. Sonra bana baktı ve yüzünde tatlı bir ifade bilirdi. Emin değilim ama dudakları hafif bir tebessümle büküldü galiba. 

-"Fakat, Shell," diye mırıldandı. "Ben konyak sevmem." 


K * 
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Aslında konyak seviyormuş. Tebessüm ettiğini söylerken de yanılmamışım. Genç kadın birinciyi bitirip bir kadeh konyak daha içti. Bu kadının şahane bir vücudü vardı. İnsan baktıkça ondaki güzellikleri büsbütün fark ediyordu. 

-"Bir konyak daha ister misin, Cherry?" diye sordum. 

-"Hayır.. Oh, Shell olanlar ne korkunçtu." 

-"Evet, öyle galiba. Yalnız kafamı vurdum." 

-"Vah zavallı." 

-"Tam istediğim şey. Merhametli kadınlara bayılırım." 

-"Sus Allah aşkına. Sen sağsın ve.." 

Birdenbire sesi titremeye başladı. Sustu. Omuzları titriyordu. Nihayet elleriyle yüzünü örtüp ağlamaya başlamaz mı? Hem ağlıyor hem de inler gibi sesler çıkarıyordu. 

Kolumu onun. omuzuna attım. Başını göğsüme dayadım. Bir müddet sonra ağlamaktan vaz geçti. Başını kaldırdı. Yüzü ıslanmıştı. Rimelleri de yanaklarına bulaşmıştı. 
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Bu sefer bambaşka bir sesle, "Oh Shell," dedi. "Silâhların patladığını duydum ve bekledim. 
Sesin çıkmadı. O beklemek bana sonsuzluk kadar uzun geldi. Öyle korkmuştum ki.. Neler geçti aklımdan bilsen.." 

Dudakları bana çok yakındı. Eğilip onu öptüm. 
Cherry'i öpmenin çok zevkli olacağını tahmin etmiştim zaten. Fakat böyle bir şey beklemiyordum. 
Başımın ağrısını filan unuttum. Hatta kafam oldugunu bile unuttum. Kendimi bambaşka bir alemde buldum. 

Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Nihayet Cherry beni hafifçe iterek doğruldu. Gülümsiyerek, "Şimdi kanyağı neden sevmediğimi anladın mı? " dedi. "İşte bu yüzden konyak içmekten korkarım." 

-"Bana bak. Ben bir Martini içeceğim. Sen cinle vermut sever misin Cherry?" 

-"Fena olmaz. Ama cini fazla olsun." 

Birdenbire aklıma geldi. "Biz burada içki konuşuyoruz. Seninle içmek çok zevkli olacak.. Fakat ön odada bir adam var.." 

-"0... 0..." 

-"Hayır ölü değil. Sadece kafatasını çatlatan bir baş ağrısı yüzünden sızıp kaldı." 

Ayağa kalktım. Cherry de doğruldu. "Shell .. Sokakta olanları gördüm. Orada ne oldu? Ben pencereden bakıyordum. Senin öleceğini sandım. O korkunç..." 

-"Öleceğimi ben de sandım," diye cevap verdim. "Zaten bütün sandığım da bundan ibaret oldu." 

Hafif bir sesle, mırıldandı. "Fevkalâde bir erkeksin sen." 

Böyle bir söze ne cevap vereceğimi bilemedim. 
Onun için, "Oh, doğuştan böyleyim," dedim. "Hareketlerim çok zariftir." 

Sonra birlikte oturma odasına geçtik. Genç kadın hafif bir çığlık attı. Ona ön odada bir adam olduğunu söylemiştim. Fakat o ayna kırığı içinde bir oda ve kanlar içinde bir serseri göreceğini tahmin etmemişti. Lâkin bir adamın kafasına tabancayla iki kere vurursanız kan çıkardı tabii, Hem böyle bir şeyden bahsetmekle manzarayı görmek arasında çok fark vardı doğrusu. 

Genç kadın yutkundu. "Tıpkı.. Tıpkı filmlerdeki gibi değil mi?" 

-"Pek de öyle sayılmaz yavrum. Fakat dev istridyeler gibi bizim de böyle canavarlarımız var işte." 

Gidip baygın yatan adamı sırt üstü çevirdim. 
Cherry'nin korkuyla iç çekmesi bana her şeyi anlattı. Fakat o bunu sözleriyle de belirtti zaten. 
"Sabah gördüğüm adam buydu!" 

-"Doğru. Yalnız o da seni görmüş. Üstelik peşine takılıp buraya kadar da geldi. İkimizi de öldilrmek istediği belliydi. Fakat önce seni otelinde temizlemeye kalkmamasına manâ veremedim." 

-"Her halde fırsat bulamadı. Zira odamdan hiç çıkmadım. Sonra arabamı da otelin önüne getirmelerini istedim. Onun için peşime takılıp buraya kadar geldi demek." 

-"Bana kalırsa o seni araba parkında bekledi. 
Ha aklıma gelmişken sorayım. Bana bu adam hakkında ne söyliyecektin?" 

-"Oh, bu sabah adam arabasına binerken boynunda bir sargı veya flaster gibi bir şey görmüştüm. Sonradan aklıma geldi bu." Hafifçe gülümsedi. "Aslında pek önemli değil sanırım. Ama aklıma gelen her şeyi sana söylememi tenbih etmiştin," 

Serseriyi yan çevirip baktım. Boynunda bir sargı vardı. Pis sargıyı çıbanlarının üstüne takmıştı. Buna şaşmadım. Kiralık katillerin sıhhatleri de kafaları da bozuk olurdu. Bir çoğunda çı- 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bana rastlanırdı. Kimbilir belki de bunlar dünyaya nefret besledikleri için kendi kendilerini zehirliyor lardı. Bu yüzden de oralarında buralarından çıbanlar fışkırıyordu. 

Cherry, "Bunun önemi yok artık değil mi?" 
diye sordu. 

-"Pek yok yavrum. Önceden bilseydim serserinin kim olduğunu öğrenmeme yarardı bu." 

Yine siren sesleri aksetti. 

İçimi çektim. Cherry'i öpünce her şeyin yoluna girdiğini sanmıştım. Cinle vermut içip stereodan gelen müziğin tatlı nağmelerini dinleyecek ve hoşça vakit geçirecektik. Fakat buna imkân yoktu. Dün gece olanlar, bu sabahki cinayet, şantajcıların tahsildarını öldürmem ve yerde yatan serseriden sonra buna imkân kalmamıştı. Bu geceyi polisle geçireceğim anlaşılıyordu. 

İçimi çekerek beklemeye başladım. 


¥ k 
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Ertesi sabah erkenden işe koyuldum. Halbuki gece geç saatlere kadar polislerle uğraşmıştım. An cak üç saat uyuyabilmiştim. Yine sağa sola telefon ettim. Önce Slade'e kredi veren bankanın Anglo Western olduğunu öğrendim. Bankanın Vermont şubesinin müdürü kredi verilmesini uygun görmüştü. 
Saat onu bir kaç dakika geçe müdür Mr. Brown'un odasındaydım. 

Ama buraya gelmeden evvel gazetelerin eski nüs halarına bakmış ve Vivyan Virgin'in ne zaman hastalandığını ve bunun ne kadar sürdüğünü tespit etmiştim. 

Onun için bir kaç kelime konuştuktan sonra, "Mr. 
Brown, " dedim. "Anladığıma göre Mr. Slade bundan evvelki filmini çevirirken epey para sıkıntısı çekmiş. Fakat buna rağmen filmi bitirmeğe muvaffak olmuş. Bankanız ona o arada yeni bir kredi açtı mı? Bu dokuz ay kadar evvel olmuş. O sırada filmin baş rolünü oynayan yıldız hastalanıp işe gelememiş. Anladığıma göre kadın iki üç hafta hasta yatmış." 

Adam, başını salladı. "Doğru . Filmin yıldızı Miss Virgin'di. Bu durumu iyi hatırlıyorum. Mr. 
Slade o ara benimle konuşup kendisine tekrar kredi açmamı istediydi." 

-"Ya öyle mi? Peki bunu kabul ettiniz mi?" 

-"Ne münasebet." 

Bankerler, müşterilerinin aleyhlerinde konuşmazlar, hattâ onların mali durumlarından hiç bahsetmezlerdi. Fakat Mr.Brown'un imalarından Slade'in iyi bir müşteri olmadığını anladım. Ona borç vermenin tehlikeli bir şey olduğunu anlatmak ister gibiydi adam. 

Brown, "O ara ikinci bir krediyi kabul etmedim," diye mırıldandı. "O sırada böyle bir şey yapmak zarar getiren bir yere para yatırmaktan farksızdı. Onun için müsaade vermedim." 

-"Fakat onun filmi bitirebilmesi için muhakkak paraya ihtiyacı vardı değil mi?" 

-"Bende böyle bir kanaat uyandı." 

-"Peki parayı sizden almadıysa kimden buldu?" 

Adam gülümsedi. "Bu hususta fikrim yok." 

Bu kadarı bana yeterdi. Adama teşekkür ederek ayrıldım. 

Yirmi dakika kadar bir şey yapmadım. Bankanın araba parkında oturup düşündüm. Defterimle kalemimi çıkarıp bu işle ilgili her şeyi yazdım. 
Bazı tahminlerde bulundum. Epey kafamı yordum. 

Yirmi dakikanın sonunda yapabileceğim iki şey olduğuna karar verdim. Bunlardan birini daha evvelden düşünememiş olduğuma kızıyordum. Diğerini ise düşünmem bile tehlikelivdi. 
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Bulduğum mektup sahifesinin kime ait olduğunu bilmiyordum. Fakat bundan faydalanarak, başka birine gidebilirdim. O şahıstan da bu mektubu kimin yazdığını anlıyabilirdim. 

Bu kâğıdı yanımda taşımaya alışmıştım artık. 
Bunu çıkarıp tekrar okudum. Evet bu sahifenin sonundaydı. '... Yardım! Hah ha! Doktor Willim'e güleyim bari" 

Mektupta bir çok imla hatası vardı. Onun için Dr.Willim'in asıl adı William'dı belki. Hoş, Wallace veya George da olabilirdi. Zira yazı o kadar berbattı. Fakat elimdeki tek ip ucu buydu. 

Bu olmasa bile kâfi malümatım vardı. Kafamı kurcalayan bir çok sorunun cevabını bulmuştum. 
Fakat meseleyi halletmek için biraz daha malümat edinmem gerekiyordu. 

Bu malümatı alabileceğim bir yer vardı. Fakat oraya gitmek zordu. Hem beni öldürmeleri ihtimali de kuvvetliydi. Üst üste iki ölüm tehlikesi atlatmıştım. Bu hesaba göre temizlenmem yakındı galiba. 

Üstelik bu çılgınca bir şeydi. Bunu başarabileceğimden de emin değildim. Ama başarabildiğim takdirde.. i 

Arabamdan inip bankanın dışındaki telefon kulübesine girdim. Yirmi dakika sonra gülerek kulübeden çıktım. İşi ayarlamak sandığım kadar zor olmamıştı. Sadece çok masraflı olacaktı bu. En az iki, üç bin dolar harcamam lâzım gelecekti. 
İşsiz yirmi ile kırk Figüran tutmam gerekiyordu. Adam başına elli dolar para verecektim. Ayrıca konuşması veya rol yapması gereken beş kişi daha lâzımdı. Bin dolar da onlar alacaklardı. 

Bir de Ed Howell'e telefon etmek için de on sent harcamıştım. 

İstediğim işi o ayarlıyacaktı. Elinden geleni yapacağına söz vermişti. Slade'le işi yoktu şimdilik. Zira Slade bugün kraliçenin idam sahnesiyle Gruzakk ve Cherry Dayne'in rol aldığı başka sah neleri çekecekti. Ed Howell, bir kaç iyi-aktörle bazı figüranların da boş olduğunu söylemişti. Onları getirmeye çalışacaktı. 

Bu masraflar hariç işler ters gittiği takdirde türlü türlü cezaların bedelini de ödeyecektim. Bazılarımız da deliği boylayacaktık. Benim içeriye girmem ise su götürmez bir hakikatti. 

Fakat ya bunu yapacaktım ya işkenceye baş vuracaktım. Yani o serseriyi dövecektim. Halbuki ben şimdiye kadar kimseyi döve döve konuşturmamıştım. Kemiklerini kırmak, gözlerini oymak gibi şeyler hoşuma gitmiyordu. Ru tip şeyler bana göre değildi. Ayrıca bunun tehlikeli bir tarafı vardı. Dayak yiyip azap çeken adam can acısından kurtulmak için her şeyi itiraf edebilirdi. Yani onun yalan söyleme ihtimali çok kuvvetliydi. 

Hayır, işkence olamazdı. Daha doğrusu dövmek, ısırmak, yakmak, deri yüzmek gibi işkence yoktu. 
Fakat ruhi baskı yapılabilirdi. Bu hiç de fena olmazdı doğrusu. 

Şimdi Filcangöz'ü yakalamam gerekiyordu. Onu kıstırıp istediğim yere götürebilmeliydim. Fakat budalayı nasıl kapana ASE e llece girl de henüz bilmiyordum. 

Bu arada diğer plânımı düşünebilirdim. 'Doktor Willim' meselesi de mühimdi. Tekrar telefon kulübesine girip rehberin sarı sahifelerine baktm. Doktorlar ve Operatörler kısmını aradım. Soyadı Willim olan bir doktor bulamadım. Bir kaç tane Williams'a rastladım. 

Bu sefer doktorun ilk isminin Willim olabileceği aklıma geldi. En baştan başlıyarak adları teker teker aradım. Epey vaktimi aldı bu. Ama sonunda buldum. 

Doktor Macey. Dr.Willim Macey. Demek kadın 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ismi yanlış yazmamıştı. Bu adam psikoanalizciy- di. Kendisi Beverly Hills'de Rodeo Drive'da oturuyordu. 

Böylece tahminimin doğru olduğunu da anladım. Artık hiç şüphem kalmamıştı doğrusu. 


k * 
* 


Doktor Macey'in muayenehanesi küçüktü ama pek lüks döşenmişti. Hem bu semtteki kiraların çok yüksek olduğunu da biliyordum. Rodeo Drive'- daki yerleri metre kareyle değil santimetre kareyle kiraya veriyorlardı sanırım. 

Yumuşacık gri halıya basarak ilerledim. Köşedeki masanın arkasında oturan gözlerinin altları cepli orta yaşlı kadına Doktor Macey'i görmek istediğimi söyledim. 

Kadın, "İmkânsız!" diye cevap verdi. "Böyle bir şey olamaz. Dr. Macey'i göremezsiniz. Önceden randevu almanız gerekirdi." 

Kadının konuşma tarzından en az beş ilâ yedi yıl evvel randevu almam gerektiği neticesini çıkardım. 

Kadın, dik dik beni süzüyordu. Onun bu haline hiç aldırmadım. Bana bir zarf vermesini söyledim. İstemeye istemeye dediğimi yaptı. Mektubun sahifesini zarfa koydum. Zarfı da kapattım tabii. 
Kadına, "Bunu doktora verin," dedim. "O vakit Doktor Macey'nin beni göreceğini sanıyorum." 

Kadın, deli olduğuma karar vermişti. Acır gibi beni süzdü. Ama zarfı alıp doktora götürdü. 

Bu zarf sihir gibi tesir etti. 

Hemşire geri döndü. Yarım dakika sonra da genç, güzel, şık ve hiddetli bir kadın dışarıya uğradı. 

Kadın birdenbire dönüp tekrar doktorun odasına gitti. Kapıyı açarak bağırdı. "Hiç böyle şey gör- 


İKİ KERE ÖLDÜR 129 


medim. Bana nasıl hakaret edebilirsiniz? Daha buraya geleli yarım dakika oldu." 

O sırada kapıda, uzun boylu, tombulca bir adam belirdi. Küçük bir sakalı ve çerçevesiz gözlüğü olan adamın sevimli bir hali vardı. "Özür dilerim Mrs. Mills. Mecbur kaldım. Emin olun başka türlü hareket etmeme imkân yoktu. Tabii sizden hiç.." Birdenbire gözleri bana ilişti. Adam sustu. Gözlerini kırpıştırdı. Belki de benim yerime başkasını beklemişti. Beni görünce şaşması bundandı. Kendisini toplayarak devam etti. "Bugün için muayene ücreti almıyacağız tabii." 

-"Yok bir de para verecektim!" Genç kadın, hiddetle kapıyı çarparak çıktı. 

Ben ayağa kalktım. 

Doktor Macey bir şey söyliyecek oldu. Sonra fik rini değiştirerek omuzunu silkti. Dönüp odasına gitti. Ben de peşinden yürüdüm. İçeriye girip kapıyı kapattım. 

Adam divana gitti. Deriden yapılmış, alçak ve yumuşak divana oturdu. Elini cebine sokarak zarfı ve yolladığım kâğıdı çıkardı. Bunları iyice buruşturmuştu. 

Yüzüme hiç bakmadan, "Artık sizinle alâkam kalmadığını sanmıştım," diye mırıldandı. 

Hiç sesimi çıkarmadım. Onun konuşması daha iyiydi. 

-"Kâbil olan her şeyi size verdim. "Bana bakarak gözlerini bir kaç defa kırpıştırdı. "Evet istediğiniz her şeyi verdim. Bundan sonra buraya gelerek....... " Sustu. Ağzını hayretle açarak durdu. 
" "Siz..Siz hiçdebir...bir... şeye.." 

Sersemliği geçmişti. Korkusu da azalmıştı. Onun için kendisini toplamaya başlamıştı. Hattâ benden şüphe etmeye bile başlamıştı. Onun için hemen atıldım. "Öbür adama benzemediğimi söylemek mi istiyorsun? Şu kabakça kafalı kocaman ayaklı pis 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serseriyi mi kasdediyorsun?" 

Ama bu sözlerimin öyle büyük bir tesiri olmadı. O sadece, "Evet," dedi. "Evet. Nerede 0?" 

-"Bu sefer ben geldim." 

Sakin sakin duruyordu. "Neden? Yoksa beni , birbirinize mi devrediyorsunuz?" 

-"O bu sefer gelmedi," diye cevap verdim. "Zira dün gidip kendisini temizletmiş." 

Doktor Macey, bu habere çok sevinmiş gibi gülümsedi. 'Vay vah... Artık.. Bu... bu... işlerin bitmiş olduğunu sanıyordum. "Elindeki buruşuk kâgıdı salladı. 

Dik dik yüzüne baktım. "Şantajın hiç bir zaman sona ermiyeceğini bilmiyor musun doktor?" 

'Santaj' kelimesini duyunca yüzünü buruşturdu. 
Sonra fısıldar gibi konuştu. "Öyle olacak." Gözleri masasına gitti. 

Psikoanalizciler hastalarının konuşmalarını ban da alırlardı. Boş zamanlarında bu konuşmaları din leyerek hastaları hakkında netice çıkarırlar ve böy lece Freud'un nazariyelerine uygun bir şeyler bulmaya çalışırlardı. 

Onun için, "Şu makineyi durdur," dedim. 

-"Makine mi? Ha... Ses'alma cihazı. Tabii. 
Kaşlarını çattı ama masasına gitti. Bir çekmeyi açıp bir düğmeye bastı. Koltuğuna oturdu. "Pek alâ bu sefer ne istiyorsunuz?" 

-"Eskisi gibi çalışacağız." 

Bu. sefer iyice şüphelendi. "Bu kadarı bana kâfi değil. Ne istediğinizi söyleyin." 

-"Malumat," diye söylendim. "Malumat. Sen öbür adam para vermedin değil mi? " Birdenbire şüphelenmişim gibi kaşlarımı çattım. "Yoksa ona para verdin mi?" 

“O vakit yine gözlerini kırpıştırdı. "O geri zekâlı hayduda para vermediğimi iyi biliyorsunuz.. 
Ben..." Sustu.. "Kimsiniz siz? Jerilee'nin mektubunuz nereden buldunuz?" 

Sadece sırıttım. 

Adam tekrarladı. "Kimsiniz siz? Sizi bir yerde görmüş olduğumu sanıyorum." 

Doktor Willim Macey'den fazla bir şey öğrenemiyeceğime kanaat getirmiştim. Ama o bilmek istediğim şeyi söylemişti bana. Jerrilee'nin bu mektubu yazdığını öğrenmiştim. Doktor da şantajın bedelini ödemişti. Fakat onun para verdiğini sanmıyordum. 

Ona hur.ısi hafiye olduğumu ve neler yaptığımı anlatabılirdim. Fakat şantaja razı olan bir adam bana açılmak istemiyecekti. Zaten o başlangıçta polise baş vurmayıp şantajı kabul ettiğine göre kanundan korkuyordu demek. Beni kovması an meselesiydi. 

Nasıl olsa biraz sonra durumu sezecekti. Benim resmim sık sık Los Angeles gazetelerinde çıkmıştı. Adam bu yüzden beni tanır gibi olmuştu galiba. Hem ben bir hayduda veya sabıkalıya benzemiyordum. Daha doğrusu benzemediğimi umuyordum. 

Ama yine de son bir blöf yapmaya karar verdim. "Şantajcılara karşılık olarak dosyalarındaki malümatı verdin değil mi doktor? Hastalarının konuşmalarını ihtiva eden bantlar, notların ve bu gibi şeyler..." 

Uzun müddet cevap vermedi. Nihayet, "Bir şey söyliy&cek değilim," diye homurdandı. "Ben... Polis.. polis çağıracağım." 

Elini telefona uzattı. Ben bekledim. Saklayacagı bir şey olmayan bir insan polis çağırırdı tabii. 
Göz göze geldik gülümsedim. "Haydi, telefonu aç ve Polis Merkezini ara." 

Ama o öyle bir şey yapmadı. "Kim olduğunuzu söyleyin bana," diye israr etti. 

-"Adım Shell Scott, doktor. Hususi hafiyeyin. 
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Müşterimin menfaatlerini korumam için buraya.." 

Sözümü bitirmeme müsaade etmedi. Bana küfretmeğe başladı. Doğrusu kibar bir doktorun bu kadar küfür bilmesine şaştım. Sonra, "Hususi hafiye!" diye haykırdı. Galiba hususi hafiyeliğin Odi- : pus Kompleksinden çok daha feci bir şey olduğunu düşünüyordu. 

Bu sefer telefona sarılıp numaraları çevirmeğe başladı. "Polis çağıracağım!" Bir hususi hafiyeden korkmuyordu. "Seni tevkif ettireceğim. Bu sefer başına belâ gelecek. Lisansını elinden alacaklar." 

-"Ya öyle mi?" diye güldüm. "Bir şey soracağım doktor. Onlara ne söyliyeceksin bakalım?" 

-"Bana şantaj yapmağa kalktığını.." : 

Sırıttım.. "Yanılıyorsun doktor. Sana şantaj yap maya kalkmadım. Bunu yapanı sen iyi biliyorsun." 

Ahizeyi kulağına dayayıp yüzüme baktı. Şaşırmıştı. 

-"Een sana şantaj yapmaya kalkmadım," diye de vam ettim. "Senden malumattan başka bir şey istemedim. Sana ismimi söylemedim. Lakin sen şantaj yapmaya gelen biri olduğumu sandın. Öyle değil mi? Ben sadece bir hafiyeyim. Bir meseleyi tahkik ediyorum." 

Bir kahkaha attım. "Hem onlara Jerrilee'yi anlatmak istemiyorsun değil mi doktor?" 

Yardım ister gibi sağına soluna baktı. Gözlerini üç dört defa kırpıştırdı. Nihayet kararını verdi. 
Polislerin Jerrilee'yi duymasını istemiyordu. Telefonu kapattı. 

-"Şimdi," dedim. "Benimle açık açık konuşursan sana yardım edebilirim." 

Ama o kaşlarını çattı. "Defol, git!" 

Tahminimde yanılmamıştım. Bütün uğraşmalarıma rağmen doktorun bana başka bir şey söylemiyeceği belliydi. Ayağa kalkıp masasına yaklaştım. "O kâğıdı alayım ben." 
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Bazen insanın kendisinden emin bir tavırla hareket etmesi iyi netice verirdi. Fakat bu sefer numaram sökmedi. 

Doktor kâğıdı elinde buruşturarak, ayağa i.rladı. "Bunu almak için benimle dövüşmen lâzım." 

Şaştım doğrusu. Adam sandığımdan daha cesur du. Veya dehşetten ölecek hale gelmişti. "Pek alâ." 
dedim. "Kâğıt sende kalsın. Benim böyle bir vesikaya ihtiyacım kalmadı. Beni dinle Doktor Macey, fena halde sinirlendiğin belli. Fakat bana inanabilirdin. Bu adamların elinden seni kurtarmam kâbil. Eğer bana hakikati anlatırsan.." 

-"Sana anlatacak bir şeyim yok." Adamın yüzü kızarmış, gözleri garip garip parlamaya başlamıştı. 

-"O halde ben anlatayım. Elinde bir sahifesini tuttuğun mektubu yazan kız.. Yani Jerrilee senin ya hastandı ya da sevgilin. Hayır, hayır hastan olacak. Çünkü senden yardım istediğini yazmış. Ona iyi yardım ettiğin de anlaşılıyor." 

Yutkundu. Yanaklarından kan çekildi. Bu sefer de yüzü sapsarı kesildi. "Kızın başına bir dert gel miş," diye devam ettim. "Hem de onun yazdığına göre bu iş bu odada bu divanda olmuş. Bunu benden daha iyi biliyorsun tabii. Neyse hikâyeyi kısa keseyim. Birileri bu anlattığım durumu bildikleri için sana yanaşmışlar. Şantaja başlamışlar. Ama onlar ayrıca hakkında başka şeyler de biliyorlarmış tabii." 

Adam bir midye gibi ağzını açmak istemiyordu. 

-"Çaresiz ödemeye razı oldun," dedim. "Ama para vermedin. Bu şantaj şebekesi senden para istemiyordu. Onlar için sen bir altın madeniydin. 
Çünkü senden alacakları malümatla başkalarına büyük çapta şantaj yapabilirlerdi. Senin hastaların, Hollywood'un en tanınmış en zengin ve en önemli insanları. Senden alacakları para onlardan sızdıracaklarının yanında devede kulak kalırdı. Nasıl tahminlerim doğru mu?" 

Yüzündeki ifadeden tahminlerimin yüzde yüz doğru olduğu belliydi. Fakat adam benimle konuşmak istemiyordu. 

Acı acı güldüm. "Bir çok hastan sana her türlü dertlerini, üzüntülerini ve hâtalarını anlatmışlardı. Sen kendini kurtarmak için bunları şantajcılara verdin. Hastalarından biri de film yıldızı Vivyan Virgin'di. Genç kadın dokuz ay evvel bir sinir krizi geçirmişti. Ondan sonra da tedavi için sana baş vurdu. Üç ay kadar o sana türlü türlü şeyler anlattı. Sen de bunları şantajcılara bildirdin. Böylece kadından para sızdırmaya başladılar. 
Genç kadın, çaresiz parayı ödüyordu. Zira güvendiği doktoruna anlattığı şeyleri halk duyduğu takdirde kadın hemen sönebilirdi. Nasıl doktor? Nasıl? Beğeniyor musun?" 

Gözleriyle beni öldürmeğe çalışıyordu. Nihayet, "Yalan söylüyorsun," diyebildi. "Söylediklerinin bir kelimesi bile doğru değil. Sen.. Sen.." Gözleri , parladı. "Sen hastasın." 

Dudak büktüm. "Ben belki çılgınım. Fakat hasta değilim. Asıl hasta sensin. Hem benim çılgınlığım senin sandığın gibi de değil." Kapıya doğru yürüdüm. 
Tam çıkacağım sırada durdum. Son bir defa daha talihimi denemek istiyordum. 

-"Hata ediyorsun doktor. Büyük bir hatâ bu. 
Ben sana kötülük etmeğe çalışmıyorum. Dertlerine yenilerini eklemek niyetinde de değilim. Bilakis sana yardıma çalışıyorum. Benimle iş birliği yaparsan, seni o şantajcıların elinden kurtarabilirim." 

Adam, hiddetten zangır zangır titriyordu. Gözlerini kırpıştırıyor, ellerini açıp açıp kapıyordu. 

-"Sana öbür adamın öldüğünü söylediğim zaman yalan uydurmadım. O pis serseri geberdi. Sadece 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sana onu öldürenin ben olduğumu söylemedim. Sana yardım etmek isterim. Ben.." 

Tahsildarı vurduğumu söylememin faydası ol- 
,madı. Bilâkis ona iyi bir fikir vermiş oldum. 
Doktor hemen masasının bir gözünü açtı. Bunu karıştırdı. Sonra çarpıp kapattı. Başka bir çekmeceyi açtı. 

Onun tabancasını aradığını anladım tabii. Sadece adam silâhını masanın hangi gözüne koyduğunu hatırlıyamamıştı. Ona bu fırsatı vermeden kapıdan çıktım. 

Neyse durum fena değildi. Hiç olmazsa düşündüklerimin doğru olduğunu anlamıştım. Ayrıca doktor Macey beni vuramamıştı. Doktora yardım etmek imkânsızdı. Hoş aslında ona yardım da doğru değildi ya. Kendisini kurtarmak için hastalarının başını yakan bir adama aslında hiç merhamet etmemek lâzımdı. 

Doktorla konuştuklarımızı kafamdan geçirdim. 
Sonra Filcangözü düşünmeye başladım. Filcangöz, Doktor Macey'den çok farklı bir tipti. Her şeyden evvel o tabancasının daima nerede olduğunu biliyordu. Doktor gibi kadınlara fazla düşkün değildi. Daha doğrusu kadınlar Filcangöz'e pek yüz ver miyorlardı sanırım. Onun için serseri boş zamanlarında tabancasını yağlıyor, sanki sevgilisiymiş gibi silahına itina ediyordu. Üstelik bu çok sevdigi şeyi de kalbine yakın bir yerde yani koltuk altındaki kılıfta taşıyordu. Filcangöz çok aptaldı. 
Fakat o kalbinin nerede olduğunu biliyordu. Kalbini veya silahını bulabilmek için çekmeleri karıştır masına lüzum yoktu. 

Evet Filcangöz tamamiyle ayrı bir tipti. 


* š 
* 


136 İKİ KERE ÖLDÜR 


Saat onbirdi. Gündüz vakti bu saatte Filcangöz'- ün nerede olduğunu bilmeme imkân yoktu. Daha son ra Gant, bir kaç goril ve Filcangöz Apaş da oturup yemek yiyeceklerdi her halde. Fakat buna daha vakit vardı. Hem Filcangöz'ün sabahları erken kalktığını sanmıyordum. Onun lokantaya gitmesi dördü, beşi bulurdu. 

Filcangöz'ün nerede olduğunu anlamak için yine haber kaynaklarıma telefon ettim. Sonra aklıma Anette geldi. 

Anette, son otuz altı saat içinde bir kaç defa telefon ettiğim şahıslardan biriydi. Onun bir ay kadar evvel bir gece Filcangöz'le gezmeğe gittiğini duyduğum için kadını aramıştım. Fakat o bana kullanabileceğim gibi bilgi verememişti. Yalnız kadın, Filcangöz'ün kendisini çok beğendiğini söylemişti. 
Serseri, sık sık kadını arayıp tekrar gezmeğe git melerini teklif ediyordu. Onun için Anette, Filcangöz'ün nerede olduğunu bilebilirdi. 

Anette, Svank Tiyatrosunda çalışıyordu. Oranın en tutulan aktrisiydi. Yalnış anlamayın. Kadın tiyatro oyuncusu değildi. Sadece striptizciydi. Ben bir kere onun numarasını seyretmiştim. Doğrusu iyi soyunmasını biliyordu o. Onun için Filcangöz'ün Anette'i tabancasından daha fazla sevmesi normal sayılırdı. 

Anette'den faydalanabilirdim. Bir köşede durup telefona gittim. Vaktiyle Adliye muhâbiri olan bir ahbabımı aradım. Kendisi şimdi Adalet Sarayında bir büroda çalışıyordu. Kendisi beni severdi. Kısaca ona istediklerimi anlattım. Ayrıca bana boş bir mahkeme salonu lâzımdı. Saraydaki salonlardan birinde Ağır Ceza hakimi Croffer'in önemli bir davaya baktığını biliyordum. Onun ne zaman celseyi tatil ederek, yemeğe gideceğini anlamak istiyordum. 

Bizim hakimler en az iki saat tatil yaparlardı. 
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Öğle tatili de yaklaşıyordu. Ron Smith, bunu öğreneceğine söz verdi. Yalnız tekrar kendisini aramamı istedi. 

Tekrar arabama atlayıp Svank tiyatrosuna gittim. Neyse Adalet Sarayıyla tiyatro birbirine çok yakındı. Anette'i görmem gerekiyordu. O öğleden sonra ikiden evvel sahneye çıkmazdı. Ama şimdiden giyinme odasında olduğunu tahmin etmekteydim. 

Neyse genç kadını buldum. O Filcangöz'e çok sinirleniyordu. Serseriyi gördüğü zaman tüyleri nin diken diken olduğunu söylüyordu. Bu yüzden adamı içeriye tıkmak için bana yardım etmeye seve seve razı oldu. 

-"Fakat Anette," dedim. "Yüzde yüz muvaffak olacağımı iddia edemem, Eğer bir terslik olursa bu goril senden şüphelenebilir. O vakit de sana rahat vermez. Hattâ canını yakmaya da kalkabilir. 
Ben senden şüphelenmemesi için elimden geleni yapacağım." 

Ama Anette oralı bile olmadı. "Sen o serseriyi bana bırak. Öyle bir şey olsa bile ben budalayı uyutmasını bilirim. 

-"O halde mesele yok." 

-"Dinle Shell. Ben enayiyi buraya davet bile et miyeceğim. Sadece telefonu açıp 'Merhaba' diyeceğim. Sonra tatlı tatlı güleceğim. Aptal kendiliginden gelecektir. Hattâ buraya gelip beni seyretmek için müsaade bile isteyecektir. Ben de 'Ca- nın ne isterse onu yap,' diyeceğim. Koşa koşa gelecektir." 

Kendi kendim, "Bu kadınlarla başa çıkılmaz," dedim. "Hepsi de birbirinden daha yaman." 

Nasıl Cherry benim telefon numaramı biliyor- sa Anette de Filcangöz'ün nerede olduğunu bili. 
yordu. Kararlaştırdığımız gibi o numarasını vnpacaktı. Fakat daha önce ben bir tanıdığa daha to lefon ettim. Orada benim işime yarayacak tip Insanlar vardı. Kısa bir konuşma neticesi yapacagımız işe uygun iki kişi üzerinde anlaştık. 

Ben, "Yalnız son derece sert tipli olmaları şart," dedim. 

-"Merak etme, Shell. Tam istediğin gibi iki adam var." 

-"Pek alâ. Sen onları Savank Tiyatrosuna yolla. Beni görsünler. "Telefonu kapatarak, Anette'e baktım. "Tamam kızım." 

Bu sefer Anette, telefona geçti. İki yeri aradı. 
İkincisinde istediğini buldu. Son derece baygın bir sesle, "Merhaba Clarence, şekerim," diye mırıldandı. "Nasılsın bakalım?" 

Biraz dinledi. Sonra bana bakarak yüzünü buruş turdu. Fakat konuşmaya başladığı zaman sesiyleyüzü arasında büyük bir tezat vardı. "Ah , Clarence! Sana böyle şeyler söylememeni tenbih etmiştim." İç gıcıklayıcı bir kahkaha attı. "Nee? Ben mi? Yeni bir numaraya hazırlanıyorum. Oh, yok, Clarence. Yok buraya gelmemelisin. Fakatbunumaram biraz... Ne?.." 

Anette, bana bakarak, göz kırptı. Her şey hallolmuştu. Neden dünyada fazla kadın dedektif olmadığına şaştım. Onların silah taşımalarına bile lüzum yoktu. Sonra birdenbire aklım başıma geldi. 
Belki de biz yanlış biriyle uğraşıyorduk. Allahın belâsı Clarence de kimdi?" 

-"Hişt," dedim. "Anette.. Ben Clarence'i istemiyorum. Bana Filcangöz lâzım." 

Genç kadın bana aldırış bile etmedi. "Eğer o kadar istiyorsan gel, Clarance, Fakat gelmemeni tercih ederim. Daha numaram istediğim gibi dečil . Ne? Ah seni şeytan seni! Sahi mi? Ben sadece seninle biraz konuşmak istemiştim şekerim." 

-"Hişt! Clarence'i istemem." 

Anette, "Böyle şeyler söyleme diyerek, tatlı tatlı güldü. "Yok, ben numaramı fevkalâde hale sokana kadar buraya gelme. Allaha ısmarladık, Clarence." 

-"Hişt!" 

Anette, telefonu kapattı. 

-"İşte oldu. Biraz sonra burada biter serseri. Hem hiç bir zaman buraya gelmesini istediğimi de anlıyamıyacaktır. 

Kaşlarımı çatarak, "Bunu kimse anlıyamazdı zaten," diye homurdandım. "Yalnız küçük bir hatâ yaptın.. Bu tatlı dilinle Filcangözü kandıracaktın sen, dişi şeytan." 

-"Budala! Konuştuğun Filcangözdü." 

-"Clarence mi? Benim söylediğim Filcangözün adı Joe Filcangöz Garalle'dır. Eğer Filcangöz adında iki serseri varsa ona bir diyeceğim yok ama ben.." 

-"Beni dinlesene," diye sözümü kesti. "Joe onun asıl adı değil. Asıl ismi Clarence Garella. 
Kimse onun asıl adını bilmiyor. Sadece bana söyledi bunu. Her şeyini bana anlattı. Çocukluğunda geçirmiş olduğu şok yüzünden.." 

Homurdandım. "Onun şok geçirmiş olduğu belli." 

-"Hem babasının taktığı Clarence adını da sevmiyormuş. Onun için herkese adının Joe olduğunu söylemiş." 

Başımı salladım. Fakat birdenbire tuhaf bir hüz ne kapılmıştım. Hattâ bir an Clarence Garella'ya acıdım. O 'şok' filan gibi lâfları hapishaneye girip çıktığı sırada öğrenmiş olacaktı. Böyle sözleri ancak hapishanenin doktorundan duymuş olabilirdi. 
Onun hiç de mesut olmayan bir çocukluk geçirdiğinden emindim. Büyüdükten sonra da huzurlu bir hayatı olmamıştı. Ona acımak lâzımdı. Yalnız bu serseri icap ettiği zaman 45'lik Colt'unu kullanmakta tereddüt etmiyordu. Ayrıca silah yerine kendisine bir kazma kürek alıp çalışmayı da düşünmemiş tio. 
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Ona acımam boşunaydı. Zira Filcangöz pek çok kişiyi vurmuş ve üç kişiyi de öldürmüştü. Dün gece de o profesyonel katili arabaya atıp apartmanıma getirmişti. Benim temizlenmem için yapmıştı bunu.. Clarence o profesyonelin Cherry'le beni öldüreceğini bilmesine rağmen hiç üzülmemişti. Dahası da vardı. Clarence beni arabayla ezmeğe de kalkmıştı. Belki ona acımak lâzımdı ama bunun faydası yoktu. Onun düzelmesi imkânsızdı artık. 

Evet kâbil olursa Filcangöz'ün canına okuyacaktım. 

Anette'e teşekkür edip çıktım. Sprig sokağının köşesinde durdum. O sırada bir araba biraz ileride park etti. İki adam indi. Bana yollanan mahlüklar bunlar olacaktı. Gişeden üç bilet alarak beklemeye başladım. 

Adamlar yaklaştı. Tam istediğim gibiydi onlar. 
Biri ben boyda vardı . Diğeri iki parmak kısaydı ama daha enliydi. O eski güreşcilere benziyordu. 
İkisi de koyu renk elbiseler ve siyah şapkalar giymişlerdi. 

Beni tanıyarak yanımda durdular. Uzun boylusunun adı Gill'di. Diğeri ise Tony'di. Birlikte tiyatronun antresine girdik. 

-"Ne yapacağınızı biliyor musunuz?" diye sordum. 

Uzun boylusu başını salladı. "Bir fikrimiz var. 
Ed, teferruatı anlatacağını söyledi. " Onun sesini çok beğendim. Konuşurken, kemik kemiren bir kö- pek gibi hırlıyordu. Tehdit dolu bir sesti bu. 

-"Tamam," dedim. "Bütün istediğim yanıma durmanız . Kanun dışı bir şey olursa bunu ben yapacağım. Fakat şimdilik böyle bir şey çıkmayacak. Bunu daha sonra düşüneceğim. Siz ağzınızı bile açmıyacaksınız. Daha sonra tatsızlık çıkarsa böyle hareket etmek için benden emir aldığınızı söyliyebilirsiniz." 
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Tony, yüzüme baktı. "Tuhaf bir işbu." 

-"Fazla bir şey istemiyorum ben. Sadece polise benzemeniz kâfi. Sizi gören polis sanmalı." 

Gill, "Ben Cehennem Bekçileri filminde Fedaral polis rolüne çıkmıştım," diye söze başladı. 

-"Şimdi bunu bırak." 

Bu sözlerimden alındı. Zaten bütün aktörler böyleydi. Eski şeyleri tekrar tekrar anlatmadan edemezlerdi. Onun için kendisini teselli ettim. "İşimiz bitince bana filmi anlatmalısın. Fakat şimdi sadece bir kaç dakikamız var. Şimdi numaranızı dinleyin." 

Onlara vaziyeti anlattım. Fakat yapacakları rolü pek de beğenmediler. Hele, "O adam aktör degildir," dediğim zaman daha da endişelendiler. 
"Kendisi gorilin biridir. Yani bir gangsterin yamağı. Eğer oyuncağını çekecek olursa onu vurmam gerekecek." 

İkisi birden yutkundular. Tony, "Oyuncak mı?" 
diye mırıldandı. "Yani.. Yani tabanca değil mi?" 

-"Öyle." 

Tony, yine acı acı yutkundu. "Beni daima vururlar zaten. Ömrümde polis rolü yapmadım. Hep beni vurdular." 

Gill de onun kadar telaşlı ve endişeliydi. "Mr. 
Scott ben hiç bir zaman..." 

İkisini birden susturmam gerekti. "Beni dinleyin. Ben yüz dolar karşılığı her şey yapabilecek iki adam istedim. Eğer rolünüzü iyi yaparsanız adam başına ikişer yüzlük vereceğim. Fakat korkuyorsanız söyleyin. Vakit varken, buradan gidin. 
O vakit bu işi ben tek başıma halletmeye çalışırım." 

İşsiz kalmış aktörler için adam başına ikiyüz dolar mühim bir para sayılırdı. Onun için beni bırakıp gitmeye yanaşmadılar. Korkuyorlardı ama para da tatlıydı. 
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Uzun boylusu, endişeyle, "O goril.. Yani gangster yamağı bu numarayı yutar mı?" diye sordu. 

-"Yutacağından yüzde yüz eminim. Siz sadece ona bakıp kaşlarınızı çatacaksınız. Kendisini pis pis süzmeyi de unutmayın. Her halde sert polislerin nasıl davrandıklarını bilirsiniz." 

-"İki yüz dolar vereceksin değil mi?" 

-"Evet," dedim. Cüzdanımı açıp iki tane yüzlük dört tane de ellilik çıkardım. Paraları uzattım. 

Gill, dayanamıyarak iki yüzü aldı. "Ben rolümü yapacağım." 

Kısaca olanı tereddüt ediyordu. Fakat sonunda, "Allah kahretsin!" diye homurdandı. "Bir kere geldik. Eli boş gitmiyelim bari. Bu sefer de polis olalm." 

-'İyi. Bir tatsızlık çıkacağını sanmıyorum çocuklar. Burada bir şey olmıyacağı kanaatindeyim. 
Öyle bir şey olursa kaçarsınız. Olmazsa bana uyarsınız." Gülümsedim. "Gideceğiniz partilerde ar kadaşlarınıza hoş bir hikâye anlatabileceksiniz. Hele bu iş kolay olursa." Sustum. "İşte bizimki geliyor." 

Filcangöz, henüz içeriye giriyordu. Elindeki bileti kapıdaki adama uzattı. Anette'i göreceği için fevkalâde neşeliydi serseri. Adetâ yerinde duramıyordu. Goril, traş olmaya lüzum görmemişti. 
Yahut vakit bulamamıştı. Fakat ya yüzüne talk pud rası sürmüştü ya ağır kokulu bir kolonya kullanmıştı. Zira durduğumuz yerden bu kokuyu duyabiliyordum. Seyrek kızıl saçlarını arkaya tarama- ya çalışmıştı. 

Ona doğru yürüdüm. 

Beni gördü. O neşeli halinden eser kalmadı. 
Kalın dudakları gerildi. Elini ceketinin içine doğru attı. Evet, eli kalbinin üstündeydi. Evet silahının nerede olduğunu biliyordu o. O sırada kalp atışını dinlemediğinden emindim. 

Son attığım iki adım bana bir hayli zor geldi. 
Sert bir sesle, "Joseph Garella," dedim. "Seni tevkif ediyorum!..... m 


O kocaman gözleri kısıldı. Kirpiksiz göz kapak ları soluk renkli gözleri yarı yarıya örttü. Serseri homurdandı. "Öyle mi? Haydi oradan! Sen aynasız değilsin." 

Sonra başını çevirip omuzumun üstünden baktı. Ben de tehlikeyi göze alıp hafifçe döndüm. Benimkiler rollerini iyi yapıyorlardı. Gill ve Tony bir aşağı bir yukarı geziniyor ve sert sert Filcangözü süzüyorlardı. 

Profesyonel aktörlerin bu taraflarını çok takdir ederim. Onlar rol yapmaya karar verdiler mi can- la başla oynarlar. Bizimkiler de o anda polis olduklarına kanaat getirmişlerdi. Fakat gelip arkamda durdukları zaman kısa boylu olanının işi alt üst edebileceğini düşündüm. Zaten o arkadaşından daha fazla korkuyordu. Galiba yutamıyacağı bir lokmayı ısırmıştı. 

Tony, bir filmde kemerinin sol tarafına Dedective Special tipi silah takmış bir polis görmüştü sanırım. Zira eliyle tam orasına bastırıp duruyordu. Yani sağ eli ceketinin altında ve kemerinin üstündeydi. Ayrıca öne doğru eğilmişti ve yüzündeki ifade onun çok acı çektiğine delalet ediyordu. Tony, tıpkı fıtığını muayene eden bir adama benziyordu. 
Belki biraz sonra vurulacaktı o. Fakat sonuna kadar rolünü oynıyacaktı. 

Filcangöze. bakarak pis pis güldüm. "Hayır, ben polis değilim. Bunu iyi biliyorsun. Fakat, California Ceza Kanununun, sekizyüz otuzyedinci 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maddesi gereğince bir sivil şahıs başka bir sivil şahısı tevkif edebilir. Sana bu maddeyi okuyayım. 
'Sivil bir şahsın gözleri önünde işlenen veya işlenmek üzere olan bir suç yüzünden başka bir sivil şahsı tutuklamaya hakkı vardır." Bu sözlerim bana da karışık gelmişti ama devam ettim. 
"Şunu kalın kafana iyice sok Filcangöz. Seni kanunen tevkif ediyoruz." , 

Arkamdaki adamlar onun dikkatini çekmişti. 
Fakat kalın kolu halâ kıvrıktı. Kocaman eli de göğsünün üstündeydi. Yani bu eli biz göremiyorduk. 
"Neden beni tevkif ediyorsun?" 

Kaşlarımı çatarak sert bir sesle, "Öldürücü bir silâhla saldırma ihtimali yüzünden," diye cevap verdim. "Dahası da var. Ayrıca sabıkalılarla iş birliği, suç ortaklığı gibi başka suçların da var. 
Fakat ÖSS bana kâfi. Bu senin deliğe girmene yeter. Bu yüzden San GÇuentin'de on yıl yatman işten bile değil Filcangöz." 

-"ÖSS mi? O da ne? ÖSS nedir?" 

-"Dün geceyi hatırla Filcangöz," diye homurdandım. "Hatırla bakalım! Arabanla beni ezmeğe kalktın. Yalan mı? Senin araban Öldürücü silahtı o anda. Suçun da Öldürücü Silahla Saldırma. 
Yani ÖSS." 

-"Beni görmüş olmana imkân yok." 

-"Bu lâfları bırak. Seni görmedimse arabada olduğunu nereden anladım Filcangöz?" 

Budala, uzun uzun bunu düşündü. Nihayet başını salladı. "Eyvah, beni şimdi yakaladın." Güya bana çaktırmadan arkamdaki adamlara baktı. 
Sağ elini göğsünden çekti. Rahat bir nefes aldım. 
"Ben üstüme saldırdığını sanmıştım Scott." Yalandan gülümsemeye çalıştı. 

-"Evet üstüne saldıracaktım." Neyse ilk tehlike atlamıştı. Fakat ben ter içindeydim. Terlerin :sırtımdan ve göğsümden süzüldüğünü hissediyordum. 
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"Şimdi de kaşıntıya sebep olan şeyi alayım Filcangöz. O kaşıntıya lüzum yok." 

-"Ha?" 

-"Şu parçayı söylüyorum." Elimi uzatıp ceketinin içine soktum ve Colt'u aldım. O pençesini kaldırdı ama neyse silâhı kapmaya kalkmadı. Tabancayı pantalon cebime soktum. 

-"Tamam. Haydi gidelim." 

Serseri kalın dudaklarını yaladı. Karanlık tiyat ro salonuna baktı. En önde oturup beğendiği kadını seyredemiyecekti artık. Sonra etli omuzları çöktü. 

-"Bu işi bana yükleyemezsin," diye söylenmesine rağmen benimle geldi. Ağır ağır yürüdük. 

Sokağa çıkınca Filcangöz'ü benim Cadillac'a doğru götürdüm. Sonra durup omuzumun üstünden Tony'- le Gill'e seslendim. "Suçluyu ben götüreceğim. İkiniz bizi takip edin." 

Artık vücudüm yapış yapış olmuştu. Duşa girmişim gibi sırılsıklamdım. Svank'ın antresindeki oyun ilk perdeydi. Güya bu işin en kolay tarafıydı. İkinci perdede Filcangözü ikna etmem lâzımdı. Ondan sonra da serseriye düşünme zamanı vermeden fevkalâde bir oyun oynıyacakük. 

Yalnız ne zaman aklıma parlak bir şey gelse bunu tatbik ederken, ani bir ümitsizliğe kapılırım. 
Daha doğrusu fikrin parlaklığı kayboluverir. İşte bu parlak fikrim de gitgide donuklaşmaya başlamıştı, Filcangöz, Cadillac'da yanımda oturuyordu. 
Radyolu telefonu açıp Adalet Sarayında Ron Smith'i aradım. 

Goril, bana aldırış etmez gibiydi. O derin bir düşünceye dalmıştı. Smith'i bulunca, "Hakim Crotfer ne alemde?" diye sordum. 

-"Beş dakika evvel buradan ayrıldı Shell. Öp:le yemeği için iki saatlik bir ara verdi." 

İçimi çektim. "İyi." 

-"Pek de iyi değil, Shell. Arkadaşın geldi. Yanındakilerin o kadar fazla olacakları aklıma gelmemişti. Eğer başım belâya girerse...." 

Yanımda Filcangöz varken durumu izah edemezdim tabii. "Biraz sonra konuşsak olmaz mı?Ora ya gelir gelmez seni görürüm. Tamam mı?" 

-"Şey.. Peki." 

Aslında sormak istediğim bazı sualler vardı. 
Fakat bunları daha sonraya bıraktım. Başka çare yoktu. Telefonu kapattım. 

Filcangöz, bir hayli düşünmüş olacak ki başını kaldırarak bana baktı. "Nasıl oldu da sen Svank tiyatrosuna geldin Scott? Şunu bana söylesene." 

Hiddetle onu süzdüm. "Nasıl olsa er geç oraya geleceğini biliyorduk, Filcangöz." Yalan söylememiştim. "Sadece Svank'a memur yerleştirdik. Hep si bu kadar. Senin nasıl olsa tuzağa düşeceğin mâlumdu." 

O gorillerin pek sevdiği bir küfürü savurdu. 
Sonra içini çekti. "Ah ben ne budalayım. Kendi ayağımla gelip kapana kısıldım." 

O vakit ilk defa bu oyunu başarabileceğimi düşünmeye başladım. Zaten başka türlü düşünmem felâket olurdu. Sadece ve sadece başarıya erişecegimi düşünmeliydim. 

Yola koyulduk. Polis rolündeki iki aktörüm de peşime takıldı. Doğru biraz ilerideki Adalet Sarayının parkına girdim. Cadillac'ı durdurdum. Sağ kapıyı açtım. 

Filcangöz, ifadesiz bir sesle, "Burada mı ineceğiz?" dedi. 

-"Öyle." 

-"Ama burası benim girdiğim hapis değil." 

-"Tabii değil. Kuzum nen var senin? Haydi yürü. Biraz çabuk ol bakalım." 

Diğer araba park etmişti. Gill ve Tony bize doğru geliyorlardı. Filcangöz Cadillac'dan indi. 
Gözleri yine kısılmıştı. Onu bir kolundan yakalayıp Adalet Sarayına soktum. Hakim Croffer'in salonuna götürdüm. 

Ed Howell, büyük kapının önünde duruyordu. 

Ona yaklaşınca Filcangöz, şüpheyle, "Bu iri yarı siyah zenci burada ne yapıyor?" diye sordu. 

Bu lâfı duyunca fena halde sinirlendim. Farkına varmadan elimi kaldırmıştım. Tam Filcangöz'e bir tokat atacağım sırada Ed beni bileğimden yakaladı. 

Ona baktım. Ed, gülümsiyerek göz kırptı. Yüzündeki ifade beni şaşırtmıştı. Fevkalâde memnun ve neşeliydi. Bir şey anlıyamadım. 

O başıyla bana işaret edip koridora doğru gitti. Onunla hiç olmazsa bir kaç saniye konuşmak zorundaydım. Onun için gorile döndüm. "Sen burada bekle bakalım bizim için hazırlanmışlar mı?" 

-"Hazırlanacaklar mıydı?" Serserinin gözleri zaten parlak değildi. Fakat daha da donuklaşmıştı bu gözler. Sersemlemişti o. Buna memnun oldum. 
Onun kendisine gelmemesi lâzımdı. 

Onun yanından geçip iki metre ötede duran Gill ve Tony'e, "Ona dikkat edin çocuklar," dedim. 

Gill, "Onun nesine dikkat edelim," der gibi omuzlarını kaldırdı. 

Tony ise dudak büktü. Artık o fıtığı patlamak üzere olan adam rolünden vazgeçmişti. 

Filcangöz, "Fakat..." diyecek oldu. Aldırmıyarak yürüdüm. ' 

Hemen Ed'e yaklaştım. "Sana ne oldu kuzum. 
O namussuz serseri bu sözüyle..." 

-"Boş ver," diye güldü. "O bana bir fikir verdi. Böylece bir problemi hallettim. Ama sen bunu unut. Ancak otuzaltı kişi bulabildim. Ama bu ka- - dar kısa zamanda daha fazlası da olamazdı. Ayrıca burada bakılan davadan kalma beş, altı kişi daha var. Onlar nedense yemeğe çıkmadılar. 
Ben de salondan çıkmalarını söyliyemedim tabii.. . 
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Sen jüriden bahsetmedin. Onun için bizim çocukları salona serpiştirdim. Eğer istersen... 

-"Jüriye lüzum yok Ed. Hakim bu davaya tek başına bakabilir. Karar vermek de ona düşer." 

-"Sana fevkalâde bir hakim buldum. Morrison Blaine. Seksen yaşında ve granitten daha sert bir tip. Kendisi daha yeni Elizabeth Dugan'ın Davası filminde hakim rolünü oynadı. Onun için stüdyoya uğrayıp cüppesiyle şeylerini aldı. Buraya geldi." 

Ed, halâ gülüyordu. Yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Fakat ben düşünmekteydim. Ed, 'Cüppe ve şeyleri' demişti. Cüppeyi anlamıştım. Bu lüzumluydu. 
Fakat 'Şeyleri' neydi? Bunu öğrenecek vaktim bile yoktu. 

-"Ya Ron Smith nerede." diye sordum. 'Vaktiyle o adliye muhabiriydi. Şimdi de burada çalışıyor. Onu gördüm tabii. Kendisine telefon ettiğim zaman durumdan memnun kalmadığını anladım. O bu işe pek yanaşmadı." 

-"Yok, yok, durum iyi. Kendisiyle bir dakika evvel konuştum. Bu işi yapacak. Pek memnun degil ama razı oldu. Verdiği sözü tutacağından da eminim." 

Daha bilmek istediğim pek çok şey vardı. Lakin vakit yoktu. Bu işi yürütmek için Filcangöz'ün dengesini bozmamız lâzımdı. Oyun boyunca onun kendisine gelmemesi şarttı. Onu bildiğini sandığı bir âleme sokacak ve ondan sonra şaşırtacaktık. 
Gangster yamağı bu şaşkınlığından kurtulmamalıydı. Bu işte her şeyin dakikası dakikasına yapılması gerekiyordu. 

Onun için son bir sualle iktifa ettim. "Peki bir savcı bulabildiniz mi? Bu işi kim yapacak?" 

Ed, beyaz dişlerini göstererek, yine güldü. "Evet, Baş Savcı gelecek. Yani ben!" 

Ağzımı açtım. Ona figuranlara pek bir şey olmıyacağını fakat rolleri icabı konuşacakların başlarının belâya girebileceğini anlatacaktım. Fakat bunu yapamadım. "Şey.. Ed, belki de buna lüzum kalmaz. Haydi gidelim artık." 

Ed Howell, benden ayrılıp yürüdü. Büyük kapının çift kanadını açtı, Ben de Filcangöz'ün yanına dönüp yine onu kolundan yakaladım. Kapıya doğ ru sürükledim. İstememesine rağmen ayaklarını sürüyerek geldi. Gill ve Tony de peşimizdeydiler. 
Onlar da ayaklarını sürüyorlardı galiba. Tony'nin yine fıtığını yoklayan adam numarasına geçtiğini gördüm. Fakat bu rolü yine de başaramadı. 

Ed, önden gidiyordu. Bize işaret etti. Sıraların arasından geçerek en öne geldik. Dinleyicilerin oturduğu sıraların sağındaki uzun masanın yanında durduk. 

Ed, önden gidiyordu. Bize işaret etti. Sıraların arasından geçerek en öne geldik. Dinleyicilerin oturduğu sıraların sağındaki uzun masanın yanında durduk. 

Etrafıma bir göz attım. Oturanlar ağır başlı ve ciddi vatandaşlara benziyorlardı. Hepsi de koyu renk, sade elbiseler giymişlerdi. İçlerinden bir kaçını tanıdım. Slade'in canavarlarından bir kaçı istridye kabuklarından çıkıp gelmişlerdi. Vivyan Virgin önde oturuyordu. Yanında da güzel bir kadın vardı. Bir gün evvel onu tül bir bikini ve taşlı bir başlıkla görmüştüm. 

Ron Smith, öndeki küçük masanın başında oturuyordu. Masada bir steno makinesi vardı. Zavall1 Ron hayatından hiç de memnun değildi. Ülseri tutmuş gibi somurtuyordu. Fakat sözünü tutup gelmişti. 

Bizi oturtacakları sırada Filcangöz daldığı derin uykudan uyandı. Kolunu kurtarmaya çalışarak geriye doğru bir adım attı. 

Sert sert onu süzdüm. "'Ne oluyorsun?" 

-"Hey!" diye bağırdı. "Ne oluyor ulan? Burası 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hapishane değil. Mahkeme salonu." 

Şaşırmışım gibi kaşlarımı kaldırdım. "Mahkeme salonu tabii. Ne bekliyordun?"' 

-"Fakat.. Fakat.. Nasıl olur? Önce resmimi çekip parmak izlerimi almıyacaklar mı? Deliğe gireceksem bunları yapmaları lâzım önce. " Başını salladı. "Bunları ayarlamalıydılar." 

-"Ne ayarı?" 

-"Evet, önce ayar lâzımdı." 

Kaşlarımı çattım. "Filcangöz, lütfen işimi bana öğretmeye kalkma. Tamam mı?" 

-"Fakat.." 

-“Kanuni ve hukuki bir ayarlamada şart suçluyu mahkeme huzuruna çıkartmaktır. O suçlu olmadığını ispat için müdafaasını yapar. Savcı da suçlu olduğunu ispat eder. Doğru mu?" 

-"Şey.." 

-"Işte," dedim. "Biz de bunu yapıyoruz. Seni mahkeme huzuruna çıkarıyoruz." 

Ama onun inadı tutmuştu. "Nasıl olur? Mahkemeye gelmeden evvel deliğe girmem lâzımdı. 
Bir müddet delikte oturmam lâzım. Öyle değil mi Scott? Önce hapis.." 

-"Sen budala mısın be?" diye çattım. "Sen hapise girmek mi istiyorsun? İstediğin buysa söyle." 

-"Şey.. İçeriye tıkılmayı kim ister?" 

-"Hah, şimdi aklın başına geldi." 

O ne yapması lâzım geldiğini düşünürken, ken disini dürttüm. Çaresiz yürüdü. Soldaki büyük masanın arkasına geçip oturduk. 

Aptal goril, başını çevirip arkada kalan insanlara baktı. Her tarafı ayrı ayrı tetkik etti. Hatta tavana bile bakmayı ihmal etmedi. Evet, bir mahkeme salonuna gelmişti. Filcangöz de buna inanmış tı. İçinde bulunduğu yer bir mahkeme salonuydu. 
Bunun şüphe götürür tarafı yoktu. Yalnız yine de o yarım aklıyla bir eksiklik olduğunu seziyordu. 
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Ben arkama yaslanıp oturdum. Onun tetkikini bitirmesini bekledim. Nihayet bana döndü. Bir sual sormak ister gibiydi. Ona vakit bırakmadan, "Filcangöz," dedim. "Durumun feci. Kurtuluş ümidi de yok. Fakat ben sana yardım edebilirim. Savcı şahitliği yapacağını söyle. O zaman cezanı da hafifletirler. Duyduğuma göre bu hakim çok sert bir herifmiş. Asan hakimlerdenmiş..." 

-"Asmak mı? Fakat artık.." 

-"Yok, yok o yakaladığı suçluya en ağır cezayı vermesini severmiş. Şimdi senin de canına okuyacak. Fakat hakikati itiraf edersen durum değişir. Her şeyi söylemelisin. Dün gece olanları anlatmalısın." 

Hayretle doğruldu. "Ne söyliyeceğim? Ne söyliyeceğim?" 

-"Al Gant'ın esaslı bir şantaj şebekesi kurup biçareleri nasıl soyduğunu anlatacaksın. Bütün bil diklerini sayıp dökeceksin. Ancak o vakit hafif bir cezayla kurtulabilirsin. Onun için aklını başına top- la Filcangöz. Kafanı kullanmalısın." 

Kaşlarını çattı. "Al'ın başını yakacağımı sanıyorsan sen çıldırmışsın." 

-"Sen bilirsin," dedim. 

Birdenbire kocaman gözlerini açtı. "Ben bir ahize isterim. Bana bir ahize lâzım. Benim hakkım bu." 

Avukat istiyordu serseri. Demek bu dekor ona istediğim kadar tesir etmemişti. Onu uçurumun kenarına kadar getirmiştim. Fakat aşağıya itmeğe muvaffak olamamıştım. 

Oyuna devamdan başka çaremiz kalmamıştı artık. 

Evet, devam edecektik. Gorili muhakeme etmemiz lâzımdı. O ceza giyecekti. Belki de kendisini idam edecektik. 

Ed'e bakarak hafifçe başımı salladım. 
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Ed, hakimin kürsüsünün yanında oturan kısa boylu sıska adama işaret etti. 

Adam, birdenbire ayağa kalkarak, o ufak cüssesinden umulmayacak kalın ve gür bir sesle bagırmaya başlâdı. "Evet, evet evet.. Bu mahkeme salonunda hazır bulunan bütün şahıslar tanınmış ve.." 
O sırada elini ağzına götürdüğü için söyledikleri anlaşılmadı. Zaten o da ne dediğini bilmiyordu sanırım. Elini çekti. "Amerika Birleşik Devletlerinin California Eyaletinin Los Angeles Şehri Ağır Ceza Mahkemesi Hakim Blaine'in riyasetinde açılmıştır. Hepiniz ayağa kalkın." 

Gözlerimi kapattım. Ağzımı açabilsem inleyecek tim. Mübaşiri böyle olursa davanın gerisi ne olacaktı? Hoş bunu daha Tony'i görür görmez anlamalıydım. O polis rolü yaparken, durumu sezmem lâzımdı. Şimdi bir salon dolusu rol düşkünü manyakla başbaşaydım.. Evet, bu davanın nasıl olacagını tahmin edebiliyordum artık. Hollywood'da çevrilmiş yüzlerce film gözlerimin önüne geliyordu. 
Kanun adamı rolündeki aktörlerin mübalağalı hareket ve sözleri, dramatik sahneler, uydurma laflar.. Üstelik bizim rejisörümüz bile yoktu. 

Salondakiler dinleyicilere ayrılmış olan yerlerden fırlayıp şahit koltuğuna oturabilmek için birbirleriyle kavga da edebilirlerdi. Bana bir şeyler olduğunu sezdim. Galiba ben de bir sinir krizi geçirmek üzereydim. Evet halim hiç de iyi değildi. 
Ayrıca başıma bir belâ gelmesi ihtimali de kuvvetliydi. 

Fakat bunu kendim istemiştim. Şikayete hakkım yoktu. Sonuna kadar dayanmak zorundaydım. Gözlerimi açınca hakim salonuna giden kapının da açılmış olduğunu gördüm. 

Seksen yaşındaki Morrison Blaine, ihtiyarlıktan ölememiş fosilleşmişti. Adam titrek adımlarla ilerledi. Sırtına yerleri süpüren siyah bir cüppe giymişti. Başında da pudralı bir peruk vardı. 

Kendi kendime, "Elizabet Dugan'ın Davasına hangi cehennemde.. yani hangi yerde bakılmış?" 
diye söylendim. Fakat bu pudralı peruk beni rahatsız etmedi. Böyle bir şey beni rahatsız edemezdi. Buna izin vermiyecektim. 

Filcangöz, "Amanın!" diye inledi. "Vay anasına. Bu Allahın cezası şey nedir?" 

-"Biraz evvel mübaşir onun adını bağırıyordu," dedim. "Duymadın mı? O Hakim Blaine." Pis pis güldüm. "Hani şu asmayı seven hakim." 

-"Ayyyy.... Cehennem zebanisi gibi bir adam o. Yani zebaniye benziyor." 

-" Zebani onun yanında on para etmez," diye cevap verdim. "Ne yapalım sen eline geçen fırsatı kaçırdın!" 

-"Benim ahizem nerede? Bana ahize vermiyecekler mi?" 

-"Üzülme. Avukatın var." 

-"Var mı?" 

-"Tabii.." 

-"Nerede?" 

-"Burada." 

Dört tarafına bakındı. "Nerede?" 

-"Burada." Kendimi işaret ettim. 

-"Sen mi?" Gözleri birer projektör kadar irileşti. 

-"Evet ben. Ahizen benim." 

-"Aman Allahım! Olamaz bu. Nasıl olur? Böyle şey duymadım. Yok... Yok.. İmkânsız. Şaka etme. Sen benim ahizem değilsin." 

-"Burada, her hangi bir yerde başka ahize görüyor musun?" 

Goril dikkatle salonu yeniden inceledi. "Eğer görüyorsan Allah belâmı versin. Fakat.. Sen beni bıçaklarsın. Beni vuracaksın. Beni vahvedeceksin. 
Beni.." 
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Domuz domuz gülerek, "Tabii," dedim. "'Bunu yapacağımdan emin olabilirsin." 

Ağzı açık kalmıştı. Ağzından nefes alıyor, hırlar gibi sesler çıkarıyordu. Sonra dişlerini birbirine vurarak, ağzını kapattı. "Burada bir namussuzluk oluyor." 

'Güm'' Hakim tokmağıyla kürsüye vurmuştu. 
"Salonda gürültü istemem!" Hakimin haline bakın ca sesinin de titrek ve tiz olacağını sanmıştım. 
Fakat onun kalın ve gür sesi tam bir hakime yakışacak gibiydi. 

-"Dava konusu.. Amme davası.. Suçlu Joseph Garella.." O elindeki bir kâğıt parçasından okumaya devam etti. Ed Howell'in lüzumlu malümatı bu kâğıda yazıp adama verdiğini anladım. Üstelik 


Ed, malümatı çok acele yazmıştı anlaşılan.. "..Ken disi herkesce Filcangöz Garella diye tanınmaktadır. Suçu...... mmmmmmm....... OS ile Saldırma." 


Hakim Blaine, salondakilere sert sert baktı. 
Adamın Adalet, Hakikat, Suç ve Annelik hakkında uzun bir konuşmaya başlıyacağını sandım. O anda aklıma bir şey daha geldi. Elimizde senaryo olmadığına göre bu insanları susturmak da zor olacaktı. 

Fakat neyse Blaine kendisine tam zamanında hakim oldu. Sert bir sesle emir verdi. "Şahitler dinlensin." 

Hakim, bu sefer boş şahit sandalyesine baktı. 
Baktı, baktı, baktı. Nihayet kendisini toplayarak salondakileri süzdü. Gözleri bana takıldı. Hakim memnun memnun gülümsedi. Nasıl bir rol yapacagına karar vermişti. "Şahit bu mu?mmmm.... Yani sanık.. Sanığın avukatı." 

Filcangöz'e baktım. Zavallı gorilin ağzı yine açık kalmıştı. Gözleri faltaşı gibiydi. Dudakları da titriyordu. Yani o istediğim kıvama gelmişti. Ona artık her arzu ettiğimi yapabilirdim. 
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Ayağa kalkarak, son derece saygılı bir tavırla, "Evet Hakim bey," dedim. 'Kurbanı ben temsil ediyorum." 

-"Hayır etmiyor!" Haykıran Filcangöz'dü. 

Hakim, elindeki tokmağı şiddetle kürsüye vurdu. "Mahkemeye hakaret ha! Elli dolar ceza!" 

—'Filcangöz'e bakarak mırıldandım. "Sana hakimin çok merhametsiz olduğunu söylemiştim. İşte adamı kendine garez ettin." 

Goril, inledi. 'Ohhhhh...... uhhhh...." 

-"Halbuki daha dava başlamadı bile," diye devam ettim. 'Daha şimdiden sana garez oldu." 

Hakim, tekrarladı. "Elli dolar ceza. mmmmm. 
Şimdi savcı.. savcı.. mmmm. Savcı hazır mı?" 

Ed Howell, ayağa kalktı. Filmlerdeki Güneyli zencileri taklit ederek konuşmaya başladı. Her kelimeyi ezip büzerek, söylüyordu. "Biz onu mahküm ederizzzz...." Kulaklarım uğuldadı. Belki de ben böyle duymuştum. O tamamiyle başka bir şey söylemişti. Bu tip zenci konuşmasına ancak komedilerde ve Hollywood filmlerinde rastlanırdı. 

Ne hale geldiğimi bilemezsiniz. Salondakilerden bazılarının da hayretle içlerini çektiklerini duydum. Üstelik Ed şarkı söyler gibi konuşuyordu. 
Yapabileceğim bir şey yoktu. Ed'i tanıyanlar, arkadaşları da bu konuşmadan sersem olmuşlardı. 

Fakat benim şaşkınlığım kısa sürdü. Zira Ed, konuşurken, tempo tutar gibi ayağını hafif hafif yere vuruyor sesi bir alçalıp bir yükseliyordu. 
Ed'in neşesinin sebebini anlamaya başlamıştım. 

Filcangöz'e bakınca Ed'in haklı olduğunu anladım. O gorili iyi anlamıştı. Serseri ağzını açmış doldurulmuş balık gibi bakıyordu. Daha fazla hayret edemezdi o. Hem bu hayrette dehşet de gizliydi. Filcangöz, bu konuşmayı iyi anlıyordu. Karşısında kibar kibar konuşan savcı yerine böyle birini bulmak onu mahvetmişti. 
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Ed devam etti. "Evet, evet, evet, ÖS'yle saldırma.. Mahalleyi ayağa kaldırma.. Türlü suçlar işleme.. Katilleri gözleme... Vurup insan öldürme!" 

Filcangöz yine inledi. 

Fakat iş bununla da bitmedi. Dinleyicilerden bazıları hafif hafif el çırparak, Ed'e tempo tutuyorlardı. Mahkeme salonunda değil zencilerin şarkı söyleyerek, günah çıkarttıkları kilisedeydik sanki. 

Dinleyiciler bir ağızdan, "Doğru!" diye bağırıp tempoyla el çırpmaya devam ettiler. 

Ed, masanın arkasından çıkıp konuşmasına devam etti. Dediğim gibi birbirine: uygun kafiyeli fakat mânasız lâflar ediyordu. Üstelik iri yarı genç adamın omuzları düşmüştü. İhtiyar bir zenci gibi ayaklarını sürüyerek, yürüyor ve arada bir de kendisini seyredenlere dönüp, "Öyle mi?" diyordu. 

Figüranlar da bir ağızdan, "Öyle," diyerek , tempo tutuyorlardı. Ed iyi aktördü. Üstelik figüranların hepsini tanıyordu. Onun için oyun fevkalâde başarılıydı. 

Ed, yine şarkı söyler gibi bağırdı. "Suçlu o. 
Öyle değil mi?" 

Seyirciler veya dinleyiciler cevap verdiler.. 
"Şüphesiz öyle." 

Sadece salonda beş kişi hayretten donmuş kalmıştı. Ed, bana salondan çıkmayan beş kişiden , bahsetmişti. Bunlar onlar olacaktı. Onların yüzleri de görülecek gibiydi.. Hakim Croffer'in baktığı dava için buraya gelmiş olan adamlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı. 

Ed Howell, ayaklarını sürüyerek, yürüyor, gülüyor, tempo tutuyordu. Hayatından çok memnun olduğu belliydi. Onun diğerlerinden daha fazla rol kesmeğe düşkün olduğunu anlamıştım. Aktör, gözlerini Filcangöz'e dikerek yaklaştı. 

Birinin kolumdan çektiğini hissettim. Ceketimi çekiştiren bizim gorildi. 

O telaşla, "Bir şey söyle!" diye fısıldadı. "Bir şey yap." 

Hiç oralı olmadım. Sakin sakin serseriyi süzdüm. "Olmaz." 

-"Olmaz mı?" 

-"Haır, henüz sıra bana gelmedi." 

-"re.. Peki.. Senin.. Senin sıran ne zaman gelece?" 

-"Belki de hiç gelmez," diye cevap verdim. 
"Bu tamamiyle duruma bağlı bir şey." 

Bu lâfım hiç de hoşuna gitmedi tabii. "Scott.. 
Hangi.. Hangi duruma bağlı bu?" 

-"Hakimin durumuna bağlı," dedim. "Hepsi yetişmiyormuş gibi bir de adamı kızdırdın." 

Ed, şarkı söyler gibi bağırdı. "İşte.. Suçlu olduğunu ispat ettim. Artık onun başına gelecekler hakime bağlı. Ona ne yapacakları bana vız gelir. 
Fakat fazla ceza yemesini isterim. Ceza neyse ben şimdiden kabul ettim. Yalnız.. Yalnız kanunun uygun bulduğu en ağır cezayı isterim. İsterim.. İsterim..." 

Filcangöz, yine kolumu çekiştirdi. "Ne demek istiyor?... Suçlu olduğumu ispat ettiğini söyledi. 
O bir şey ispat etmedi be. Sadece konuştu. Delil de göstermedi." 

İçeriye bir kaç defa girip çıkan Filcangöz delil gibi şeyleri öğrenmişti. Kaşlarımı çatarak son derece kasvetli bir tavır takındım. "Orası belli olmaz. Bu tamamiyle hakimin karar vereceği bir husus." ; 

Ed, nihayet hakime döndü. "Sayın hakim," diye haykırdı. "Saygılarımı sunarak iki müebbed hapis cezası verilmesini tavsiye ederim. İki ceza arka arkaya çektirilmelidir. Hem bunu en kısa 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zamanda yapmanız doğru olur. Yine saygılarımı sunarım.” 

Fosilleşmiş hakim, doğruldu. Dik dik etrafına bakındı. Nihayet konuşmaya başladı. "Savcının iddiannamesini dinledim. Anladığıma göre siz iki ölüm cezasının birden verilmesini istiyorsunuz." 

-"Tamamiyle sayın hakim." 

Blaine, "Bu bana makul gözüktü," diyerek tokmağı kaldırdı. 

-“Bu ne Allahın cezası iştir.." Bağıran Filcangöz'dü tabii. 

Hakim, kürsüye şiddetle vurarak, homurdandı. 
"Mahkemeye hakaret! Yüz dolar ceza!" 

Gorile bakarak, 'Doğru yapmadın, der gibi başımı salladım. O vakit de durum değişti işte. O ana kadar Filcangöz'ün pek fazla aldırmadığı bu komedi birdenbire drama döndü. Serseri buraya isteyerek gelmemişti. Biraz da endişelenmişti. Fakat şimdi korkuyordu. Kendisini idama mahküm edeceklerinden korkmaya başlamıştı. 

Bunu şöyle izah edebilirim. Geceyi hapishanede geçirdiğiniz oldu mu hiç? Pek çok dürüst ve namuslu vatandaş şu veya bu sebepten bir gece içeride Sabahlamak zorunda kalmıştır. Kapı arkanızdan kapanınca önce hiddetlenirsiniz. Veya bunu komik bulursunuz. Fakat bir müddet sonra içeriye kapatılmış olduğunuz ve aciz kaldığınızı itiraf, edersiniz. Oradan çıkmanıza imkân yoktur. Bagırmanın fayda vermiyeceğini bilirsiniz. O duvarları yıkmak da imkânsızdır. Bir kere Sizi yakalamışlardır. Kuvvet karşı taraftadır ve siz bir şey yapamazsınız. Masun olduğunuz da malümdur. Fakat bu da o anda hapishaneden çıkmanızı sağlıyamaz. 

İşte Filcangöz'ün kuş beyninden de buna benzer düşünceler geçiyordu sanırım. Evet, olanlar acaipti. Bu delilik, çılgınlıktı. Fakat inanamadığım 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şeyler hakikatti. Onu yakalamışlardı. Bir avukat da bulamıyordu. Onu sadece ben müdafaa edebilirdim. Serseri telefona gidip Al'la konuşamıyordu. 
Yardım isteyecek kimsesi yoktu.. Ona her şeyi yapabilirlerdi. 

Yine kolumu çekiştirdi. Hırıltılı bir sesle , "Scott," dedi. "Scott.. Senin dediğini yapmam doğru olacak.. " Kuruyan dudaklarını yaladı. "'Savcı- ya şahitlik edeceğimi söyle. Evet bunu yapmam doğru olacak sanırım. "Karar vermişe benziyordu. 

Ed Howell de yakınımızdaydı. Filcangöz'ün bana söylediklerini duymuştu. Ed'e bakarak göz kırptım. Sonra serseriye döndüm. "Korkarım çok geç kaldın." 

Bir anda ciğerlerindeki bütün hava boşalıver- di. "Fakat.. Fakat.. sen.. Sen benim ahizemsin.. 
Bir şey yapman lâzım." 

O vakit sırıtarak, "Filcangöz," dedim. "Sana bir şey söylemeyi unuttum. Ben savcının arkadaşıyım. Onun bu davayı kazanmasını çok istiyorum." 

Gorilin kocaman gözleri daha da büyüdü. "O.. 
O senin ahbabın mı?" Dehşetle Ed Howell'e bakıyordu "O..." 

-"Evet,O.." 

Bir sessizlik oldu. Sonra Filcangöz bitkin bitkin," Seni Allahın belâsı beyaz saçlı.." diye küfrü bastı. "Seni..." 

-"Bu yüzden on yıl daha yiyiceksin." 

-"Beyaz saçlı.. Seni.." 

Ed, gülmemek için kendisini zorlıyarak, "Sayın hakim," diye bağırdı. "Benim işim bitti." 

Hakim, başını salladı. "Peki. Yalnız mahkeme suçluyu cezalandırmadan evvel müdafaa avukatı söz almak isteyebilir. Kendisine söz almak isteyip istemediğini soralım.." 

Ben ayağa kalktım. "Sayın hakim," diye söze oaşladım. "Sayın bayanlar ve baylar, arkadaşlar, 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Romalılar ve Vatandaşlar..." 

Ed, elini bacağına vurdu. Gülmemek için dudagını ısırıyordu. Benim de rol kesmeye meraklandığımı anlamıştı. 

Kaşlarımı çatarak, pis pis onu süzdüm ve devam ettim. "Biz buraya Filcangöz'ü görmek için toplandık. Onu methetmek için değil. Bu mahvolmuş haydutun avukatı olarak müvekkilim aleyhindeki delillerin çok.. çok..." Susup müvekkilime baktım. O bir an ümitlendi. Sonra ümidi söndü. "Çok fazla olduğunu söylemeliyim. Zaten ben de uygun bir müdafaanname hazırlıyamadım.Aslınıisterseniz müdafaa için hiç bir hazırlığım yok. Onun için sizden ricam..." 

Hakim, sözlerimi yanlış anlayıp ters bir karar verebilirdi. Ne istediğimi imâ etmem şarttı. "Şey, dedim. "Acaba müdafaamı hazırlamam için bana zaman verebilir misiniz? Yani mühlet istiyorum. 
Bunu vermezsiniz değil mi?" 

-"Ha? Mühlet mg? Nasıl bir mühlet?" 

-"Şey.. Şöyle bir ikiyıllık bir mühlet. Ancak ben bu kadar zaman içide bir müdafaa hazırlayıp. " 

Hakim o vakit işi çaktı. Güm” Deyip kürsüsüne vurdu. "Hâyır' Mühlet talebi reddedildi." 

-"İşte," diye mırıldandım. "Şimdi olan oldu. O halde müvekkilim adına onun suçlu olduğunu bildiriyorum. Artık adaletin merhametine sığınarak..." 

-"Hayır, hayır merhamete sığınmam.." Nedense müvekkilim de ağzını kapatmasını bilemiyordu. 

Hakim yine kürsüye vurdu. "İki yüz dolar ceza!" 

-"Hayır: Sen!." 

-"Beş yüz dolar!" 

-"Haaaa'.." 

Filcangöz tam istediğim haldeydi. Ona doğru eğilip kulağına fısıldadım. "Durum çok kötü." 

O neredeyse kendisinden geçecekti. Sözlerimi duyunca biraz dirilir gibi oldu. "Kötü de söz mü? Felâket." 
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-"Iki ölüm cezasının arka arkaya verilmesi kısmını anladın değil mi Filcangöz?" diye sordum. 

-"Evet. Ne demek o?" 

-"Yani seni iki defa idam edecekler. Öldüğünden emin olmaları için iki defa gaz odasına gideceksin. Veya iki defa elektrik sandalyesine oturacaksın." 

-"Anladım. Demek beni öldürecekler." 

-"Tamam. İyi anladın." 

-"İtiraf edeceğim. Mahkemenin şefkatine sığınacağım." 

-"Tek kurtuluş çaresi bu Filcangöz. Şahit iskemlesine oturup bütün bildiklerini anlatırsan.." 

-"Anlatacağım.. Anlatacağım." 

-"Her şeyi söyle," dedim. "Pike, Waverly, Natasha. Antoinette ve diğerleri hakkında bildiklerini anlat." z 

Başını salladı. Her şeye razıydı. 

-"Peki. Bakalım ben bir şeyler yapmaya çalışacağım." 

Ayağa kalktım. "Sayın Hakim. Kürsünüze yaklaşabilir miyim?" 

-"Yaklaşmaman için bir sebep göremiyorum." 

-"Teşekkür ederim Sayın hakim." Ona yaklaşıp cüzdanımı çıkardım. Bunun içinde sadece bir yüz dolarlık kalmıştı. Parayı ona verdim. "Fevkalade rol yaptın," diye fısıldadım. "Tam istediğim gibi." 

İhtiyar, memnun memnun gülümsedi. 

-"Şimdi bu gorili şahit sandalyesine oturtacagım. Ben işaret etmedikçe kendisini cezalandırma. 
Fakat konuşmaktan vazgeçerse onu biraz tehdit etmek fena olmaz." 

Blaine başını salladı. 'Demek oyunumu beğendin ha?" 

-"Fevkalâde. Devam et." 

Filcangöz'ün yanına döndüm. "Şahitlik edeceksin.... Yani bütün bildiklerini anlatacaksın. Bunun 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faydası olup olmıyacağını bilmiyorum. Bu tamamiyle senin elinde." 

Yutkundu. 'Orada ne yaptın. Hakime bir şey verdiğini gördüm." 

-"Gördüğün bir yüzlüktü. Yani hakime rüşvet verdim." 

-"İyi etmişsin." Ümitlenmişti. Fakat sonra yine korkuya kapıldı. "Yüzlük rüşvet verilir mi?" 

-"Sırf şahitlik etmene izin versin diye yaptım bunu. Haydi git. Oraya otur ve bülbül gibi şakı Filcangöz." 

Ayağa kalktı. "Fakat numara filan yok," dedim. 
"Başladın mı sadece hakikati, bütün hakikati ve sadece hakikati anlatacaksın." 

-"Evet.. Peki." f 

-"Bu arada," diye ilâve ettim. "Al'ın aleyhinde konuşmak zorundasın tabi." 

-"Bütün bildiklerimi kusacağım." Bana baktı. 
"Al'ın üstüne başına da kusacağım." 

Sonra kararlı bir tavırla şahit yerine doğru yürüdü.... 

k y% 
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-"Filcangöz," dedim. "Hakikati, bütün hakikati, sadece hakikati anlatacağına yemin eder misin?" 

-"Evet." 

Serseri şahit koltuğunda oturuyordu. Ben de yanında duruyordum. Hakim Blaine sağ taraftaki kürsüdeydi. Salondaki dinleyiciler de benim sol tarafımda kalıyordu. 

-"Tamam. Şimdi söyle bakalım. İki gece evvel saat dokuzu biraz geçe siyah bir İmperial arabayla Finley Pike'ın evine gittiğin doğru mu?" 

-"Evet ben oradaydım." 

-"Neredevydin?" 
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-"Senin dediğin yerde. Arabayla Finley'e gittik." 

-"Arabada senden başka kimler vardı?" 

Goril, "Een direksiyondaydım," diye cevap verdi. "J.B. yanımda oturuyordu. Düdük ve Tom Tom da arkadaydı." 

-"J.B.Kester tamam. Düdük ne? Tom Tom kim?" 

-"Sen nasıl istersen öyle olsun." 

-"'Yani," dedim. "Tom Tom ve Düdüğün asıl isimleri nedir? Sen onu söyle." 

-"Bunları biliyorsam Allah belâmı versin. Sadece Tom Tom ve Düdük. Meselâ 'Hey Düdük' deriz.." 

-"Neyse bunu bırakalım. O gece neden Finley Pike'ın evine koştunuz, Filcangöz?" 

-"Koştuğumuz yoktu. Biz sadece..." 

-" Yani telaşınız neydi?" 

Serseri, "Al oraya gitmemizi söylemişti," dedi. 

-"Al kim? Yoksa herkes tarafından Al Gant diye tanınan patronun Al do Ginetti'yi mi kasdediyorsun?" 

-"Eveto." 

-"Şimdi anlat bakalım. Finley Pike'la patronun Al Gant'ın ne ilgisi vardı?" 

-"Onlar akraba değil." 

-"Bırak bunu. Al ve Finley birbirlerini tanıyorlardı. Bir bakıma işbirliği de yapmaktaydılar. 
Doğru mu?" 

-"Doğru.." 

-"Yaptıkları iş neydi?" 

-"Şantaj." 

Ben Filcangözü konuşturmak için olanca gücüm le uğraşıyordum. Bu yüzden dinleyicileri filân unutmuştum. Hakim Blaine ve Ed Howell'i dahil edersek Hollywood da çalışan otuz sekiz figüran aktör ve aktris İnside mecmuasını biliyorlardı. 
Finley Pike'ın kim olduğundan da haberleri vardı. Hele Pike öldürüldüğünden beri herkes onunla 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ilgilenmişti. Adamın Amanda Dubonnet adıyla dertliler köşesine de yazı yazdığı duyulmuştu. 

Serseri, 'Şantaj' der demez arkamdakiler hayretle bağırdılar. Ben bu şantaj meselesini bildigim için tabii kabul etmiştim. Fakat salondakilerin hiçbirinin bundan haberi yoktu. Gazetelere, düşmemişti henüz bu iş. 

Ron Smith'in steno makinesinde zabıt tuttuğunu görerek sorguya devam ettim. "Şimdi şu şantaj işini bize anlat bakalım. Bu iş nasıl idare ediliyordu. Al Gant'la Finley Pike'ın durumları neydi?" 

-"En başından itibaren mi?" diye sordu. 

-"Evet." 

-"Şey.. Al, Finley'i epeydir tanıyordu. Dört beş yıldız ahbaptılar. Al zaman zaman Finley'e yardım ediyordu. Vakti gelince Finley'den istifade edecegini düşünmekteydi. İki sene evvel Al, bir mecmua çıkartmaya karar verdi. Bunun için de büyük bir sermaya ayırdı." 

-"Bu mecmuanın adı neydi?" 

-"İnside." 

-"Peki Al, mecmuayı çıkarması için Gordon Waverly'i mi seçti?" ` 

-"Orasını bilmiyorum." 

Evet, Filcangöz'ün bilmediği epey şey vardı. 
Fakat onun bildikleri bana kâfiydi. "Mecmua için lüzumlu parayı Al, Waverly'e mi verdi?" 

-" Sanmıyorum. Benim duyduğuma göre Al parayı, Willow adında şişko bir kocakarıya vermiş. Al, bu kadının aleyhinde bazı şeyler biliyordu. Kadın da çaresiz Al'ın istediklerini yapmaya razı olmuş. 
Al sonra kadına Finley'e mecmuada bir iş verdirtmesini de tembih etmiş." ` 

-"Demek Al Gant, Finley Pike'ınİnside mecmuasında çalışmasını istemiş. Bunun için de Miss Madelyn Willow'dan faydalanmış. Öyle mi?" 

Şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırdı. "Öyle sanıyorum. Evet, böyle yapmış olması lâzım. Kadın Finley Pike'ı, Waverly denilen adama satacaktı." 

-"Peki," dedim. "Al, Finley Pike'ın Dertliler köşesini alması için de israr etti mi?" 

Goril, "Onu daha sonra yaptı," diye cevap verdi. "Al, başından işi böyle plânlamıştı zaten. Fakat önce Pike gazeteye girip başka işler yaptı. Sonra bir fırsatını bulup o köşeye geçti. Zaten Al onun dertli mektuplarına cevap vermesini istiyordu. Bütün plânı buydu." 

-"Bu sütünu Finley Pike'ın alması neden önem-. 
liydi?" 

Serseri, "Allah kahretsin," diyehomurdandı. "al, gazetede kendi adamı olsun istiyordu. Çünkü Hollywood'da pek çok pislik olduğunu söylüyordu. 'Bunları kürek kürek toplamalı,' diyordu. İşte bu mecmuayı da kürek diye istiyordu. Aktörler, aktrisler, zenginler hakkındaki haberleri topluyordu. Onların utanılacak şeyler yaptıklarını biliyordu. Elinde delil olunca onlara şantaj yapacaktı. Ayrıca dertliler köşesine bir çok kadın ve erkek de mektup yazacaktı. Al, onların içinden başı dertte olanları seçip kendilerini iyice sızdıracaktı. İşte plânı buydu." 

Salondakilerden bir kaçı içini çekti. Bağıranlar da oldu. Fakat hepsi de dikkatle dinliyordu. 

-"Peki işler Gant'ın istediği gibi yürüdü mü? 
Yani Al Gant, İnside mecmuasına gelen dertli mektuplarından istifade ederek, şantaj yapabildi mi? 
Hollywood da oturan ünlü kişilere ait bilgiler toplayıp onları sızdırdı mı?" 

Filcangöz, "Evet," diye bağırdı. "Bunu sen de biliyorsun. Al, bile bu kadar iyi netice alacağını beklemiyordu. Bir kısım rezaletleri mecmuaya gelen haberlerden öğreniyordu. Ama asıl para kaynağı Finley'e yollanan mektuplardı. 

-"Yani Amanda Dubonnet adıyla dertlilere cevap 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veren Finley Pike'a yollanan mektuplar." 

-"Tamam. Adamın öbür adı Amanda'ydı. Bazı mektup yazanlar adetâ sızdırılmak için yalvarıyorlardı. Patronlarının parasını çalan memurlar, başkalarının karısı ve kocasıyla gezen çiftler, hatta başkasının kocasıyla gezen kocalar, Amanda'ya mek tup yazıyorlardı. Meselâ şu meşhur aktör... Şey.." 

Hemen atıldım. "Sus. Burada şantaj yapılmış şahısların isimlerini söylemeye müsaademiz yok. 
Yoksa onlar bizi dava ederler. Demek şantaj için bu mektuplar kullanılıyordu. Bazı kişiler de mektup yazıp sevgililerinden tanıdıklarından şikayet ediyorlardı değil mi? Böylece Al, mektupta ismi geçen şahısa da şantaj yapabiliyordu. 

-"Doğru. Böylesi de çoktu. Meselâ bir bebek bir serserinin kendisini iğfal ettiğini yazıyordu. 
Üstelik adamın ismini de veriyordu. Al o vakit mektupta ismi olan adamı soymaya başlıyordu. İğfal edilen bebeğe ilişmiyordu." 

-"Anlıyorum." 


-"Yarı yarıyaydı bunlar. Yani bazen mektup yazanlara bazen de mektupta ismi geçenlere şantaj yapılıyordu. Bazen de mektupta adamın ismi olmuyordu. Fakat Al bir çaresini bulup adamın ismini çanlıyordu." 

Ben dinleyicilere doğru yürüdüm. Sonra şahit yerine döndüm. Artık dolaşarak konuşuyordum.. 
"Sözlerini Özetliyorum. Amanda Dubonnet'e başı dertte olan insanlar mektup yazıyorlardı. Onlar kendilerini teselli edecek birini arıyorlardı. Kimi utanılacak bir şey yapmış kimi suç işlemişti. 
Bu zavallılar yardım istiyorlardı. Fakat ne Al Gant ne sen ne de Gant'ın diğer adamlarının buna aldırdıkları yoktu. Öyle değil mi? Siz sadece şantaj yapıp para sızdırıyordunuz." 

Gözlerini kırpıştırdı. Yaa!" Kısa bir sessizlikten sonra ilâve etti. "Evet şantaj yapıyorduk." 
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Yüzüme baktı. "Hem onları sağmak kolaydı." 

-"Şimdi Al Gant'ın nasıl çalıştığını ortaya koymak için bir misal verelim. Hakim de durumu daha iyi anlamalı. " Blaine'e baktım. Adam dikkatle dinliyordu. Amanda'ya bir kız mektup yazdı. Kızın ismini vermiyeceğim. O kendisine yardım etmesi için bir doktora... psikoanalizciye gitmişti.." 

O anda Vivyan Virgin'in doğrulduğunu gördüm. 
"Bu adam Beverly Hills'in en tanınmış doktorlarından biriydi. Adam kızı tedavi ederken, aralarında bir aşk başladı. Neticede de kız hamile kaldı. 
Doktor, kürtaj olması için kıza bin dolar verdi. 
Fakat kız çocuğu aldıracak yerde doğurdu ve çocu-. 
gun babasına da durumu söylemedi. Fakat maalesef kız Amanda'ya bir mektup yazarak, akıl sordu. 
Yani işi Finley Pike öğrendi." 

Vivyan'ın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Genç kadının içini çektiğini gördüm. 

Gidip serserinin karşısında durdum. "Kız Al Gant için önemli değildi. Fakat doktor çok mühimdi. Çünkü doktorun hastaları arasında Hollywood'un çok zengin, tanınmış insanları vardı." 

Biri dehşetle içini çekti. Her halde Vivyan'dı o. 
Ama dönüp bakmadım." Böylece Al Gant, doktora şantaja başladı. Fakat ondan para değil hastaları hakkında malümat istedi. Doktor hastalar hakkındaki dosyaları, bantları ona teslim etti. Buna da dediğim gibi bir kızın mektubu sebep olmuştu. O zavallı Amanda'ya yani Finley Pike'a mektup yazmasaydı. Doktor bu duruma düşmiyecekti. Öyle değil mi?" 

Filcangöz, "Bunu tam bilmiyorum," diye mırıldandı. "Fakat Al'ın Hollywood'da iki doktora şantaj yaptığı malüm. Onlar sinirleri bozuk hastaları tedavi ediyorlar." 

-"Pek alâ. Şimdi iki gece evveline dönelim. Al Gant neden seninle diğerlerini Finley Pike'ın evine gönderdi?" 
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-"O gece Finley, Al'a telefon etti. Al, Apaş lokantasındaydı. Orasını bilirsin sen." 

-"Evet, aslında Gant'ın malı olan fakat başkasının üstüne kayıtlı lokantayı söylüyorsun değil mi?" 

-"Evet. Finley, Al'la konuştu. Ben sözlerini duymadım. Fakat sonra çocuklar bana anlattılar. 
Finley, birinin eve geldiğini ve kendisini dövdüğünü söylemiş. Neredeyse Finley'i öldürecekmiş o. Finley de çaresiz ona dosyanın yerini söylemiş." 

-"Hangi dosya? Amanda'ya gelen ve şantaj için kullanılan mektuplar dosyası mı?" 

-"Evet. Bu bir kutudaymış. Daha doğrusu bir çantadaymış." 

-"Evrak çantası mı?" 

-"Ne bileyim ben! Bir çanta işte. Fakat Finley şantaj dosyasından bahsediyormuş. Zaten Al, şantaj işini kendisi yapmıyordu. Bunu Finley'e yaptırıyordu. O ve bir yardımcısı bu işi çeviriyorlardı. Yardımcı para topluyordu." 

-"Para toplayan serseri koca ayaklı biriydi degil mi?" 

-"Kocaman ayaklı mı? Demek onu tanıyorsun. 
Sahi nereden tanıyorsun?" Birdenbire gözleri kısıldı. "Şimdi anladım. Zaten onu senin temizlediğini anlamıştık! Öyle mi?" 

-"Devam et dostum. Finley, Gant'a telefon etti..." 

-"Evet Finley telefon etti ve Al'a birbirinin kendisini dövdüğünü böylece dosyanın yerini öğrendiğini söyledi." 

-"Bunda bir acaiplik var. Pike nasıl telefon edebilmiş. Onu döven adam telefon olan bir yerde bırakıp gitmezdi tabii." 

-"Finley'in anlattığına göre adam onun bayıldığını sanmış, Finley bayılma taklidi yapmış. Sonra masadan telefonu çekmiş ve Al'ı aramaya muvaf fak olmuş. Al'a çabuk adam yollamasını ve kendisini döven serserinin mektupları alıp kaçmasına mani olmasını söylemiş." 

-"Pike'ı döven kimmiş?" 

-" Bilmiyorum. Finley bunu da söyliyecekmiş ama o sırada bir gürültü olmuş. Ses kesilmiş. Al, birinin Finley'in kafasına vurduğunu tahmin etmiş. 
Sonra odadan bazı sesler gelmiş. Al, durup dinleyememiş. Serserinin dosyayı alıp kaçacağını düşünmüş. Al, telefonu kapatıp çocukları toplamış. 
9 sırada beni de çağırttı. Ben, J.B., Tom Tom 
ve Düdük hemen oraya gittik. Sen bizi gördün ya.." 

-"Evet. Adam dosyayı alıp kaçmış mı?" 

Filcangöz başını salladı. "Evet. Al ne kızdı bilsen." 

-"Peki dosya şimdi nerede?" 

-"Pek bilmiyorum. Fakat Al artık üzülmüyor. 
Ya dosyayı geri aldı ya yerini öğrendi." 

-"Ne demek istiyorsun?" 

-"O gece daha sonra Al'a biri telefon etti. 
Mektuplardan bahsetti. Ne konuştular bilmem. Fakat Al rahatladı.. Hey sen de oradaydın Scott! 
Scott! Hatırladın mı?" 

-"Ha.. Apaşta oturuyordunuz. Pike'ın öldürül mesinden biraz sonra oraya uğradığım zaman degil mi?" 

-"Eak hatırlıyorsun." 

Evet, gangsterin telefonda konuştuktan sonra neşelendiğini hatırlamıştım. 

-"Peki telefon eden kimdi? Gant'ı arayan kimdi Filcangöz." 

-"Bilemem Scott." Goril rahatlamıştı. Bacak bacak üstüne attı. 

-"Telefon eden J.B.Kester olabilir mi?" 

-"Sanmıyorum. Al, onu garaja göndermişti.. 
Mektupların halâ orada olabileceğini düşünüyordu. 
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Fakat J.B.nin başına geleni biliyorsun." 

-"Evet, polise ateş etmeğe kalktı ve budalalıgı yüzünden öldü. Peki Filcangöz. Şimdi önemli bir sual. Neden Al Gant, Natasha Antoinette'i öldürtmek için başka yerden kiralık katil çağırttı?" 

-"Bütün bildiğim Pete Dilersonla beraber yolladığı. Pete de ertesi sabah kadını temizledi. Sebebini bilmem." 

-"Pete Dilerson dün gece apartmanıma getirttiğin adam mı?" 

-"Evet o. Dayme denilen kadını gözetliyordu. 
Fakat onu otelde temizliyemedi. Bu yüzden kadının arabasının peşine takıldık. Onun sana geldiğini anlayınca Pete bir taşla iki kuş vurabileceğini söyledi. "Durakladı. "Budala meğer yanılmış." 

-"Gordon Waverly, İnside'ın naşiri. Onun Al Gant'la bir ilgisi var mı?" 

-"Sanmıyorum. Hiç duymadım. Fakat olabilir de. Ben daima arabayı kullandığım için Al ve çocukların konuşmalarından bazı şeyler öğrendim. 
Hepsi bu kadar. Al'ın yarı işi hakkında fikrim 

ok." 
4 -"Ya Jeremy Slade? Onun Al Gant'la alâkası 
nedir?" 

-"Orasını da bilemem." 

-"Onları bir arada gördün mü? Konuştuklarını duydun mu?" 

-"Sahi mi? Bak bunu ilk defa işitiyorum." 

-"Benim haberim yok. Sana soruyorum Filcangöz." 

Omuzunu silkti. Sonra, "Dur," dedi. "Dur, aklıma geldi. Al ona borç verdi. Al pek çok kişiye borç verir. Onlardan bir kısmı dürüst insanlardır. Bankadan borç alamayınca Al'a baş vururlar. 
Al'ın pek çok parası var. Bu.." 
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-"Evet. Az kalsın unutuyordum. Slade film çevirirken parası bitmiş. Bir yıl evvel galiba.. Hayır bir yıldan az olgu." 

-"Jeremy Slade Sürünen Guu filmini çevirirken mi?" 

-"Şaka mı ediyorsun? Filmin ismi sahiden böyle mi?" 

Kaşlarımı çattım. "Bu hesaba göre dokuz ay evvel olması lâzım." 

-"Evet, o sırada. Bir yerden para bulamamıştıo. Al, adama yüz altmış bin papel saydı." 

-"Şu işi doğru dürüst anlat. Jeremy Slade, ihtiyacı olan parayı bankadan alamadığı için Al Gant'a yanaştı. Gant da ona yüzaltmışbin dolar borç verdi demek." 

-"Sana öyle söyledim ya." 

-"Her halde Slade bu parayı ödemiştir. Veya Gant'ın koştuğu şartları yerine getirmiştir." 

Goril bir kahkaha attı. "Aksi olamaz zaten." 

Bunu biliyordum. Borcunu zamanında gülümsiyerek öderdin. Veya Al Gant seni temizletirdi. "Slade, parayı taksit taksit Al'a mı ödedi?" diye sordum. 

-"Hayır, Al'a vermedi. Birlikte gözükürlerse dedikodu olacağını düşünmüşler galiba. Onun için Slade parayı Finley'e ödüyordu. Bunun zararı yoktu. Çünkü Finley bir çok filmciyle ahbaptı. Bu dikkati çekmiyordu." 

Filcangöz'ün hikâyesi fazla alâkamı çekmişti. Bu yüzden vaktin geçtiğinin farkına varmadım. 

Hakim Croffer, yemekten dönecekti tabii. Bunu bilmem lâzımdı. Sonra davayı dinleyenler de geri gelmiş olacaklardı. Fakat biz salonun büyük kapısını kilitlemiştik. Yalnız hakimlerin salonuna giden kapıya dokunmamıştık. Başımı kaldırıp o tarafa bakınca o kapının açık olduğunu gördüm. 

Daha da mühimi Hakim Croffer o kapıdan içeriye girmişti. O kır saçlı, gaga burunlu, çerçevesiz gözlüklü bir adamdı. Onun ne zamandan beri kapının yanında durmuş dinlediğini bilmiyorum. Fakat uzun zaman geçmemişti sanırım. Çünkü adam halâ duruyordu. Fakat yüzündeki ifade yavaş yavaş değişmekteydi. 

Yüz ifadesinin Jeremy Slade'inki kadar dramatik olduğunu söyliyemem. Fakat hakimin hali Slade'inkinden daha fazla dikkati çekecek gibiydi. Adam bir kaşını kaldırdı. Dudakları hafifçe büküldü. Küçük gözleri kısıldı. Sonra gözlerini sıkı sıkı yumdu. 

Sonra gözlerini açtı. Gözlüğünü çıkarıp dikkatle buna baktı. Neden gözlüğüne baktığını anlıyamadım. Ama böyle yaptı işte. 

Ben, "Celse tatil edildi!" diye bağırdım. 

Hakim Morrison Blaine kürsüye vurdu. 'Dava düştü!" Bizim hakim yerinden kalkmış son süratle büyük kapıya doğru gidiyordu. Fakat yolu uzundu. 
Kaçabileceğini sanmıyordum. 

Dinleyiciler de ayağa fırlamışlardı. Kadınlar çığlık atıyor, adamlar kapıya bakıyorlardı. 

Hakim Croffer, iki adım atarak, salona girdi. 
Yani kendi salonuna girdi. Ellerini kalçalarına dayayarak, gök gürültüsünü andıran bir sesle haykırdı. "Susun! Mahkeme salonunda ses istemem!" 

Herkes sustu. 

Hakiki hakimlerin hali başka oluyordu doğrusu... 


* * 
* 

Bu işin bana epey paraya mal olacağını anlamış tım. Ayrıca bunun bir kaç yılıma mal olacağını da seziyordum. Bir çok şeyi tahmin etmekteydim. 
Bunların hiç biri de iç açıcı değildi. 

Fakat işin mühim tarafı bana ne olursa olsun 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razıydım. Yaptığım şey buna değerdi. Eski bir probleme yeni bir şekilde çare bulmuştuk. Sert bir serseriyi yumuşatmasını bilmiştik. Ed Howell'e teşekkür etmem lâzımdı. Ed'le bana yardım eden diğer aktör ve aktrislere pek çok şey borçluydum. 
Hepsi de o anda salonda oldukları için endişeliydiler tabii. 

Salonu kaplayan korkunç sessizlik bütün bunlardan benim mesul olduğumu hatırlattı. Bana olacaklara aldırmıyordum. Fakat onların başına bir şey gelmesini istemiyordum. 

Onun için sakin sakin Hakim Croffer'e doğru yürüdüm. Sonra aklıma geldi dönüp seslendim. 
"Mübaşir, memur, polis, herkes suçluya göz kulak olun.. Onu.. Allah kahretsin!" 

Kendi kendime de 'Cesaretini toplamalısın oğlum," dedim. "İleriye atılmalısın. " Neticede hakim de bir insan. Onunla konuşabilirsin sanırım." 

Doğru gidip Hakim Croffer'in karşısında durdum. Filcangözün unutulmaz sözlerini tekrarladım. 
"Mahkemenin şefkatine sığınıyorum." 

Hakim, son defa gözlüğünü çıkarıp dikkatle bakmıştı. Bu sefer kulaklarını koparmaya çalışıyormuş gibi geldi bana. Dudakları kımıldıyor, gözleri oraya buraya kayıyordu. Ayrıca başı boynunun üstünde dönüyordu. Bu unutamıyacağım bir manzaraydı. 

Nihayet, 'Duyduğumu sandığım sözleri söylemediğinizi tahmin ediyorum. " diye mırıldandı. 

-"Sayın hakim. Söylemek istediğim şu. Ben suç-- luyum. Bu işi ben yaptım. Bütün mesuliyeti kabul ediyorum. Yani demek istediğim burada bir davayı hallettik. Eğer bunu.." 

-"Lütfen susun." 

Sustum. Kısa bir sessizlik oldu. Hakim, "Bu durumu izah edebilir misiniz?" diye sordu. 

-"E vet." 

-"Usule, kanuna ve mantığa aykırı olan bu durumu haklı gösterecek bir şey söyliyebilir misiniz?" 

-"Evet.. Yani öyle sanıyorum." 

-"Eu insanlar kim?" 

Filcangöz bizi duyamıyacak kadar uzaktaydı. 
Onun için, "Onlar, " diye fısıldadım. "Onlar aktör." 

-"Aktör mü? Hepsi de mi?" 

-"Kadınlar da aktris. Bir de goril var." 

-"Goril? Yani sabıkalı.. Bir suçlu mu?" 

-"Hem de nasıl." 

-"Bundan emin misiniz?" 

-"Sayın hakim, eminim. Onu dava ettik ve suçlu bulduk. Kendisi akla gelecek her türlü suçu itiraf etti." 

-"Yaa.." Sessizlik oldu. "Çok ilgi çekici." Yine sessizlik. "Eu goril kim?" 

-"Adı Filcangöz. Joe Garella. Al Gant'ın azılı haydutlarından biri." 

-"Mr. Gant'ın ve Mr.Garella'nın dosyalarını okumuştum. Sizin adınız nedir?" 

-"Shell Scott. Ben hususi bi..." 

-"Evet, sizin dosyanızı da okumuştum." Adam benden sabıkalıymışım gibi bahsetmişti. Sonra kaşını kaldırdı. "Benimle birlikte odama gelmenizi istiyorum." A 

Sonra dönüp salondakilere baktı. 'Hepiniz yerlerinize dönün. Salondan çıkmayın. Daha sonra sizinle konuşacağım." 

Adam, herkesin dediğini yapacağından eminmiş gibi konuşmuştu. Öyle olacağından benim de şüphem yoktu. 


+ x 
*» 


Beş dakika sonra, belki on yılla işi kurtarırım diye düşünmeye başladım. On dakika sonra altı 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ayla işi geçirtireceğimi umuyordum. Fakat yirmi dakika sonra beni koruyan meleğe teşekküre başladım. 

Hakim Croffer çok anlayışlı bir insan olduğunu ispat etti. Gençliğinde benimkine benzememekle beraber bir kaç çılgınlık yaptığını da söyledi. Hem bu.. bu davada mühim olan neticeydi. Sonra bir zarar da olmamıştı. O sırada salon boştu. Hakim devlete ait yerlerden kabil olduğu kadar istifade etmenin yerinde olacağına inanıyordu. Fakat benim istifade tarzımı pek uygun bulamamıştı tabii. 

Fakat Garella'yı ele geçirmiştik. Al Gant'ın icabına bakacak deliller de var sayılırdı... 

Aslında her şey bu kadar basit olmadı yani. Hakim odasına girer girmez telefona sarıldı. Önce etrafımızı polisler sardı. 

Sonra o Polis Müdürüne telefon etti. 

Sonra Belediye reisini buldu. 

Telefon konuşmaları arasında da benim hikâyemi dinliyordu. Belediye reisiyle konuştuktan sonra hikâyenin kalanını dinledi. Ron Smith'in steno makinesiyle tuttuğu zaptı istetti. Hakim bunu okuyabiliyordu. Çabucak sahifeleri çevirdi. Arada bir, 'Hımm! diyordu. 'Yaa"' Hattâ bir seferinde 'Mükemmel'' dediğini de duydum. 

Sonra kâğıtları Smith'e verdi. "Bunu hemen temize çektir. Wilkins ifadeyi Mr.Garella'ya imzalatsın. Dört kopye de imzalansın ve tasdik edilsin. Treacher'e telefon et. Borden'i de buraya çagır. Seninle daha sonra konuşacağım." 

Sonra bana döndü. "Mr.Garella'yı tevkif etmek için bu ifade kâfi. Fakat Mr.Gant'ı tutuklamak için bu kâfi gelmez sanırım." 

-"Evet. Yalnız ben delil bulacağım. Henüz işim bitmedi." 

-"Bitmedi mi?" Biraz şaşırmıştı. 

.-"Yani.. Şey.. Beni hapise atmazsanız daha yapacaklarım var." 

Gülümsedi. "Bu kadar ileriye gitmemize lüzum yok. Mr.Garella'yı tutmamız kâfi. Onun aynı ifadeyi tekrarlıyacağından emin misiniz?" 

-"Evet." 

-"Mükemmel. O halde bu hususta endişelenmeye lüzum yok." Durdu. "Daha işinizin bitmediğini söylediniz. Ne gibi bir şey düşünüyorsunuz?" 

Düşündüklerimi anlattım. O vakit mahkeme salonundan Ed Howell'i çağırmama müsaade etti. 
Ed'e istediklerimi anlattım ve Cadillac'ımın anahtarını verdim. "Bütün cihazlar ve elektronik aletler bagajdadır Ed. Mikrofon da orada. Bunu hemen göreceksin. 

-"Peki." 

-"Fakat sen kameramen Dale Bonnon'la konuşurken Slade'ın orada olmaması lâzım. Buna dikkat et.. Bannon istediğimizi yapar mı?" 

-"Tabii, Shell. Bundan endişen olmasın." 

-"Ben bir saat sonra oraya geleceğim. Bu kadar zamanda iş olur mu?" 

-"Tabii." 

Ayağa kalkıp Ed'in elini sıktım. "Tekrar teşekkürler Ed. Sen orada fevkalâdeydin seni iri yarı, siyah zenci seni." 

Güldü. "Sen de fena değildin beyaz saçlı..." 
Kapıdan çıktı. 

Hakim kaşlarını çattı. "Duyduklarım..." 

Sözünü kestim. "Bunlar bizim değil dostumuz Filcangöz'ün fikirleri efendim." 

Yirmi dakika sonra da ben yola çıktım. İşi halledecek veya ölecektim. Bana bunu daha evvelden de düşünmüşüm gibi geldi. 
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rına baktım. Gordon Waverly'nin anlattığına göre Natasha Antoinette'le sevgilisi Nisan ayının başlarında bir gece arabayla kaza yapmışlardı. Bunun hikâyesini Beş Nisan tarihli gazetede buldum. 
Bir gece evvel Theodore Harris adında genç bir adam Laurel Canyon yolunda bir araba kazası da yaralanmıştı. Adam, kendisine çarpan arabayı da bunu kullanan şahısı da görmemişti. Hiç bir şey görmemişti kendisi. Arabayla giderken, hastahanede uyanmıştı. Bacağı ve kalça kemiği kırılmıştı. Ayrıca kanama geçirmişti. Halâ hastahanedey- di ama iyileşmeye başlamıştı. 

Aslında bu malümat şart değildi. Fakat bunu öğrendiğime memnun oldum. Biraz faydası olacaktı ne de olsa. Böylece Venüs'ün yolunu tuttum yine. 

Manzarada bir değişiklik görmedim. Sadece dev istridyeler yoktu ortada. Onlar bugün çalışmıyorlardı. Venüs'lü kraliçenin başı da herkesin gözü önünde kesilmişti anlaşılan. 

Kameralar ve diğer techizatı başka bir tarafa götürüyorlardı. Dale Bannon'u büyük kameranın arkasına oturmuş Ed Howell'le konuşurken, gördüm. 
Galiba Cherry Dayne'le ilgili bir sahnenin hazırlığı yapılıyordu. Cherry ve Gruzakk.. Kraliçenin kafasını kesen Gruzakk Cherry'i baştan çıkartmaya çalışacaktı sanırım. Ama buna müsaade etmiyecektim. 

Cherry'e el salladım. Fakat kendisiyle konuşmaya vaktim yoktu. Sonra Slade'i gördüm. Adarı rejisörle konuşuyordu. Prodöktüre bakarak, bekledim. Nihayet başını kaldırıp beni gördü. 

Parmağımla yaklaşmasını işaret ettim. Kaşlarını çattı ama yine de geldi. Tiz sesiyle, "Yine mi sen!" diye bağırdı. "Burada ne işin var ulan?" 

Gülümsedim. "Sana nerede, nasıl ve ne zaman Finley Pike'ı öldürdüğünü anlatmaya geldim." 
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Uzun bir sessizlik oldu. O alt dudağını dişledi. 
Sonra üst dudağını ısırdı. Nihayet iki dudağını birden çiğnemeye kalktı. Bu adam kadar dişleriyle türlü numara yapabilen birini daha görmemiştim. 

Bekledim. O, "Çok komiksin doğrusu," diye söylendi. 

-"Daha da komik olacağım. Burada mı gülmek istiyorsun? Yoksa bizi dinleyebilecek kulaklardan uzaklaşalım mı?" 

Sualime cevap vermedi. "Demek bana bu peri masalını anlatmaya geldin ha?" 

-"Öyle. Bunu senin anlatmanı tercih ederdim tabii. Böylece yorulmamış olurdum. Fakat bunu sana anlatmadıkça ağzını açmıyacağını anladım. Onun için de buradayım işte." 

Kaşlarını çattı. Gözleriyle kaşlarına bakmaya çalıştı. Sonra bunu beğenmedi galiba. Düşündüğünü anladım. Zira kararını verdi. "Sen haklısın Scott. 
Birlikte biraz dolaşmamız fena olmıyacak." 

O önden yürüdü. Bana kalsa konuşmalarımızın duyulmıyacağı bir yere kadar giderdim. Fakat o başını almış gidiyordu. 

-"Burası iyi," dedim. Ama o yola devam etti. 

Benim için önemli değildi bu. Fakat onun neden herkesten bu kadar uzaklaşmak istediğini düşündüm. 
Bu çok mühim olabilirdi. Lakin düşünmem gereken başka şeyler de vardı. 

Nihayet Slade durdu. Ben yürüdüm ve dönüp karşısına dikildim. Epey uzakta kalanteknisyenlerle aktörleri filan görebiliyordum. "Burası kâfi derecede uzak mı? Her halde Nevada'ya kadar gitmek istemezsin." 

-""Traşı kes. Pike'i öldürmemi anlat." 

-"Evet," diye atıldım. "Finley Pike'ı sen temizledin. Onun garajından mektup dosyasını aldın. Geri döndün. Pike bayılmamıştı. Sana numara yapmıştı. 
Bir yere telefon etmekteydi. Sen elindeki evrak çantasını yere attın ve Pike'ın kafasına heykelle vurdun. İşte o sırada veya bir kaç dakika sonra Gordon Waverly geldi. Kapıyı açık bulup içeriye girdi. 
Onun kafasına da aynı heykelle vurdun. Sonra Waverly'nin dövüşten çıkmış sanılmasını temin için onun ellerine ayaklarınla bastın. Nihayet telefonun açık kaldığını fark ettin. Bunu kapatıp tekrar açtın ve polisi aradın." 

-"Saçmalıyorsun Scott. Neden bütün bu anlattıklarını yapmış olayım? Benim bunlarla hiç ilgim yok." 

-"Katil sensin. Sonra oradan acele ayrıldın. Sadece polisler geleceği icin değil Gant'la Pike'ın konuşmasının bir kısmını duyduğundan dolayı telâşlıydın. Gant, oraya adamlarını göndermişti. Seni yakaladıkları takdirde temizliyeceklerdi. Neyse acele kaçarken, sokakta bir kâğıt düşürdün. Amanda'nın dosyasından düşen bu kâğıtta Jerrilee adında bir kızın Doktor Willim Macey'le olan macerası yazılıydı." 

Bunu duyunca tuhaflaştı. Bir manâ veremedim. 
Adam üst dudağını dişledi. Neredeyse bunu koparacaktı . Sonra sağ elini ceketinin cebine soktu. 
Cebindeki kabarıklığı farketmiştim. Bir an beni vurTacağını sandım. Fakat o bir çakmakla bir paket sigara çıkardı. Sigarasını yaktı. Fakat cebi hala yassı durmuyordu. Galiba o cepte silah vardı. Adam bu yüzden beni buraya kadar getirmişti. 

Düşünceli düşünceli sigarasını içmeye başladı. 
Ben devam ettim. "Gece on buçuğa doğru Apaş lokantasına telefon edip Al Gant'la konuştun. Ona mektupların sende olduğunu söyledin. Bu da Gant'la Pike'ın telefon konuşmasını dinlediğini gösterir tabi.." 

Slade, sigarasını ağzına götürüyordu. Birdenbire öyle kaldı. Ya benim çıldırdığımı sanıyordu. 
O vakit ben yanılmış olacaktım. Veya anlattıklarımı nereden öğrendiğimi merak etmişti. Ona Filcangöz'ün mahkemede bülbül gibi şakıdığını söylemenin zamanı değildi henüz. 

-"Şimdi Natasha Antoinette'e gelelim," dedim. 
"Pike'ın adamı kadından para istemeğe geldiği zaman sen onun yanındaydın. Veya kadın hemen sana 

.haber verdi. Bunun üzerine sen Finley Pike'a gittin. Kadın da hiddetle İnside'ı çıkartan adama koştu. O, Gordon Waverly'i vurmaya kalktı. Senin bundan haberin yoktu. Fakat ikiniz de şantajcının gelmesiyle harekete geçtiniz. İkinizin maksadı da başkaydı." 

-"Sen delisin Scott! Bu söylediklerinden manâ bile çıkmıyor. Üstelik bunlar doğru olsa bile seninki tahlinden ibaret. Benimle Nat hakkında istediğin yalanı uydurabilirsin. Kadın bunları inkâr edemez. Zavallı ölüp gitti." 

-"Tabii. Fakat bunu da Al Gant'la sen ayarladın. Natasha ne bunu doğrulayabilir ne de yalanlayabilir, Zaten o bu yüzden öldürüldü. Senin gibi Gant da kadının ortadan kalkmasını uygun gördü. 
Hem böylece karının Natasha'yla seviştiğini öğrenmesi tehlikesi de kalmadı.." 

-"Daha fazla dinleyecek değilim, Scott," diye , söylendi. "Her şeyden evvel şunu bil. Ben Gant'ı tanımıyorum. Sonra Nat'la aramda iş arkadaşlığıdan başka bir şey yoktu.." 

Sözünü kestim. "Numarayı bırak Slade. Her sefer ağzını açıp yalan söylüyorsun. Bunu ikimiz de biliyoruz." 

-"Seni namussuz.." 

Bana doğru bir adım atacak oldu. Fakat ben devam ettim. "İyi dinle, Slade. Bir kaç şeyi izah edeceğim. Bir, Dokuz ay evvel Vivyan Virgin'in hastalanması sana pahalıya mal oldu. Banka sana daha fazla kredi vermeyi reddetti. Bu yüzden Al Gant'a baş vurdun. O alçak, sana yüzaltmışbin dolar verdi. Bunu sen faiziyle beraber taksit taksit 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Finley Pike'a ödüyordun. 

"İki, Nat'a şantaj yapılıyordu. Zira kadın evli bir adamla gezmeğe gitmişti. Adam sarhoş olmuş ve arabasıyla başka bir otomobile çarpmıştı. 
O adam kimdi Slade? Biz kadının seninle gezdiğini biliyorduk. Kazanın da yirmi gün evvel olduğu malüm. Yani 4 Nisan'da olmuş bu. Fakat başka bir şey daha var. Aynı gün sen bir kaza geçirmişsin. 
Cadillac'ın hurdahaş olmuş. Fakat sen işi ucuz atlatmışsın. Nasıl olmuş bu? Çok basit. Sen kaza yaptığın anlaşılmasın diye arabanı uçurumdan attın. Sen, dört. Nisan gecesi Theodore Harris adında bir gencin arabasına çarptın. O genç şimdi hastahanede. Ama senin araban uçurumdan çıkarılabilir. Gencin arabasıyla seninkini polis laboratuvarındaki mütehassıslar inceleyebilirler. O vakit iki arabanın çarpışmış olduğu da anlaşılır. Açıkçasını inkâr edemezsin. Natasha'yla gezdiği gece kaza yapan evli erkek sensin." 

Ağzını açıp bir şey söyliyecek olduyda da vaz geçti. Ben durmadım. "Üç, Çarşamba gecesi Natasha, Waverly'e her şeyi anlattı. Amanda'ya bir mektup yazdığını ve bu yüzden kendisine şantaj yapmaya kalktıklarını söyledi. O benimle veya polisle konuştuğu takdirde bir çoğunuzun başı der- de girecekti. Slade, şantaj kurbanlarının ağızlarını kapatmaları ve para vermeleri gerekir. Konuşmaya başladılar mı onlara şantaj yapmaya imkân yoktur. Natasha, cesur bir kadındı. O şantaja tahammül edemedi. Her şeyi açıklamayı daha uygun gördü." 

-"Sana gelince," dedim. "Korkağın birisin. Natasha konuştuğu takdirde karın, çocukların ve herkes durumu anlayacaklardı. Natasha'yla seviştigin, araba kazası yaptığın, Pike'la olan ilgin ortaya çıkacaktı. Bilhassa bunun duyulmasından korkuyordun. Onun için gidip Pike'i öldürdün." 
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"Gant ise kadının hakikati polise anlatmasını istemiyordu. Zira o vakit Dertliler köşesine mektup yazanlara şantaj yapma imkânı kalmıyacaktı. 
Belki sen kadının Waverly'e neler anlattığını bilmiyordun. Fakat Gant da sen de onun Amanda'ya mektup yazdığından haberdardınız. Kadının neredey se patlıyacağını da sezmiştiniz..." 

-"Ömrümde böyle saçmalık duymamıştım. Bunlar doğru olsa bile tahminden ibaret.." 

Sözünü kestim. "Dört: Gant'la Nat'ın öldürülmesine karar verdiniz. Gant, başka bir şehirden Pete Dillerson adında bir katil getirtti. Ertesi sabah Dillerson kadını vurup öldürdü. O kadını öldürmeden beş sigara içti. Halbuki Natasha bütün sabah ortadaydı. Katil onu daha evvel de vurabilirdi. Ama bekledi o. Neden? Bunun cevabı da basit . Katil, kadının filmdeki en mühim sahnesini tamamlamasını bekledi. Senin çevirdiğinfilmde » bir sahne Slade. Mühim sahnenin ne zaman biteceğini kim bilebilirdi? Pete Dillerson değil tabii. Gant da bilemezdi. Bunu ona sen söyledin. Bunu bilen bir sen vardın alçak." 

Yüzündeki çizgiler derinleşmişti. Artık o birinin konuşmuş olduğunu biliyordu. Onun için sırıtarak, "Evet Slade," dedim. "Tahmin ettiğin gibi biri bana hakikati anlattı. Sen de gaz odasını boylıyacaksın. Sadece Pike'i öldürdüğün için değil Natasha'nın vurulmasını plânladığın için de..." 

Sete doğru yürüdüm. Onun benimle gelip gelmiyeceğini merak ediyordum. Daha iki adım attığım sırada o, "Bir yere gidemezsin Scott," dedi. "Biri senin kulağına pek çok şey fıslamış. Bu kulak- la dolaşamazsın artık. Seni öldürmek zorundayım." 

Konuşması tuhaftı. Dönüp bakınca cebinin kabarık olmadığını fark ettim. Bu kabarıklık elindeydi. 
32'lik bir tabancaydı sanırım. Bu da işi görmeye kâfiydi. 
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-"Bunu ne zamandan beri taşıyorsun?" diye sordum. 

-"'Son bir kaç gündür." 

-"Yani Pike'ı öldürdüğünden beri, değil mi?" 

Sakin sakin cevap verdi. "Evet, doğru. Pike'ı öldürdüğümden beri." Susup bana baktı. "Pete Dillerson'u nereden öğrendin? Ben onun soyadının: Dillerson olduğunu bile bilmiyordum. Sadece adının Pete olduğunu duymuştum." 

-"Joe Garelle.. Filcangöz bütün bildiklerini anlattı. Üstelik o fazla malümatlı. O tabancayı cebine koy Slade. Beni öldürmenin sana faydası yok." 

-"Anlattıklarını senden başkası bilmiyorsa bu faydalı demektir." 

-" Başkaları da biliyor." 

-"Yalan söylemediğin ne malüm.Seni vurmamam için yalan uydurabilirsin." 

-"İşter inan ister inanma. Yalan söylemiyorum. 
Belki herkes benim kadar teferruatlı olarak bu işin iç yüzünü bilmiyor. Fakat Filcangöz konuşurken otuz sekiz kişi kendisini dinledi. Bu da senin başını yakmaya yeter Slade." 

-"Yine de yalan söylediğine kaniyim. Böyle düşünmem lâzım. Yoksa kendimi kurtarmama imkân kalmaz." Sesi daha da tizleşit. "Tabanca taşıdığını biliyorum Scott. " Dikkatle yüzüme bakıyordu. "Bu raya geldikleri zaman silahın elinde olacak. Ben de üstüme atıldığını silah çektiğini söyleyeceğim. 
Talihim olduğu için senden evvel ateş edebildiğimi anlatacağım." Dudaklarını yaladı. "Seni öldürürsem kendimi kurtarabilirim." 

Onun ne düşündüğünü biliyordum..Böylece tehlikeyi anlatacağını sanıyordu. Kendi kendisini kandırmak için uğraşıyordu. Pike'ın kafasına bir şey vurmak o kadar zor değildi. Fakat soğukkanlılıkla tetiği çekip adam öldürmek bambaşka bir şeydi. 
Onun için beni vurması kolay olmıyacaktı. Ancak üstüne atlarsam tetiği çekecekti. Fakat ben üstüne atılmıyacaktım. O beni vurmak için kendisini iknaya muvaffak olduğu anda da tek bir kelime söyliyecektim. Böylece onun duracağını umuyordum." 

Henüz tetiği çekmediğine göre onu konuşturmalı ağzından lâf almalıydım. "Dinle Slade. Bu olamaz. 
Gant'la birlikte Nat'ın ölümünü plânladığınızı biliyorum. Ayrıca Natasha yanındayken o genç adamın arabasına çarptığın da malüm. Sözlerim doğru değil mi?" 

-"Öyle. Nat'la bir kaç ay seviştik. Ondan soğudum. Ayrılmak istedim. Fakat beni bırakmaya razı olmadı. Harris'in arabasına çarptığın gece son defa buluşmuştuk. " Alnında ter tanecikleri belirmişti. "Fakat o bana durmadan telefon ediyordu. 
Çarşamba gecesi onu görmeye gittiğimi söylemiştim sana. Doğru bu. Telefon edip beni çağırdı. 
Şantaj işine kızmıştı. Arabayla kaza yaptığımızı itiraf etmemizi istiyordu. Bunlara fena halde sinirlendim. Daha da kötüsü budala dertliler köşesine mektup yazıp Pike'la o pis serserinin işi öğrenmelerine sebep olmuştu. O vakit şantajcının kim olduğunu anladım. Nat'ı biraz dövüp konuşturdum. Sonra Pike'i görmeğe gittim." 

-"Onun Amanda olduğunu nasıl anladın? Bunu pek bilen yoktu." 

-"Gant'a çok borcum vardı. Onun için sık sık Pike'a para götürüyordum. Bir gece o Amanda Dubonnet adıyla mektuplara cevap verdiğini söyledi. Şantaj yaptığından bahsetmedi tabii. Natasha anlatana kadar şantajdan haberim yoktu. Pike'in telefonda konuştuğunu duyana kadar da Gant'ın bu işi ayarlamış olduğunu bilmiyordum. 

-"“Anlaşıldı. Gidip önce Pike'i dövmüşsün. Nasıl oldu da ellerin şişip berelenmedi?" 

-"Oraya giderken, alçağı döveceğimi biliyordum. 
Onun için arabadaki kalın deri eldivenleri giydim. 


İKİ KERE ÖLDÜR 185 


Eldivenler kan içinde kalınca aklıma Waverly'nin ellerine heykelle vurmak geldi." 

-"Demek Pike'i öldürmek için gitmedin eve?" 

-"Ne münasebet! Sadece Nat'ın aptallık edip yaz dığı mektubu alacaktım. Garajda çantayı bulunca mektupların hepsini aldım. Sonra Pike'ın telefonda Gant'la konuştuğunu duydum. Hem de bütün konuşmayı dinledim. Çok kısa oldu bu. Koşup heykeli kaptım. Gant'a ismimi vermeden onu susturmam gerekiyordu. Fakat geç kaldım." 

-"Yani o Gant'a kendisini pataklayanan sen olduğunu söyledi mi?" 

-"Söyledi ya. Her kelimeyi hatırlıyorum. 'Al, dedi. 'Ben Finley. Filcangöz'le çocukları hemen buraya yolla. Slade beni dövüp pestilimi çıkardı. 
Beni baygın sanıyor. Şimdi o garajda dosyayı arıyor. ' O vakit Pike'ın kafasına heykeli vurdum. Onu öldürmek değil susturmak istiyordum. Belki de Gant'ın onun sözlerini anlamadığını ummuştum. Yani böylece Pike'ı daha fazla konuşturmıyacaktım. 
Sonra.. Sonra onun ölmüş olduğunu anladım. Gant'ı - düşünüp endişelendim tabii.." 

-"Çünkü Gant evde olduğunu duyunca Pike'ı öldürenin sen olduğunu da anlıyacaktı değil mi?" 

-"Doğru. Fena halde korkmaya başlamıştım. O sırada Waverly koşarcasına içeriye girdi. Allah kahretsin! Onun başına da vurmam gerekti. Ne halde olduğumu bilemezdin. Pike ölmüştü. Waverly yerdeydi. Gant'ın gorilleri de yola çıkmıştı." 

O vakit ilk defa adamın zekasını takdir ettim. 
O yakasını kurtarmak için polis çağırmıştı. "O vakit polise telefon ettin değil mi?" 

-"Evet. Polis çağırıp oradan kaçtım." 

-"Polisler de Gant'ın adamlarından önce geldiler. Bu yüzden goriller içeriye giremediler. Bir müddet Pike'in öldüğünü de duymadılar tabii. Mektupların çalınıp çalınmadığını da bilmiyorlardı. 
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Evrak çantasını sen aldın değil mi?" 

-"Evet, bunu almak zorunda kaldım. Polis Pike'i Waverly'nin öldürdüğünü sanacaktı. Gant da öyle zannedebilirdi. Nat'ın mektubunu polise bırakamazdım. Fakat Gant o vakit mektupları benim aldığımı anlıyacaktı. Lakin başka çare bulamadım. Daha sonra düşünmeye vakit bulunca içim biraz rahat etti. Zira Gant'ın beni temizletmemesi için iki sebep vardı. Kendisine borcumu ödememiştim henüz. Ayrıca mektuplar bendeydi. Mektuplar bende olduğu müddetçe Gant'ın bana dokunmıyacagına kanaat getirdim." 

-"Fakat mektupları ona iade ettinse.." 

-"Bu kadar enayi değilim. Onları emin bir yere sakladım." 

-"Nereye?" 

-"Bu kadar yeter Scott. Bunu yapmayı istemezdim ama..." 

Evet istememesine rağmen beni vuracaktı. Tetiği çekmek üzereydi. Olanca sesimle, "Gülümse!" 
diye bağırdım. 

-"Ha?" Bu beklenmedik söz onu şaşırttı. 

-"Gülümse," diye tekrarladım. 'Demindenberi senin filmini alıyorlar, Slade." 

-"Ha?" Başını kaldırıp epey ilerideki teknisyenlere baktı. 

-"Evet," dedim. "İyi anladın. Dale Bannon, büyük kameranın başında senin filmini çekiyor. Ed Howell, ise mikrofonu tutuyor. Bu hassas mikrofon bir kaç mil uzaktaki sesi bile kolaylıkla alabilen cinsten." 

-"'Kamera mı? Yani sen.." 

-"Evet bu sefer kendi filminin baş rolünü oynadın. Bu da tam sana uygun. Zira sen korku filmleri çeviriyorsun. Baş canavar rolü de sana iyi gitti doğrusu..." 

Ben gülümsüyordum ama o tebessüm etmedi. 
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Filme alındığımız ve sözlerimizin banda kaydedildiğini duymak onu mahvetmişti. Neye uğradığını şaşırmıştı. Bu arada settekilerin konuşmayı duyduklarını da biliyordu. 

Bu sefer yüzü bambaşka bir hal aldı. Şimdi o yine istemediği halde feza kapsülüne bindirilmiş bir astronottu. Fakat yukarıya çıkmıyor süratle yere iniyordu. Evet yere çarpmak üzereydi. 

Samimi söylüyorum onun yüzüne bakarken, elindeki tabancayı bile unuttum. Zira çok ilgi çekiciydi bu surat.. O da silahı unutmuştu. Fakat buna sebep korkuydu. Tabanca elinden düştü. Elini boğazına götürdü. Önce gırtlağını sıkmaya çalışacağını sandım. Fakat böyle bir niyeti yoktu. Şaşkınlıgından ne yaptığını bilmiyordu. 

Bir müddet kaşını gözünü oynattı. Nihayet omuzları düştü. Tekrar teknisyenlere baktı. Gözleri film setine ve oradaki figüranlara takıldı . Onları son defa gördüğünü anlamıştı. Bir daha film filan çevirmiyeceğini biliyordu o. 

Acı acı içini çekti. "Demek bizim canımıza da okundu..." 


xK * 
* 


Aynı gece Spartan apartmanına dönmeye muvaffak oldum. Filcangöz'ün ifadesiyle Slade'in itirafları bir araya gelince polislere epey iş düşmüştü. 
Böyleçe Slade, Al Gant ve gangsterin bütün gorilleri içeriye tıkılmışlardı. 

Polisler yakamı bıraktıktan sonra da Gordon Waverly'i görmeye gitmiştim. Müşterim durumu öğrenince çok memnun olmuş ve mahkeme sahnesi için ettiğim masrafların hepsini ödemişti. 

Ondan sonra da eve dönmüştüm. Duş yapıp giyinmiş, cini soğutmuş ve Cherry Dayne'e telefon etmiştim. 
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Cherry de buzlu Martini içip biftek yemekten zevk duyacağını söylemişti. İşte şimdi genç kadın divanda oturuyordu. Yani durum kırksekiz saat evvelsi gibiydi. Sadece, 'Ben açım' diyen güzel mankenin yerinde Cherry vardı. Hem o şikayet de etmiyordu. 

Cherry, "Aman ne lezzetli Martini," dedi. 

-"Ya öyle. Üçüncü kadeh daimadaha lezzetlidir." 

Hem içkilerimizi içiyor hem de konuşuyorduk. 
Genç kadın bir ara, "Slade'in Natasha'yı öldürttügünü söyledin," diye mırıldandı. "Buna ne lüzum vardı?" 

-"Bunu onun kadar Gant da istedi kızım. Zira Natasha'nın konuşması ikisinin de başını belâya sokacaktı. Gant'a telefon eden prodüktör buluşup konuşmalarını teklif etti. O gece buluştular. Slade, mektuplara bakınca bunların Gant için bir altın madeni olduğunu anlamıştı tabii. Onun için serseri ilk iş Gant'a borcu olan parayı vermiyeceğini söyledi. Gant bunu çaresiz kabul etti. Sonra Natasha'yı konuştular. Birlikte kadının idam kararını imzaladılar. Daha sonra Gant, Natasha'yı görmeye gitti. 
O geceyi kadının yanında geçirdi. Onun biriyle konuşmasını istemiyordu. Yani gece orada nöbet bekledi Slade. Bir bakıma böylece kendisini korudu. 
Bana kalırsa Natasha filmi bitirmiş olsaydı Slade o gece onu evde temizletirdi. Ama filmi baştan çevirtip masrafa girmek istemiyordu. Onun için kadının o gece öldürülmesini uygun bulmadı. Anlıyacağın Slade böyle bir soysuzdu." 

İçkimden bir yudum aldım. "Şimdi Slade olanlara üzüldüğünü söylüyor. Namussuz yakalandığı için üzgün. Eğer ondan şüphe edilmeseydi Slade'in bu cinayetlere aldırış edeceği bile yoktu." 

Birdenbire güldüm. "Bu arada Filcangöz, kendisini iki defa öldürmiyeceklerini de anladı. O San Guentin'e gidip epey uzun bir müddet kalacaktı. 
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Al Gani ve diğer goriller de oraya gidecekler tabii. İçlerinden bir kaçı da gaz odasına girecek. 
Neyse artık bunları bırakalım. Slade'in işi tamam. 
Bundan sonra o mânasız filmleri çeviremiyecek. 
Yani dünya bu tatsızlıktan kurtuldu. Bu da mühim bir şeydir." 

O sırada De Falla'nın Ateş Dansı çalıyordu. 
"Cherry," dedim. "Neden mangalı yakmıyoruz? Bunu yakıp etrafında dans edebiliriz." 

-"Sahiden o kocaman biftekleri kömürün üstünde mi pişireceksin?" 

-"Tabii. Burada pişireceğim. Bunu bir kere daha anlattım." 

-"Öyle mi? Kime anlattın? Hem ne zaman...?" 

-"Bu mühim değil," diye sözünü kestim. "Fakat neden burada biftek pişirmiyelim yani? Bu çok zevkli olur her halde." 

-"Fakat burada dumanın çıkabileceği bir yer yok Shell. Bunun için baca filân ister." 

-"Bırak bunu. Böyle lâfları dinleyecek değilim. 
Menfi düşüncelerle bir şey elde edilemez. Bu eliçaktım. 

di kendime ateş yakacağım." 

-"Pek alâ. Haydi yak bakalım." 

Kömürlerin üstüne biraz benzin döktüm. Sonra bir kibrit çaktımni. Mangaldan alevler yükseldi. 
Bunu çok beğendim doğrusu. Fevkalâde bir şey olacaktı bu. Bifteklerimizi kor gibi kömürlerin üstüne koyup pişirecektik. 

Genç kadın bana boş kadehini uzattı . Ben de mutfağa geçip tekrar Martini hazırladım. Geri döndüğüm zaman oturma odası biraz dumanlıydı. Fakat duman fazla değildi. 

Cherry, pikabın yanında durmuş plakları karıştırıyordu. Sonra, "Burda bir böcek var," diye bagırdı. "Bir örümcek.." 

Yaklaşıp baktım. "Evet küçük bir örümcek." 
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Martini kadehini uzattım. "Bir haftadır buraları süpürmedim." 

-"Ay evi sen mi süpürüyorsun?" 

-"Süpürmek, silmek, her türlü temizlik bana âit. 
Örümceği öldürmemi ister misin?" 

-"Yok," dedi. "Zararsız bir şeye benziyor." 

-"Öyle." 

-"Bacakları da çok ince." . 

-"Yavrum," dedim. "Buraya seni örümceklere bakman için getirmedim. Bu örümceğin sırası mı?" 
En iyisi onu öldürüp...." 

-"Shell ne oluyor?" 

-"Öldüreceğim örümcek.." 

-"Hayır. Onu demiyorum. Etrafına bir bak." 

Eliyle işaret etti. Fakat bakmama bile lüzum yoktu. Her taraf duman içinde kalmıştı. 

-"Bir avuç mangal kömüründen bu kadar çok du man çıkmasına imkân var mı? Nasıl olur da.." 

Genç kadın kolumu yakaladı. "Shell, bir şey yanıyor... Yoksa senin halı mı tutuştu." 

-"Halım nasıl yanarmış? Ben halıyı yakmadım ki! Yoksa.. Yaktım mı? Hayır, buna imkân yok. 
Hey, bana kalırsa biz Martini içmekten vazgeçelim." 

-“Shell, halının yandığına yemin edebilirim.. 
Kokuyu duymuyor musun? Evet, halı.." 

-"Olabilir," diye cevap verdim. "Halının yanabilecek kısmı tam şurada. Bir bakayım." 

Süslü Japon mangalına yaklaştım. Mangalı kaldırıp baktım. "Oh.. Oh'. Bu işe ne dersin Cherry? 
Allahın belâsı halı yanıyor." 

Benzini mangaldan başka halıya da dökmüştüm galiba. Bu yüzden halı da tutuşmuştu. Böyle olması lâzımdı. Bu işe birdenbire sinirleniverdim.. 

-"Shell, halı yanıyor. Mutfaktan biraz su getir de bunu söndürelim bari. Öyle durma.." 

-"Ahhh” Sen de tıpkı o manken gibi...." Birdenbire kendimi topladım. "Peki su getireyim. 
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Sen buradan ayrılma." Gözlerim yaşarıyordu. Belki gözlerimden akan yaşlar halıyı söndürebilirdi.. 
Kendimden emin bir tavırla ilâve ettim. "Her şey yoluna girecek. Musluğu bulur bulmaz mesele hallolacak kızım. Musluk mutfakta. Fakat mutfağın nerede olduğunu bilmiyorum. Zaten dumandan bir yeri göremiyorum." 

-"Çabuk ol, Shell!" 

-"Fazla konuşmana lüzum yok.. Acele ediyorum. 
İşte ben mutfaktayım.. Musluk da burada. Suyun sesini duyuyor musun? İşte. İki bardak su.. Homm.. 
Peki. İki bardak daha getireyim.. İşte bak. Yangın söndü. Söndü sayılır." 

-"Shell." 

-"Ne var?" 

-"Ziyanı yok. Ben aç değildim zaten." 

-"İşte bu hoşuma gitti." 

-"Hem belki biftekleri daha sonra pişirebiliriz." 

-"Evet. Şimdi banyoya gidelim. Br jilet alalım ve damarlarımızı keserek, intihar..." 

-"Oh, Shell" Sen hiç böyle değildin." 

-"Şimdi iç yüzümü anlıyorsun yavrum. Aslında ben çok kötü bir insanım. Haydi banyoya gidelim. 
Küvete su dolduralım. İkimiz birden suya atlıyalum. İhtihar edelim." 

-"Dünyanın sonu gelmiş gibi konuşma Shell. 
Odayı havalandırırız. Yarım saat sonra olanları konuşup güleceğimizden eminim." 

-"Belki sen gülersin. Ama bende gülecek hal kalmadı. Ne kadar fevkalâde olacaktı bu. Çok dečişik bir şey.. Ama burada durup dumandan boğulmamıza lüzum yok. Pek alâ, bütün pencereleri açalm.. Hatta ön kapıyı da açabiliriz." 

-"Olur Shell." 

-"Biz de yatak odama geçelim. Duman dağılana kadar başımızı pencereden çıkaralım." 

-"'Ne yapacağız? Nereye gideceğiz Shell?" 
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-"Yatak odama.." 

O zaman yüzündeki ifadeyi fark ettim. Gülümsüyordu o. O anda halıya da bifteklere de dumana da küfretmekten vaz geçtim. Bunların hiç biri mühim değildi. Zira Cherry çapkın çapkın gülüyordu. 

Bu tebessüm içimi ısıttı. Canlandığımı hissettim. 
Genç kadın menekşe rengi gözlerini bana dikerek, "Shell," dedi. "Beni yatak odana davet etmiyecegine kanaat getirmiştim... Ümidim kesilir gibi olmuştu..." 
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